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Bu çalışmada ilköğretimin 4. ve 5. sınıflarında 1982-2000 yılları arasında uygulanan programa göre yazılan, devletin resmi okullarında okutulmuş olan ve şu anda yürürlükten kaldırılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında Allah inancının öğretimi incelenmeye çalışılmıştır. 

Bu araştırmada ilk bölümde temel eğitim çağındaki çocukların dini gelişimleri hakkında giriş niteliğinde bilgiler sunulmaktadır. Bundan sonra çalışmada din dersi kitaplarında Allah inancının öğretimine dair içerik dil ve anlatım, yararlanılan kaynaklar, hazırlık çalışmaları, okuma parçaları, görsel materyaller ve değerlendirme çalışmaları gibi konuyu destekleyici unsurlar açısından incelenmeye çalışılmıştır. 

Ders kitapların incelenmesinin neticesinde, muhteva ve öğreticilik özelliği bakımından kitapların istenilen gelişme ve ilerlemeyi tam olarak sağlayamadığı görülmektedir. Hızla değişen dünya ve toplum şartlarına rağmen kitapların muhteva ve anlatım açısından birbirine benzediği, hatta ilk kitaplardan esinlenildiği tespit edilmiştir. 
Kitaplarda genelde dini bilgiler, dini, ahlaki ve toplumsal beklentiler yanında çocukların beklenti ve problemlerine yeterli derecede yer verilmediği, psikolojik ve pedagojik 


özelliklerinin dikkate alınmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 
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Within this study, to be examined of the education of God belief in primary education 4. and 5. class textbook of religion culture and morals knowledge that they 
were written according to the programme that they were applied in amongst 1982- 2000 
years, they were taught in the official school of state and now were abrogated will be tried. 

This research begins by providing introductory information about religious development of chilren in primary school. Here after the study will try to examine the supporting factors of the unity like the content, language and exposition, the books were benefited from themselves, readiness works, reading pieces, visual materials and evaluation works connected with education of god belief. 

Аз a result of researching the textbook, it has been seen that they hadn”t supplied the expected development and progress connected with contents and instructive feature exactly. Despite of the world and social conditions were changed rapidly, it has been determined that the books resemble each other, moreover they were inspired from the first books. However it has been come out not to take into consideration the psychological and pedagocig features of children and not to give place to their expactatlons and problems sufficiently besides of religious informations, religious, morals and social expactations in general, in the books. 
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ÖNSÖZ 

Bu araştırma ilköğretimin 4. ve 5. sınıflarında 1982-2000 yılları arasında uygulanan programlara göre yazılan, devletin resmi okullarında okutulmuş olan ve şu anda yürürlükten kaldırılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında Allah inancının öğretiminin incelenmesini konu edinmektedir. 

Şüphesiz din eğitim ve öğretiminin veriminin arttırılmasında ders kitaplarının içerik ve bilimsel kriterler içerisinde geliştirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Ders kitaplarının hazırlanmasında getirilen serbest rekabet ortamına rağmen gerek muhteva, gerekse öğreticilik özelliği bakımından hazırlanan ders kitaplarının istenen gelişme ve değişmeyi sağlayıp sağlamadığı veya hangi problemlerin yoğunlaştığı ise araştırmalar sonunda ortaya çıkacaktır. Buradan hareketle biz bu konuda Din Eğitimi alanında çalışma olmaması nedeniyle, konunun kendi alanında oldukça yeni olduğuna ve bu yönüyle bu çalışmanın ileride daha verimli çalışmalara açılma hususunda ciddi bir başlangıç olacağına, Türkiye'de din eğitiminin sorunlarını çözmede, din derslerinde en önemli materyal olan din dersi kitaplarının iyileştirilmesinde, eski hataların tekrarlanmamasında, çocuklara daha fazla faydalı olmasında katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

Bilimsel kriterlere sadık kalmaya gayret ettiğimiz çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde konunun belirlenmesi, sınırlandırılması, amacı ve metodu ile birlikte çocukta gelişim ve inanç öğretimi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu bölümden sonra çalışmamız asıl alanına girmekte ve buna bağlı olarak din dersi kitaplarında Allah inancının öğretimine dair içeriğin, dil ve anlatımın, yararlanılan kaynakların, hazırlık çalışmaları, okuma parçaları, görsel materyaller ve değerlendirme çalışmaları gibi konuyu destekleyici unsurların incelenmesine yer verilecektir. Bu kısmı izleyen sonuçlar ve değerlendirme bölümünde ise konu ile ilgili ulaşılan bulguların değerlendirilmesi yapılmaya gayret edilmiştir. 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük yardımlarını gördüğüm değerli Hocam ve Danışmanım Sayın Prof. Dr. Kerim Yavuz'a, engin fikirleri ve desteğini hiç esirgemediği ve bana zaman ayırdığı ve bu alandaki araştırmalarıyla her zaman yanımda olduğu için en içten teşekkürlerimi sunmayı yerine getirilmesi gereken bir vazife sayıyorum. Ayrıca araştırmanın olgunlaşması için değerli fikirlerine başvurduğum ve kaynaklarından istifade ettiğim Sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Zeki Salih Zengin'e, yardımlarını gördüğüm ve bana destek veren hocalarıma, arkadaşlarıma ve emeği 


geçen insanlara gönülden teşekkür ediyorum. Bunlar dışında şimdiye kadar destek ve 


yardımlarını hiç esirgemeyen başta eşim Cengiz Kazan olmak üzere annem, babam уе tüm aile fertlerine candan teşekkürlerimi sunuyorum. 


ADANA, Eylül 2003 Emine KAZAN 


A. GİRİŞ 
1. Konunun Belirlenmesi ve Sınırlandırılması 


Bu araştırma ilköğretimin 4 ve 5. sınıflarında 1982-2000 yılları arasında uygulanan programlara göre yazılan, devletin resmi okullarında okutulmuş olan ve şu anda yürürlükten kaldırılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında Allah inancının öğretiminin incelenmesini konu edinmektedir. 

Şüphesiz din eğitim ve öğretiminin hedefine ulaşmasını sağlayacak önemli unsurlardan biri de din dersi kitaplarıdır. Ancak din dersi kitaplarının günümüzde bu fonksiyonu ne derece yerine getirdiği tartışma konusudur. Günümüz ders kitaplarının mücerret bilgiler, dini, ahlaki, toplumsal birtakım beklentiler yanında çocuklar ve gençlerin bireysel beklenti ve ferdi problemlerine çok az yer verilmesi; onların ruhi ve zihni gelişimlerinin pek dikkate alınmadan pedagojik ve psikolojik özelliklerden ciddi anlamda destek alınmaması öğretimi verimsiz hale getirmektedir’. Oysa öğretmeni tamamlama ve öğrenciye rehber olma özelliğine sahip din dersi kitapları yazılırken çocuğun yaşı, zihni ve ruhi gelişim durumuna uygun düşecek şekilde muhtevanın seçimi, konuların yapılanması, fikirlerin işlenişi ve metotların uygulanışı göz önünde bulundurulmalıdır?. Bunların koordineli bir biçimde yürütülmesinde seviyeye uygun dilin kullanılmasının da ayrı bir önemi vardır. İşte biz bu çalışmamızda belirlediğimiz resmi ders kitaplarını çok çeşitli açılardan değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle İlköğretimin birinci kademesinde okutulmuş olan din dersi kitaplarını incelemeye tabi tutarken bu dönemin çocuklarının fiziksel ve ruhsal gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak, muhtevanın seçilmesi, konuların sıralanışı ve içeriğin ölçülü bir şekilde yayılması, fikirlerin işlenişi ve metodların uygulanışı; kısaca muhteva ve öğreticilik bakımından incelenmeye çalışılacaktır. 

Bilindiği gibi bu alanda resmi ya da özel yazılmış çok sayıda din bilgisi kitabı vardır. Biz bu kitapları önce iki grupta toplayabiliriz. Bunlar devlet tarafından yazdırılan resmi din ve ahlak bilgisi ders kitapları ve serbest rekabete dayalı birtakım yazarların özel olarak yazmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığının tasvibinden geçen ders kitaplarıdır. Biz burada Milli Eğitim Bakanlığının tasvibinden geçen ders kitaplarına - Bakanlığın yazdırdığı kitapları da dahil ederek 10 tane ilköğretim 4. sınıf ve ba Av» 


RET 


' Bk. Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, s. 180-183, 
? Bk. Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, $. 186-187. 


5. sınıf kitaplarından olmak üzere toplam 25 tane din dersi kitabının hepsini incelemeye almış bulunuyoruz’. Bu kitaplar bu sınıftaki çocukların gelişim psikolojisi dikkate alınarak incelemeye alınacaktır. 

Konumuzun din bilgisi kitaplarındaki Allah inancının öğretimi ve bunun ilköğretimin birinci kademesi çerçevesinde sınırlandırılmasına gelince, bilindiği gibi aileden sonra çocuklar ilk defa resmen okulda 4. sınıfta din bilgisi dersiyle karşılaşmaktadır. Burada öğrenciler bu sınıftaki dini bilgilerle dini dünyaya girmekte, onunla tanışmakta, ona ısınma ve o dünyaya açılma ile karşı karşıya kalmaktadır. Onun için bu derste öğrencilere giriş mahiyetinde bilgiler verilmekte, Allah ve Peygamberi sevdirmeye yönelik çalışmalar yer almaktadır. 5. sınıfta ve daha sonraki sınıflarda artık yavaş yavaş dini konuların ayrıntılarına inilmekte, inanç esasları açıklanmaktadır. 

Bilindiği gibi çocukluk döneminde edinilen dini bilgiler ve yaşanan tecrübeler dinin yaşanmasında hayat boyunca etkilere sahiptir. Armaner'in de belirttiği gibi çocukluk çağının ruhsal tecrübeleri daha sonraki evrelerde inancı, tutumu ve davranışları etkilemektedir’. Bunun yanında bu dönemde din dersinde verilen bilgiler yaşam boyu yararlanılacak bilgilerdir. Bu bilgilerin kalıcı ve işlevsel olması ise öğretmene ve din dersi kitaplarına bağlıdır. Bilgiler sade ve anlaşılır bir şekilde ısındırıcı, benimsetici ve sevdirici tarzda işlenirse kalıcılık derecesi yükselir. 
Öğretilecek bilgiler arasında dini inancın öğretilmesi çocuğun hayatında derin izler bırakabilir. Bunun onun hayatında önemli bir yeri vardır. Nitekim din öğretimi ile ilk kez karşılaşan bir öğrenciye verilecek bilgilerde öncelik hakkının Allah'a ve O'na inanma dolayısıyla inancın öğretimine verildiğini biliyoruz. Çünkü bu yaştaki çocukların duygusal açıdan bağlanma, güvenme ve gerektiğinde güvenebileceği bir varlığa sığınma ihtiyacı hissetmesi gibi birtakım duyguların karşılanması, doyurulması gerekmektedir. İşte din eğitim ve öğretimi verilirken ve ders kitapları hazırlanırken bu ve buna benzer noktaların dikkate alınması gerekmektedir. Din eğitimi başta "dini 


inanç" üzerine inşa edildiği gibi din de insanın Allah'a inanması ve peygamberin 


İncelemeye aldığımız din dersi kitapları şunlardır; Yavuz/Günay, DKAB 4; Uluşan, DKAB 4; Algül ve ark, DKAB 4; Tekışık/Kahveci, DKAB 4; Çelebi ve ark, DKAB 4; Tekin, DKAB 4; Gündüz, DKAB 4, Algül ve ark, DKAB 4; Tekışık/Kahveci, DKAB 4; Ak/Arslan, DKAB 4; Canbulan, DKAB 4; Bilgin, DKAB 5; Çakıroğlu, DKAB 5; Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, Çelebi ve ark, DKAB 5; Arvasi/Çilingir, DKAB 5; Tanrıverdi, DKAB 5;Gündüz, DKAB 5; Tekışık/Kahveci, DKAB 5; Tekin, DKAB 5; Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5; Algül ve ark, DKAB 5; Canbulan, DKAB 5, Ak/Arslan, DKAB 5; Ünal ve ark, DKAB 5. 

? Armaner, Din Psikolojisine Giriş I, s. 148. 


rehberliğinde O'na yönelmesiyle hayat bulacak ve böylece hem dine, hem de din eğitimine hizmet edilmiş olacaktır". 

Günümüzde din eğitimi ve öğretiminin veriminin arttırılmasında ders kitaplarının içerik açısından geliştirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü ders kitapları öğrenme-öğretme sürecinde en çok kullanılan ders aracıdır. Ders kitapları, öğretim sırasında, öğrencilerin neleri öğreneceği ve öğretmenlerin neleri öğreteceğini önemli ölçüde etkileyen bir kaynak olma özelliğini taşıdığı gibi, sınıf içi öğrenmeöğretme etkinliklerine yönelik kararlar üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Genelde birçok öğretmen dersin amaçlarını, öğrencilere uygulanacak testleri, öğretim stratejilerini, ödevleri vb. kullanılan ders kitaplarına göre belirlemektedir. Bu nedenle ders kitabının eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencinin öğrenme yaşantılarına yön veren ve en çok kullanılan öğretim materyali olduğunu söylemek mümkündür. Öğretim araçları içinde en çok ders kitaplarının kullanılıyor olması ise onun öğretimdeki rolünü arttırmaktadır. 

Ders kitapları eğitim açısından kullanma kolaylığı olan, her öğrencinin ulaşabildiği, sürekli kullanılabilen, her an başvurulabilen, sözel öğretimin boşluklarını doldurabilen bir araçtır. Bu özellikleri ile onlar okullarda öğretmen ve öğrenciler tarafından işlevsel olarak kullanılmaktadırlar. Öğretmenin öğretim sürecindeki temel görevi rehberliktir. Öğretmenin sınıf ortamında, öğrenci sayısından dolayı, her zaman öğrenciye ihtiyaç duyduğu rehberliği yeterince vermesi mümkün olmayabilir. Bunun yanında öğrenci okul dışında da öğrenmeye muhtaçtır. Burada öğretmenin görevini yerine getirecek olan ise ders kitaplarıdır. Ders kitapları bu anlamda öğretmenin rehberlik işlevinin bir bölümünü de yerine getirebilir? 

Eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek üzere en yaygın olarak kullanılan öğretim materyali olması sebebiyle ders kitaplarının bir öğretim materyalinde bulunması gereken özellikleri taşıması gerekmektedir. Din eğitimi ve öğretiminde de önemli bir yere sahip olan ve din dersinin vazgeçilmez unsuru olan din dersi kitaplarının da kendisinden beklenen görevi yerine getirmesi için devamlı geliştirilmesi, iyileştirilmesi 


beklenmektedir. Daha verimli çalışmalara açılma hususunda ciddi bir başlangıç 


' Bk. Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, s. 107. 


2 Öğretim materyali olarak ders kitaplarının önemi ile ilgili geniş bilgi için Bk. Tosun ve ark, Konu Alanı 
Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Din Kültürü Ahlak Bilgisi 4-8, s. 19-24; Kılıç/Seven, Konu alanı Ders Kitabı İncelemesi, s. 15-39. 


olacağına inandığımız bu çalışmanın, ileride yapılacak olan ders kitaplarının hazırlanmasında olumlu ve verimli katkılar sağlayacağını umuyoruz. 

Ayrıca Allah konusu dinin temel taşı ve inancın hareket noktasıdır. Dinimizdeki inanç esasları denen temel umdeler içinde en önde gelen esas Allah'a iman etmektir. O olmadan diğer iman esasları da olmadığı için din ona bağlıdır. İşte bu nedenle biz bu çalışmamızda konumuzu din bilgisi kitaplarında yalnızca Allah'a iman öğretiminin belirlenip değerlendirilmesi ile sınırlandırmış bulunuyoruz. Aslında İslam'da inanç (iman) konusunun sadece Allah'a inanmadan ibaret olmadığını biliyoruz. İslami öğretide iman esasları dendiği zaman başta Allah olmakla birlikte klasik olarak peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe ve kadere iman konularının da akla geldiğinin bilincindeyiz. Fakat araştırmamızın dar bir alanda tutulması için biz öncelikle bu çalışmamızda Allah inancının öğretimini belirlediğimiz kitaplarla sınırlandırarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda çalışmamıza bir nevi Allaha iman öğretiminin incelenmesi gözüyle bakılabilir. Bu bağlamda biz 4 ve 5. Sınıf kitaplarında yer alan inanç esaslarından ilk ve en temel olanını ele alarak ilk defa din dersi kitaplarında konunun nasıl ele alındığını tespit etmek istedik. İnanç esasları içinde en önemlisi olması nedeniyle kitaplarda Allah inancının öğretimini başlangıç noktası olarak kabul ettik. Bizden sonra diğer iman esaslarının da ayrı araştırmalarla 


incelenmesinin yararlı olacağına inanıyoruz. 
П. Araştırmanın Amacı ve Varsayımlar 


Bu araştırmada ilköğretimin 4. ve 5. sınıflarında 1982-2000 yılları arasında uygulanan programlara göre yazılan, devletin resmi okullarında okutulmuş olan ve şu anda yürürlükten kaldırılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında Allah inancının öğretimini Din Eğitimi Biliminin ve Gelişim Psikolojisinin verilerine bağlı kalarak belirlemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamış bulunuyoruz. 

Şüphesiz din eğitim ve öğretiminin veriminin arttırılmasında ders kitaplarının içerik ve bilimsel kriterler içerisinde geliştirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Ders kitaplarının hazırlanmasında getirilen serbest rekabet ortamına rağmen gerek muhteva gerekse öğreticilik özelliği bakımından hazırlanan ders kitaplarının istenen gelişme ve değişmeyi sağlayıp sağlamadığı araştırmalar sonunda ortaya çıkacaktır'. Buradan 


hareketle biz bu çalışmamızla ileride daha verimli çalışmalara açılma hususunda ciddi 


' Bk. Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, s. 180-181. 


bir başlangıç yapmak istiyoruz. Umarız ki bu alandaki çalışmalar ileride yapılacak ders kitaplarının hazırlanmasında olumlu ve verimli katkılar sağlar. 

Araştırma sırasında özellikle din dersi kitaplarında Allah ve Allah inancı ile ilgili konular işlenirken çocukların fiziksel ve ruhsal gelişim özelliklerinin ne derece dikkate alınıp alınmadığı; muhtevanın seçimi, konuların sıralanışı ve içeriğin ölçülü bir şekilde yayılması, fikirlerin işlenişinde çocukların dini ve kültürel gelişim seviyelerinin ne derece göz önünde bulundurulduğu; ders kitaplarının inanç öğretiminde nasıl bir yol takip ettikleri, bunların bilimsel, eğitsel ve metodik açıdan başarılı olup olmadıkları; ayrıca ünitelerin başlarındaki hazırlık çalışmaları, sonlarındaki değerlendirme soruları, testler, okuma parçaları ve görsel unsurların katkısı; muhtevada bütünlüğün sağlanıp sağlanmadığı, konularda kullanılan dilin çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimlerine uygun olup olmadığı, konuların öğrencinin hayatını kucaklama ve problemlerinin ölçülmesine katkı derecesi, kısaca ders kitaplarının bu ve buna benzer öteki pedagojik 


özellikleri ne derece dikkate alıp almadıkları belirlenmeye çalışılacaktır. 
Ш. Araştırmada Metodik Çerçeve 


Bilimsel bir araştırmada kullanılacak metodların araştırmanın amacına uygun olması bütün araştırmacılar tarafından teslim edilen bir gerçektir. Bu nedenle bir araştırmada belirlenen gayeler doğrultusunda hedefe nasıl ulaşılacağı ve elde edilen sonuçların bilimsel esaslar dahilinde temellendirilmesi ve ortaya konmasında nasıl bir yol takip edileceğinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü bilimsel çalışmalarda belirli metodlar takip edilmeden amaçlanan ilmi sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle bütün ilimlerde olduğu gibi konusu, gayesi, hedefleri, araştırma alanları ve kendine has metodlarıyla bağımsız bir ilim olan Din Eğitimi alanında yapılan araştırmalarda da metod meselesi çok önemlidir. Bunun yanında Yavuz'un da belirttiği gibi bilimsel bir araştırmada gerekli olan materyallerin toplanması ve işlenmesi sırasında bilimsel güvenirlilik ve geçerlilik ölçülerinin çok önemli bir rol oynadığını söylemeliyiz'. Bunların gerçekleşmesinde öncelikle konunun özelliğine göre “doğru anlama yolları, sağlam bilgi toplama kaynakları ve gerçeğe uygun işleme teknikleri?” 


belirlenmelidir. 


1 Bk. Yavuz, Metod Meselesi, s. 153-154. 
2 Bk. Yavuz, Metod Meselesi, s. 154. 


Biz bu çalışmamızda öncelikle 1982- 2000 yılları arasındaki din dersi kitaplarını tespit etmek için bu yıllar arasında yayınlanan tebliğler dergilerini taradık ve kitapları, yazarlarını ve hangi yılda kabul edildiklerini belirledik. Din dersi kitaplarından devlet tarafından yazdırılan kitaplar ve özel teşebbüsle yazılıp piyasaya sürülen kitapların hepsini incelemeye aldık. Belirlediğimiz din dersi kitaplarında Allah inancı konusunda çocuklara ne gibi bilgiler verildiğini ve bunların nasıl verildiğini tespit etmek için kitapları inceleyerek elde ettiğimiz verileri elimizde derli toplu bir halde bulundurmak ve konuların işlenişi sırasında bunlardan yararlanmak için bu bilgileri kayıtlara geçirdik. Daha sonra bu elde ettiğimiz verilerle kitaplarda ortak ve ağırlıklı olarak değinilen noktalara dayanarak çalışma ile ilgili bir plan taslağı oluşturduk. Din dersi kitaplarının bilgi yönünden incelenip taranması bittikten sonra din eğitimi, eğitim psikolojisi ve gelişim psikolojisi ile ilgili eserlere konumuzla ilgili olduğu ölçüde ulaşmaya, nüfuz etmeye ve onları tanımaya çalıştık. Bunların da yazılı belirlemesini yaparak planımızda yararlanacağımız kısımlara göre tasnif ettik. Veriler geliştikçe taslağımızın da geliştiğini gördük ve derlediğimiz malzemeye göre buradan yeni bir plan düzenlemesine girdik. 

Verilerin toplanıp genel planın çizilmesinden sonra toplanan materyalin işlenmesine geçtik. Plandaki her bir konuyu ele alırken öncelikle objektif bir şekilde din dersi kitaplarında konunun tanıtımı yapılarak bunları anlama ve ona psikolojik ve pedagojik açıdan nüfuz etmeye çalıştık. Daha sonra konuya ait muhtevayı genelde kitaplarda bulunma yoğunluğuna ve imkanlar nispetinde tarihi yayınlanış sırasına göre gruplandırıp örnekleriyle delillendirerek bunları açıklamaya çalıştık. Konuların işlenişi sırasında öncelikle 4. sınıf daha sonra 5. sınıf din dersi kitaplarındaki muhtevayı inceleyerek kitaplardaki bilgilerin çocukların gelişim psikolojisine uygun olup olmadığı Din Eğitimi Bilimi ve Gelişim Psikolojisinin verileri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesine, iki sınıf kitapları arasındaki benzerlik, farklılık, monoton ifadelerin veya yeniliklerin olup olmadığını tespit ederek iki sınıf kitaplarının karşılaştırılmasına yer verdik. Yalnız burada konuların uzayıp dağılmasını önlemek için ilk başta konular sadece içerik açısından ele alınmış, dil ve anlatım, kaynaklar, kitaplardaki yardımcı materyal açısından ilgili ünitelerin incelenmesine planda ayrı başlıklar altında yer 


verilmiştir. Amacımız doğrultusunda kitapların muhtevasına iyice nüfuz edip 


değerlendirirken araştırmamızda imkanlar ölçüsünde açıklama ve yorumlama' metodlarından yararlanmayı ihmal etmedik. Bütün bunlar yanında konunun daha iyi ortaya koyulması için genel açıklama metodunu? da kullandık. Din dersi kitaplarında yer alan ayetlerin geçtiği metinlere uygunluğunu ölçmek için konumuzla ilgili olarak zaman zaman dini metinlerin incelenmesi? yoluna da gidilmiştir. Bütün bunlar yapılırken bilimsel güvenirlik ve geçerlilik ölçülerine elimizden geldiği ölçüde sadık 


kalmaya özen gösterdik. 
IV. Çocukta Gelişim ve İnanç Öğretimi 


İlköğretim çağı olan 7-12 yaşlar arası çocukluk dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemin 0-7 yaş arası okul öncesi, 7-12 yaş arası ise ilk okul dönemidir?. Bizi burada ilgilendiren araştırma alanımız olan ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin (10-12 yaşlar) gelişim özellikleridir. Ancak çocukta gelişimin başlangıcının çok öncelere dayandığını biliyoruz. Bu yüzden okul öncesi döneme de kısaca değinmeyi yararlı görüyoruz. 

Dini gelişmenin başlangıcı okul öncesine kadar uzanmaktadır. Çocukta dini duygu ve düşüncenin uyanışı ve gelişmesi onun zihni ve ruhi gelişmesi ile paralellik göstermektedir. O yüzden çocuğun dini duygu ve düşünce gelişimi diğer özellikleriyle birlikte ele alınarak incelenmek durumundadır. Bu din eğitimi açısından da dikkate alınacak bir konudur. Çocukta sevgi, korku, nefret gibi duygular yanında dini duygu da uyanmaya hazır olan bir duygudur. Ailesi, çevresi ve diğer faktörler onda bu duyguların gelişimine destek sağlayabilir veya ilgisiz kalabilirler”. Aslında çocuğun içinde inanmaya karşı vazgeçilmez bir eğilim ve hazırlık vardır. Ancak çocuğu inanmaya doğru iten iç güçlerin eğitim yoluyla geliştirilmesi gerekmektedir”. 

Çocukta dini inancın gelişmesi iç ve dış faktörler olmak üzere iki temel faktöre 


bağlanmaktadır. Bunlardan biri çocuğun ruhi güçleri, diğeri kültürel çevresidir. İç 


l Bu metod hakkında geniş bilgi için Bk. Yavuz, Metod Meselesi, s. 174-178; Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, s. 7. 

2 Daha geniş bilgi için Bk. Yavuz, Metod Meselesi, s. 162-164. 

3 Dini metinlerin incelenmesinde metod için Bk. Yavuz, Metod Meselesi, s. 156-160. 

“ Bk. Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, s. 95. 

5 Bk. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 44. 

“ Bk. Yavuz, “Din Psikolojisinin Işığı Altında...”, Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, s. 116; Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, s. 40; Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 42; Yavuz, “Dini İnancın Gelişmesinde Nativizm ve Tecrübecilik Problemi”, s. 132. 


faktörleri içten gelen dini inanç, dış faktörleri ise aile, çevre, okul vs. olarak görebiliriz" Çocuğun inanan bir insan olması ise iç ve dış faktörlerin etkisiyle olmaktadır. Bunlar içinde aile en önemli faktör olarak gösterilmektedir? Ailenin dini konulara ilgisi nispetinde çocuk dine ilgi duyacak, bilgilenecektir. Çocuklar yetişkinlerden aldıkları dini inançlarını ferdi ve ruhi yapılarına uygun şekilde işleyerek kendilerine özgü bir din anlayışı geliştirecektir. Çocukların geliştirdikleri dinin kendi hayatlarında önemli bir değeri vardır. Din onların hayatlarının, davranışlarının, tutumlarının, düşüncelerinin ve şahsiyetlerinin gelişiminde önemli rol oynar” 

Aileden sonrâ çocuğun dini gelişiminde temel etken onun yakın çevresidir. 
Yakınında anne babadan sonra, okul, sınıf ve oyun arkadaşları, çocuğun ferdi gözlemleri, dinlediği dini konular vs. çevresel faktörlerin içine girmektedir. Çocuk dinle ilgili kavramları, hükümleri, davranışları ailelerinden sonra bu tür çevresel faktörlerden öğrenir*. Bunlar içinde aileden sonra en önemlilerinden biri de okuldur. 

Çocuk okul öncesi dönemde çevresinden duyduğu melek, şeytan, günah, sevap, helal, haram, cennet, cehennem gibi kavramlara ilgi duyar, onların anlamlarını merak eder ve sorar. 

Temel eğitim çağında çocuğun zihni fonksiyonları oldukça geliştiği için belli konularda hükümler verebilirler veya hükümlerden sonuç çıkarabilirler. 7. yaş çocuklarda dini duygunun uyandığı yaş ve son çocukluk çağının diğer yaşları da dini duyguların geliştiği yaşlar olarak görülmektedir”. 

Okul öncesi dönemde Allah'ı insani özelliklerle düşünen çocukta 7 yaşından başlayarak 12 yaşına kadar imkan verilse sağlıklı bir gelişme olur.doğru gelişme olur. 
Yani çocuktaki antropomorfik anlayışın yerini 7 yaşından itibaren gitgide sembolik ve ruhani anlayış alır. Okul öncesi dönemdeki çocuğun Allah hakkındaki antropomorfik düşüncesinin değişip 7 yaşından itibaren azalarak 12 yaşlarına doğru ruhani bir hal almasında ailenin tutumu, çevreden aldıkları bilgiler, okul, kitaplar vs. etkili olabilmektedir?. 7 yaşındaki çocuklar Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu kendilerine 


göre kısa ifadelerle açıklayabilmektedirler. O'nun tüm varlıkların yaratıcısı olduğu 


' Bk. Yavuz, “Dini İnancın Gelişmesinde Nativizm ve Tecrübecilik Problemi”, s. 132 ; Ay, 


Çocuklarımıza Allah'ı Nasıl Anlatalım, s. 84-85. ` 

2 Armaner, Din Psikolojisine Giriş I, s. 88. 

* Bk. Yavuz, “Din Psikolojisinin Işığı Altında...”, Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, s. 185; Yavuz, Çocukta, s. 43. 

а Bk. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 44-45. 

$ Bk. Öcal, Din Eğitim ve Öğretiminde Metodlar, s. 63. 

“ Bk. Doğan/Tosun, İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, s. 125. 


fikrine sahip olabilmektedirler. 10-12 yaş çocukları ise dini inançlarını daha net ifade edebilmektedirler. 7-9 yaş çocukları da bunlara göre ifadelerinde daha içten, sade ve duygusaldır. 8-9 yaşlarındaki çocuklar bütünden parçaya doğru bir anlama ve kavrama yolunda gelişme gösterirler. Okul öncesinde Allah'ı düşünmeden, itiraz etmeden kabul eden çocukların kavrama güçleri geliştikçe O'nu anlama istekleri artmakta, O'nu merak edip daha yakından tanımak için kim, ne, neden, nasıl gibi sorularla kavrama çabalarını sürdürmektedirler. Yavuz'a göre dikkatini ve düşüncesini Allah'a doğru çeviren çocuğun bu durumu, onun inancının olumlu bir şekilde gelişip Tanrıyı sevmeye başladığının bir göstergesidir! 7 yaşındaki çocuklar henüz bazı dini kavramları anlayamasa da dini ilgi ve istek bakımından oldukça hazır durumdadır. Onlar inançla ilgili konularla daha yakından ilgilenirler. 7-9 yaş arası çocuklar melek, şeytan, cinin ne olduğunu, neden görülmediklerini, şeytanın insana neden kötülük ettiğini merak ederler. 
10 12 yaş arası çocuklar metafizik alana ilişkin sorular sormaya başlar. Bunun yanında 
Müslümanlığın ne demek olduğunu, İslam Dininin üstünlüklerini merak ederler” 

Çocukların zihinsel, duygusal ve dini gelişimlerine kısaca değindikten sonra bu dönemde inanç öğretimini ele alalım. Yukarıda da görüldüğü gibi insan inanan bir varlıktır ve inanma onun için bir ihtiyaçtır. Bu yüzden eğitime düşen görev onun bu ihtiyacını karşılamaktır. Çünkü eğitimde esas olan bireyin bedensel ve ruhsal yeteneklerinin ve ihtiyaçlarının birlikte ele alınarak doyurulması, doyurulurken de bunların geliştirilmesidir. Çocukta var olan inanma ve din duygusunu ve ihtiyacını, diğerlerinin gerisine atmak verimli olmaz. Bu nedenle insanın inanma ihtiyacının da karşılanması için düzenli ve kontrollü bir din eğitimine ihtiyaç vardır”. 

Çocukta dini duygu, düşünce ve davranışların belirmesi ve şekillenmesinde aile ve çevre önemli role sahiptir. Ailede verilecek olan din eğitiminin çocuk üzerinde büyük etkisi vardır. Aile fertlerinin dini davranışları ve çocuğa aktardıkları dini bilgiler çocukta ileriki yaşamını etkileyecek derin izler bırakır. Bunun yanında ailede dini davranışların birlikte yapılması, dini bayramların kutlanması vs. çocuğun dini ilgi ve merakının ortaya çıkması ve geliştirilmesi açısından önemlidir”. 

İlköğretimde din ve ahlak öğretiminin amacı öğrencilerin İslam dinini 


anlamasına yardımcı olmaktır. Kişinin dinini anlayabilmesi bütün hayatı boyunca 


1 Bk. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 63-70. 
2 Bk. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 70, 88. 
* Bk. Bolay/Sarıkavak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, s. 41. 

* Bk. Armaner, Din Psikolojisine Giriş I, s. 87-89. 
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devam edecek bir çabadır. İlk okulda öğretmen bazı temeller atacak, dini bilgileri çocuğun zihnine yığmak yerine ilerde çocuğu rahatsız edebilecek sorulara karşı hazırlıklı olabilmesi ve dinini doğru öğrenip anlayabilmesi için gerekli ilkeleri yerleştirecektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde dini öğretilerin belletilmesinden önce çocuğun zihni ve duyguları eğitilecektir. Çocuğa ibadeti öğretmeden önce onda ibadet zevk ve ihtiyacı uyandırılacaktır”. Bilindiği gibi çocukluk döneminde edinilen dini bilgiler ve yaşanan tecrübeler dinin yaşanmasında hayat boyunca etkilere sahiptir. 
Armaner'in de belirttiği gibi çocukluk çağının ruhsal tecrübeleri daha sonraki evrelerde inancı, tutumu ve davranışları etkilemektedir’. Öğretilecek bilgiler arasında dini inancın öğretilmesi çocuğun hayatında derin izler bırakabilir. Bunun onun hayatında önemli bir yeri vardır. Nitekim din öğretimi ile ilk kez karşılaşan bir öğrenciye verilecek bilgilerde öncelik hakkının Allah'a ve O'na inanma dolayısıyla inancın öğretimine verildiğini biliyoruz. Ayrıca Allah konusu dinin temel taşı ve inancın hareket noktasıdır. 
Dinimizdeki inanç esasları denen temel umdeler içinde en önde gelen esas Allah'a iman etmektir. O olmadan diğer iman esasları da olmadığı için din ona bağlıdır. Bu yüzden din eğitiminde en temel konu Allah'a iman öğretimidir. 

Din eğitiminde inanç önemlidir ancak en az bunun kadar inanılan şeyi doğru anlatabilmek de önemlidir. Bunun yanında çocukların zihinsel ve dil gelişiminin yeterince olgunlaşmaması gibi gelişim özelliklerinin din eğitimi açısından oluşturduğu güçlükler de vardır”. Buna çocukluk döneminde edinilen bilgi ve tecrübelerin ilerdeki din eğitimi için temel teşkil edeceği ve ileriki yaşantısında derin izler bırakacağı gerçeği de eklenince bu yaşlarda verilecek olan inanç öğretiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden çocukluk döneminde küçüklerin ruhuna nüfuz etmeye ve dini inançlarına sağlam, derin temeller verilmeye çalışılmalıdır. Ayrıca okula gelmeden önce edindiği yanlış bilgileri düzeltme, yanlış inanışlara sahip olmalarını engelleme görevi de okulda din bilgisi dersine düşmektedir. Bu yüzden din bilgisi dersinde çocukların zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişimlerine uygun metod ve bilgilerle çocuğa inanç öğretimi verilmelidir. 

İlk okulda ilk defa resmi olarak din dersi ile karşılaşan çocuğa Allah'ın anlatılması ve Allah'a iman esasının öğretiminde birtakım hususlara dikkat edilmesi 


yerinde olacaktır. Bu dönemde din dersinde verilen bilgiler yaşam boyu yararlanılacak 


! Bk. Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, s. 137. 
? Armaner, Din Psikolojisine Giriş |, s. 148. 
? BK. Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimine Giriş, s. 39. 
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bilgilerdir. Bu bilgilerin kalıcı ve işlevsel olması ise öğretmene ve din dersi kitaplarına bağlıdır. Din dersinden beklenenlere cevap verebilmek için ders kitabının çocuğun tabiatına, dini ve hayati beklentilerine hitap etmesi gerekmektedir. Din dersi kitabıyla Allah inancının öğretiminde öncelikle çocuğun hayatında dini inancın ruhsal bir ihtiyaç olduğu, dinin bilhassa Allah inancının insan hayatında yönlendirici bir güç olduğunu duyurabilmek gerekmektedir. Böyle olunca konu ile ilgili bilgiler sade ve anlaşılır bir şekilde ısındırıcı, benimsetici ve sevdirici tarzda işlenirse kalıcılık derecesi yükselir. Biz burada din dersi kitaplarında Allah inancının öğretimini bu hususlara dikkat edilip 


edilmediği noktasında da değerlendirmeye çalışacağız. 
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В, DİN DERSİ KİTAPLARINDA ALLAH VE İNSAN İLİŞKİSİ 
I. Allah'ın Öğretilmesi 


1) İlahi Varlık Olarak Allah 

Allah'ın varlığı konusunu ilköğretim 4.sınıf için belirlediğimiz 10 DKAB ders kitabında incelediğimizde başta 1. Ünitede olmak üzere din dersi kitaplarının çeşitli kısımlarında yer aldığını görmüş bulunmaktayız. 4. sınıf DKAB ders kitaplarının “Allah ve Allah İnancı” ile başlaması bunun doğal bir örneğidir. Çünkü din, kendini takdim ederken önce Allah'ı tanıtmakla öğretimine başlamış olur. Esasen Allah konusu ilk önce bir ünitenin temel konusu olarak ilköğretimin 1. basamağında görülmektedir. 
Bununla birlikte “Allah”ın din dersi kitaplarının çok çeşitli yerlerinde serpiştirilmiş olması normaldir. Bunların başında Allah'ın tanıtılması vazgeçilmez bir zorunluluktur. 
Bununla birlikte Allah'ın iman, ibadet ve ahlak konuları çerçevesinde yine her zaman söz konusu edilmesi mümkündür. Biz bu konuyu kendi muhtevası içerisinde ele alacağız. 

Allah'ın tanıtılması noktasında 4. sınıf din dersi kitaplarına göz gezdirildiğinde - genel olarak insanın ruhsal yapısındaki inanma ihtiyacından, kendisinin bedensel ve ruhsal varlığındaki özelliklerin mükemmelliklerinden, evrendeki düzenli işleyişten ve bunların kendiliğinden olamayacağından ya da onların kendi kendilerini var edemeyeceklerinden hareketle çocuğu ilk planda Allah'ın varlığının zorunlu olduğunu düşündürme ve iknaya götürme yolunun izlendiğini tespit etmiş bulunuyoruz’. Bu tespitlerimiz ışığında Allah'ın çocuklara öğretilmesine yakından baktığımızda konunun din dersi kitaplarında yer alış yoğunluğuna göre 5 grupta ele alındığını söyleyebiliriz. 
Bunlar sırasıyla: 

a) (Evrendeki düzenin gözlenmesine dayanarak Allah'ın öğretilmesi, 

b) Canlı cansız varlıkların ve tabiat olaylarının yaratılmasına dayanılarak 


Allah'ın öğretilmesi, 


1 Kış. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-4; Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 10; Gündüz, DKAB 4, s. 12-13, 
Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 10-12; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 3-5; Tekin, DKAB 4, s. 2-4; Uluşan, DKAB 4, s. 10-11; Canbulan, DKAB 4, s. 12-13; Algül ve ark, DKAB 4, s. 9-10; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 10-11. 
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с) İnsanın kendi varlığı göz önünde bulundurularak Allah'ın öğretilmesi, 

d) İnsandaki inanma ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Allah'ın öğretilmesi, 

e) Herşeyin bir sebebi olduğu fikrinden hareketle bir yaratıcıya ulaşma düşüncesi çerçevesinde Allah'ın öğretilmesi. 

Şimdi bunları sırasıyla kısaca ele almaya çalışalım: 

a) 4. sınıf din dersi kitaplarının hepsi yerin ve göğün belli bir düzen içinde yaratıldığını söylemektedir. Bu, onların Allah'ın var olması gerektiği düşüncesine doğru bir hazırlayış niteliği taşımaktadır. Bu düzen olmasaydı neler olabileceğinden söz ederek çocukları örneklerle düşündürmeye çalışır. Özellikle dünyadaki bu değişmez düzeni yaratan ve bunu aynı koruyan güçlü bir varlık olduğunu, ona da Allah isminin verildiğini belirtir. Örneğin devlet eliyle yazdırılan ilk DKAB ders kitabında Yavuz/Günay bizzat çocuğun kendini ve çevreyi gözlemeye yönlendirerek gündüzü gecenin takip ettiği, mevsimlerin ard arda geldiği, soluk alamazsak yaşayamadığımız, çocukken serpilip genç, ardından ihtiyar olduğumuzu dile getirerek bütün bu değişimlerin aksama olmadan yürüdüğüne dikkat çekip tüm bunların bir düzene göre işlediğini, dünyada hiçbir şeyin kendiliğinden meydana gelmediğini, Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğini söylemektedirler'. Buna benzer bir anlatımı başka bir kitapta da görebilmekteyiz: Algül ve arkadaşları gökyüzünde ay, yıldızlar, güneş ve bunlardan her birinin şaşmaz bir düzen içinde hareket ettiğinden, gece ve gündüz ile mevsimlerin bu düzenli hareketler sonucunda oluşmasından bahseder’. Yine Ak/Arslan'ın DKAB kitabında da çevremize baktığımızda gece ve gündüz ve mevsimlerin oluşumu gibi herşeyin belli bir düzen içinde sürdüğüne değinilmektedirler*. Bunun dışında 3 kitapta da sadece yerin ve göğün belli bir düzen içinde yaratıldığına, herşeye intizam veren, herşeyi hesap ve ölçü içinde yaratanın ve evrendeki düzeni koruyanın Allah olduğuna değinilmektedir. Bunlarda üstteki kitaplardaki gibi gece, gündüz, vs. gibi örnekler verilmeden sadece yeryüzünde değişmez bir düzen olduğundan bahsedilmektedir. Başka bir kitapta da çevremizde canlı cansız varlıklar bulunduğu, canlıların doğup büyüyüp 


geliştiği, canlıları dünyaya getiren bir anne olduğu gibi tabiat olaylarının da oluşumunu 


! Bk. Yavuz/ Günay, DKAB 4, s. 2-4. 

2 Bk. Algül ve ark, DKAB 4, s. 9-10. Yine benzer ifadeler başka bir kitapta da aynen geçmektedir. Bk. 
Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 10-12. 

3 Bk. Ak/Arslan, DKAB 4, s. 10-11. 

а Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 10; Gündüz, DKAB 4, s. 12-13; Tekin, DKAB 4, s. 2-4. 
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sağlayan sebepler olduğu bu sebepleri değişmez bir düzenle var edenin Allah olduğu dile getirilmektedir’. 

Görüldüğü gibi bu konuda kitaplardaki ifadeler ufak değişiklerle birlikte büyük ölçüde benzer içeriklerle sıralanmaktadır. Yayınlanış bakımından ilk kitabın ifadelerinin diğer kitaplarda da büyük ölçüde tekrarlandığını ve ona benzetilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. 

b) Canlı cansız varlıkların ve tabiat olaylarının yaratılmasına dikkat çekmeye gelince din dersi kitaplarında evreni, insanları, hayvanları, bitkileri, ayı, güneşi, suyu, havayı, toprağı; gece ve gündüzleri, mevsimleri, yağmurları, rüzgarları vs. gibi tabiat olaylarını değişmez bir düzen içinde yaratanın var olduğundan ve bunların böyle kabul edilmesi gerektiğinden (o bahsedilmektedir? Nitekim Yavuz/Günay'ın kitabında çocukları, insanları, karaları, denizleri, yerleri, gökleri, dağları, ormanları, çayırları, çimenleri, yiyecek içecekleri, görülen görülmeyen tüm varlıkları; gece-gündüz ve mevsimler gibi tabiat olaylarını Allah'ın yarattığından, bunların hiçbirinin kendiliğinden olmadığından, O yarattığı için var olduğundan o bahsedilmektedir”. Yine başka bir kitapta aynı şekilde Yavuz/Günay'ın da kitaplarında geçtiği gibi tabiattaki hiçbir şeyin kendiliğinden var olamayacağından hareket edilerek bizi, annemizi, babamızı, tüm canlıları, canlıların yaşaması için gerekli olan havayı, suyu, güneşi, tabiat olaylarını, herşeyi ile evreni yaratan, dilemesiyle onları var edenin Allah olduğu dile getirilmektedir*, Buna benzer ifadelerin başka kitaplarda da sık sık yer aldığını görüyoruz). Diğer bir anlatımda ise çevremize baktığımızda çeşit çeşit varlıklar gördüğümüzü ve bunların nasıl var olduğunu düşündüğümüzde, bunların kendiliğinden meydana gelemeyeceğini anlayacağımıza değinerek örnekler verip konunun zenginleştirilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Örneğin oturduğumuz evin insanlar tarafından yapıldığını, ancak hayvanlar, insanlar, gökyüzü, gezegenlerin insanlar tarafından yapılmadığı ifade edilerek bunların nasıl olduğu sorulmakta ve çocuklar düşündürülmeye çalışılmaktadır. Buradan hareketle bu vakıalara dayandırılarak bunları 


insanın yapmaya gücünün yetmediği ve kendiliğinden de olamayacaklarına göre bunları 


1 Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 3-5. Yine buna benzer anlatımı 2 kitapta daha görmekteyiz. Bk. Uluşan, 
DKAB 4, s. 10-11; Canbulan, DKAB 4, s. 12-13. 

* Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-4; Gündüz, DKAB 4, s. 12- 13; Tekin DKAB 4, $. 2-4; Uluşan, DKAB-4, s. 10-11; АК/ Arslan, DKAB 4, s. 10- 11; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 10-12; Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 10; Algül ve ark, DKAB 4, s. 10; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 3-5. 

° Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 3. 

“ Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 10. 

5 Вк. Tekin, DKAB 4, s. 2-4; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 3-5; Gündüz, DKAB 4, s. 12-13. 
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var eden birinin olması gerektiği, O'nun da Allah olduğu anlatılmaktadır'. Buna benzer başka anlatıma 2 kitapta daha rastlamaktayız? Diğer 2 kitapta ise çevremize göz attığımızda çeşitli bitkiler, renk renk çiçekler, meyveler, hayvanlar, tabiat olaylarının, bizi ısıtıp aydınlatan güneşin, gece bizi aydınlatan ayın, insanın faydalanması için onun hizmetine sunulduğundan, tüm bunları yaratanın ise Allah olduğundan bahsedilmektedir?. Burada da tüm bunları insanın faydalanması için yaratan birinin olmasının gerekliliğinden hareket edilmektedir. Görüldüğü gibi farklı ifadelerle dile getirilse de içerik olarak genelde kitaplarda tabiat olayları ve çevremizdeki varlıkların bir yaratıcıyı gerektirdiğinden hareketle Allah'ın varlığı açıklanmaya çalışılmıştır. 
Esasen çocukta dini inancın gelişmesinde kültürel ve sosyal tesirler yanında tabiat tesirlerinin de hatırlatılmasında yarar vardır. Çünkü onun etkilenişinde gözlemin önemli rolü vardır. Dış dünyada gördüğü tabiatın yaratılışı ile Allah'ın yaratışı arasında ilişkiler kuran çocuğun zihinsel gelişmesi ilerledikçe Allahın gücü, varlığı, birliği, büyüklüğü, yaratıcılığı hakkında düşünceleri de gelişebilecektir* Ancak burada kitaplara düşen çocuğu etrafını gözlemeye yöneltirken farklı somut örnekler ve zengin anlatımlar sunarak kendine çekebilmesidir. Çünkü çocuğun çevresindeki varlıkları renk, güzellik, şekil ve düzenden haberdar olması ve bunları fark etmesinin sağlanması Allah'ı tanıma, bilme ve O'na inanma yolunda atılmış güçlü bir adım olacaktır”. Bu konuda ders kitaplarında hep aynı örneklerin tekrarlandığını görüyoruz. Sonradan yazılan kitapların ciddi bir orjinal anlatımdan yoksun olduğunu, genelde ilk yazılan kitapların gölgesi altında kaldıklarını söyleyebiliriz. 

с) Kitapların bir kısmında" ise insanın kendi varlığına ve sahip olduğu bedensel ve ruhsal özelliklere dikkat çekilerek; insan vücudunun şaşkınlık verecek derecede mükemmel yaratıldığı; küçük bir çocukken zamanla yetişkin bir insan haline geldiği, bilmediği şeyleri öğrendiği; kendine akıl gibi büyük bir nimet verildiği hususlarına dikkat çekilerek bunları yapanın sadece Allah olduğu anlatılmaya çalışılmaktadır. 
Örneğin Yavuz ve Günay'ın kitaplarında çocuklara dünyaya geldiklerinde küçücük bir yavru oldukları, büyüyüp geliştikleri, yürümezken yürüdükleri, konuşmazken 


konuştukları, bilmezken bildikleri, pek çok şey öğrendikleri, hissetmezken hissettikleri 


' Bk. Canbulan, DKAB 4, s. 12-13. 

> Bk. Ak/Arslan, DKAB 4, s. 10-11; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 12-13. 

* Bk. Algül ve ark, DKAB 4, s. 9-10; Uluşan, DKAB 4, s. 10-11. 

“ Bk. Yavuz, Çocuk ve Din, s. 160. 

5 Bk. Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, s. 109. 

“ Bk. Yavuz/ Günay, DKAB-4, s. 2-4; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 10-12; Gündüz, DKAB 4, $. 12-13. 
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hatırlatılarak tüm bunları ve en sevdikleri kendi varlıklarını Allah'a borçlu oldukları; O var olduğu için var oldukları, büyüyüp geliştikleri, konuştukları, yürüdükleri, bildikleri dile getirilmektedir!. Yine Gündüz ve Tekışık/Kahveci'nin kitaplarında benzer şekilde insanın doğduğunda küçük bir bebek olduğundan, yemeyi, içmeyi, yürümeyi bilmediğinden, Allah'ın yardımı ile öğrendiğinden; Allah'ın insana akıl verdiğinden, onun vücudunu ve organlarını kusursuz biçimde ve yerli yerinde yarattığından bahsedilmektedir?. Burada da yukarıda bahsettiğimiz örnekleme paralelliği görülmektedir. 

d) Nadiren de olsa insanın içindeki inanma ihtiyacı ve isteğinden, bunun karşılanmasının gereğinden bahseden kitaplara da rastlamaktayız”. Hatta Yavuz/Günay kitabında konuya giriş olarak çocuklardaki ya da insandaki inanma isteğinden, onun içinde duyduğu inancın öneminden bahsedilmektedir. Diğer kitaplarda ise genelde öncelikli olarak kainattaki düzenden başlayarak konuya giriş yapılmıştır. Haklı olarak Yavuz/Günay, her insanın inanmak isteyip inandığından, çocukların doğruluğunu kabul ettikleri şeylere kolayca inandığından, insanın hangi yaşta olursa olsun inanmadan yaşayamayacağından, böyle yaratıldığından bahsetmektedir“. Yine Tekışık/Kahveci'nin kitabında da aynı paralelde olmasa da insandaki kutsal bir varlığa inanma ihtiyacından bahsederek Allah'ın varlığını göstermeye çalışmakta ve hatta buna Kur'an'daki İbrahim suresi 32, 33 ayeti örnek olarak gösterilmektedir”. 

e) Kitapların bazılarında ise herşeyin bir sebebi olduğu, hiçbir şeyin kendiliğinden var olmadığı gerçeğinden hareketle evrendeki düzenin, insan vücudundaki mükemmel bedensel ve ruhsal yapının, insan ve diğer canlıların dünyaya gelip yaşamaları ve neticede gelişmelerini en üst seviyeye çıkarmalarının, tabiat olaylarındaki değişim ve bunların yaratılışlarının tesadüf eseri olmadığı; bütün bunları var edecek sınırsız güç sahibi olan bir yaratıcının bulunması gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Bunlar yanında çok az kitapta ise eser ve onu meydana getiren ilişkisinden 


hareketle Allah'ın varlığı ve bu varlığının zorunluluğu anlatılmaktadır. Nitekim “Her 


! Bk. Yavuz/ Günay, DKAB 4, s. 2-3. 

2 Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 12-13. Benzer ifadeler başka bir kitapta da yer almaktadır: Bk. 
Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 10-12. 

* Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-4; Ak/ Arslan, DKAB 4, s.10-11; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, 5.10-11. 

“ Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2. 

$ Bk. Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 10-12. Yine başka bir kitapta da benzer ifadeler yer almaktadır: Ak/Arslan, DKAB 4, s. 10-11. 

“ Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 3-5, Ak/ Arslan, DKAB 4, s. 10-11; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 10-12. 
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„1 


nesnenin bir ustası olduğu gibi evrenin ve tüm varlıkların yaratıcısı da Allah'tır şeklinde klasik bir mantık içeren ifadelere de rastlanmaktadır. Örneğin “Evimiz derli topluysa bunu yapan biri vardır, kıyafetlerimizi yıkayıp ütüleyen biri vardır. Evrendeki 


düzen ve uyumu da yaratan bir güç vardır. O da Allah'tır” 


gibi basit benzetmeleri içeren ifadeler görülmektedir. Yine bir başka yerde “Oturduğumuz ev, kullandığımız eşyalar, giydiğimiz elbise insanlar tarafından yapılır. Acaba insanlar, hayvanlar, gökyüzü, gezegenler ve diğerleri nasıl oluşmuştur? Bunlar insanlar tarafından yapılmamıştır. Çünkü bunları yapmaya gücü yetmez. Bunlar kendiliğinden de olamayacağına göre bunları yaratan birinin olması gerekir. O da Allah'tır” 


almaktadır. 


ifadesi yer 


‚ Bütün bunlardan sonra yukarıda verdiğimiz bilgilerin ışığında konuyu değerlendirecek olursak; 4. sınıflar için incelediğimiz 10 kitabın bazı istisnalar dışındaki büyük çoğunluğu aşağı yukarı aynı bilgileri tekrarlayarak vermektedirler. Örneğin | kitapların büyük çoğunluğunda “Evrende değişmez bir düzen olduğu, bunun kendiliğinden olamayacağı, bir yaratıcı tarafından gerçekleştiği” değişik şekillerde ifade edilmektedir. Bunlar nerede ise klişeleşmiş bilgileri hatırlatmaktadır. Bunlar yerine öğrencinin aklına hitap etme, duygulandırma yolu ile orjinal anlatımlarla, konuya farklı açılardan örnek getirerek muhteva zenginleştirilebilirdi. Muhteva genel olarak bilgi yönünden çocuğun önceden işitmiş olabileceği kuru, sıradan ifadelerle doldurulmuştur”. 
Bunun yerine çocuğu Allah'ın varlığına iknadan sonra O'nun birliği, büyüklüğü, yüceliği, varlıkların hiçbirine benzemediği, gücü, O'nun her yönden kusursuz olduğu, en üstün sıfatların yalnız O'na ait olduğu, ezeli ve ebedi olduğu, hiç kimseye veya hiçbir şeye muhtaç olmadığı da çocuğun anlayabileceği şekilde dile getirilerek onun Allah 

. hakkında merak ettiği şeylere de cevap verilebilirdi. Çünkü çocukluk döneminin sonlarına doğru çocuğu, hayatın manası, gayesi ve dünyanın düzeni konusu eskisine nispetle daha çok meşgul etmeye başlamaktadır). Bu noktada kitapların genelinin bu noktayı çok dikkate almadıklarını belirtmemiz gerekmektedir. Ancak çocuğun ruhsal gelişimi dikkate alınarak yazılmış kitapların mevcudiyetini de belirtmeyi bilimsel 


güvenirlilik ve geçerliliğin bir sonucu olarak söylememiz gerekmektedir. Örneğin 


' Bk. Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 10-12. 

* Bk. АК Arslan, DKAB 4,5. 10-11. 

* Bk. Canbulan, DKAB 4, s. 12-13. 

4 “Bizi ve dünyadaki tüm varlıkları yaratan ve evrene düzen veren O'dur” ifadeleri kitapların büyük 
çoğunluğunda tekrar edilmektedir. 

5 Bk. Yavuz, Çocuk ve Din, s. 38. 
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Yavuz/Günay kitaplarında konuları hem çocuğun ruhsal gelişimine uygun olarak işlemekte hem de bunu yaparken orijinal bir anlatım şekli ortaya koymaktadırlar. Ayrıca Tanrıverdi'nin kitabı da bu açıdan dikkatleri çekmektedir. Bu yüzden kitaplarda kainattaki düzene çocukların dikkatini çekerek yaratıcıyı düşündürmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Ancak kitaplarda bunun çok genel ifadelerle yer aldığını, somut ve çocuğun her gün şahit olduğu, yakın çevresinden daha basit örneklerle yapılmadığını görmekteyiz. Çocuğa yerin ve göğün belli bir düzen içerisinde yaratıldığı, kainatta şaşmaz bir düzen olduğu, kuru soyut bir şekilde verilmektense, gece ve gündüzün, mevsimlerin art arda gelmesi, güneşin her gün doğudan doğup batıdan batması, tabiat olaylarının belli bir düzen içerisinde işleyişi, her canlının doğup büyüyüp gelişmesi gibi çocuğun her gün şahit olduğu müşahhas örnekler verilmesinin daha doğru ve çocuğun zihinsel gelişimine daha uygun olacağı kanaatindeyiz'. Ayrıca çocuğun seviyesini zorlamayacak şekilde Allah'ın sıfatlarından bazılarına O'nu tanıtmak için kısaca değinilebilirdi. Ancak birkaç kitap hariç genel olarak kitaplarda bu tür ifadeleri göremiyoruz. Yavuz/Günay'ın kitabında “Allah'ın var ve bir olduğu, benzeri olmayan bir varlık olduğu; her zaman her yerde olduğu vurgulanmaktadır?. Tekin'in kitabında O'nun hiçbir şey yokken var olduğu, her şeyin bir sonu olduğu ama O'nun sonu olmadığı, O'nun varlığı ve gücünün sonsuza kadar devam edeceğinden bahsedilmektedir”. Bu konuda 5. sınıf ünitelerinde bilgi verildiğini biliyoruz. Ancak hazırlayıcı olması açısından 4. sınıfta da kısaca bunlar çocuğa duyurulabilirdi. Ayrıca çocukların merak ettiği Allah'ın neden görülmediği konusuna da bazı kitaplar” hariç temas edilmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar göstermektedir ki çocuğun bu dönemde sık sık merak ettiği şeylerin başında Allah'ın neden görülmediği konusu gelmektedir”. Bu yüzden bu konuya kitaplarda biraz daha fazla yer ayrılsaydı daha uygun olabilirdi. 


! Bu yaş dönemi çocukların zihinsel gelişim özellikleri için Bk. Yörükoğlu, Çocuk Ruh Sağlığı, s. 29,108- 110; Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, 5.115; Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, s. 349-352; Baymur, Genel Psikoloji, s. 61; Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, 5.35, Büyükkaragöz, Genel Öğretim Metodları, $. 54-65. 

2 Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-4. 

* Bk. Tekin, DKAB 4, s. 2-4. 

“ Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-4: Yazar dünyada göremediğimiz ancak varlığını kabul ettiğimiz pek çok şey gibi Allah'ın varlığını da çevrede gördüğümüz hiçbir şeyin kendiliğinden olamadığı gerçeğinden hareketle kabul ettiğimizi açıklar.. Bk. Vakkasoğlu ve ark, s. 10: Yazar birtakım varlıkların sadece duyu organları ile değil akıl yolu ile varlıklarının anlaşılabildiğini dile getirmektedir. 

5 Kış. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişimi, 5.43,83-85; Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, 
s. 87, Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, 5. 148. 
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Konuyu 5. sınıf için belirlediğimiz 15 DKAB ders kitabında inceleyecek olursak öncelikle 1. ünite olan “Allah'a İnanmak” ünitesinde olmak üzere din dersi kitaplarının çeşitli kısımlarında yer aldığını görmüş bulunuyoruz. Kitaplarda genel olarak çevremizdeki varlıklara ve meydana gelen olaylara dikkat ettiğimizde bunları yaratan ve düzenleyen bir varlığın olması gerektiğinden; kendi vücudumuzdaki organlara, diğer canlılara vs. baktığımızda her şeyin bir amacı olduğu, ve bunları bizim yapmadığımızdan dolayı bunları meydana getiren birisinin olmasının zorunluluğundan; etrafımızda gördüğümüz her eserin bir ustası olduğu gibi insanı, dünyayı, gezegenleri ve evreni de yaratan, düzenleyen, yöneten birinin var olmasının gerekliliğinden bahsedildiğini görmekteyiz. Kitaplarda konu ile ilgili açıklamaları yoğunluk derecesine göre 3 grup altında toplayabiliriz. Bunlar; 

a) Evrendeki düzeni gözlemleme ile Allah'ın varlığına ulaşılması, 

b) Eser ve onu meydana getiren arasında ilişki kurarak Allah'ın varlığının kabul edilmesinin sağlanması, 

c) Herşeyin bir gayeye yönelik olduğu fikrinden hareketle Allah'ın varlığını ortaya koymayı esas alan görüştür. 

Bunların birincisine gelince 15 din dersi kitabının tamamına yakınında çevremize göz attığımızda güneş, ay ve dünyanın hareketlerinin, tabiat olaylarının, doğal hayatın şaşmaz bir düzen ve denge içinde akıp gittiği, bunların kendiliğinden olamayacağı, herşeyi yoktan var eden güçlü bir yaratıcı olduğuna değinilmektedir”. 
Bunlara bakarak daha ilk hamlede 5. sınıf ders kitaplarındaki anlatımların 4. sınıf din dersi kitaplarındaki anlatımlara oldukça benzerlik arz ettiğini söyleyebiliriz. Buradaki tek fark konu açıklanırken onu desteklemek için Kur'an'dan çeşitli ayetler verilmesidir. 
Örneğin Milli Eğitim Bakanlığınca resmen yazdırılan ilk kitap olan B. Bilgin'in kitabında bilimsel araştırmalar ve gözlemlere rağmen evren denilen sonsuz büyüklüğün tam olarak kavranamadığına, bilgiler arttıkça evrenin büyüklüğünün onun sarsılmaz düzeninin daha iyi anlaşıldığına, bunu anladıkça insanın merakının arttığına, bu değişmez düzenin kimin eseri olduğunu insanın kendi kendine sorduğuna yer verilmekte; evrendeki bu kusursuz hareket ve aksamayan düzenin Allah'ın varlığını 


anlattığı dile getirilmektedir? Yine Ak/Arslan'ın kitabında bununla benzer şekilde 


! Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 15; Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 12-13; Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 10- 11; Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 10; Gündüz/Çakıroğlu, DKAB 5, s. 12; Çelebi ve ark, DKAB 5, $. 2; Gündüz, DKAB 5, s. 12-13; Algül ve ark, DKAB 5, s. 10-11; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 2-3; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 10; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 11-12; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 10-11. 

2 Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 15. 
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bilimsel araştırmaların son derece düzenli bir evrende yaşadığımızı kanıtladığı, güneş, ay ve dünyanın hareketlerinin milyonlarca yıl aksamadan yürüdüğü, insanın tüm bunların hangi güç tarafından yapıldığını merak ettiği ifade edilerek evrendeki bu düzenin kimin eseri olduğu sorulmaktadır!. Ayrıca 3 ayrı kitapta aynen tekrar edilen bir ifadeye de rastlamaktayız. Evrendeki düzene dikkat çekildikten sonra 3 kitapta da aynen “Bu düzen kimin eseridir?”şeklinde sorulmuştur”. Yine kitaplardan birinde Allah'ın varlığına inanmak için çevremizde küçük bir araştırma yapmanın yeterli olduğu belirtilmektedir. Uzaydaki varlıkların şaşmaz bir düzen içinde varlıklarını sürdürdükleri, gece gündüz ve mevsimlerin düzenli bir şekilde akıp hayatımızı düzene soktuğu, günümüzde yapılan pek çok araştırmanın evrende eşsiz bir denge ve şaşmaz bir düzen olduğunu gösterdiği belirtilmektedir”. Bunun gibi bir çok kitapta çevremize baktığımızda çeşitli varlıklar gördüğümüz, bunların hiçbirinde uygunsuzluk olmadığı, gece, gündüz, güneşin doğması vb. tabiat olaylarının şaşmaz bir düzen içinde devam ettiği, bunların rastlantı eseri olamayacağı, bunları düzenleyen bir varlık olması gerektiği dile getirilmektedir”. 

Eser ve onu meydana getiren arasında ilişki kurarak Allah'ın varlığının zorunlu olduğunu açıklamalarına gelince, kitaplardan bazılarında “Güzel bir tablo varsa onu 


yapan bir ressam da olmalıdır” 


6» 


veya “Defterimizde bir çizgi varsa onu yazan biri vardır” şeklindeki aynı örneklerle tablo veya çizgi kendiliğinden yapılamadığına göre sayısız varlıkları içeren kainat da kendi kendine olmamıştır, herşeye gücü yeten bir varlık tarafından yaratılmıştır sonucu çıkarılarak Allah'ın varlığına gidilmektedir”. Bu madde 4. sınıf kitaplarındaki her şeyin bir sebebi olduğuna göre varlıkların da sebebi olmalıdır maddesiyle uyuşsa da burada fark, konu bir iki kısır örnekle biraz daha çocuğa 


yaklaştırılmaya çalışılmıştır. Ancak resim veya çizgi gibi aynı örnekleri kullanmak 


' Bk. Ak/Arslan, DKAB 5, s. 10. 

? Bk. Ak/ Arslan, DKAB 5,5. 10; Algül ve ark, DKAB 5, s. 10-11; Bilgin, DKAB 5, s. 15. 

° ВК. Algül ve ark, ОКАВ 5, s. 10-11. 

4 Bk. Gündüz, DKAB 5, s. 12-13; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 12; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 2; 
Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 10; Tekişık/Kahveci, DKAB 5, s. 10-11; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 2-3, Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 10-11; Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 12-13. 

“Bk, Ünal ve ark, DKAB 5, s. 11-12; Çınarlı, DKAB 5, s. 12-13; Algül ve ark, DKAB 5, s. 10-11. 

“ Bk. Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 10-11; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 2. 

7 Burada belki Kur'an'ın tabiat olayları ve oluşumlar hakkında düşünmemizi, araştırma yapmamızı ve 
doğal kanunları keşfetmemizi istediğini belirtecek şekilde Kur'an'dan ayetler zikredilebilirdi. 5. sınıf öğrencisinin seviyesi 4. sınıfa göre ayetlerle haşır neşir olup anlamaya belki daha elverişli olabilir. 
Evrendeki olaylar ve varlıkların Allah'ın varlığına ve birliğine birer delil ve işaret olduğu Kur'an'dan somut ve ilginç örneklerle böylece çocuklara daha kolay hissettirilebilir. Bk. Bolay/ Sarıkavak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, s. 63-64. 
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yerine farklı örneklerle muhteva zenginleştirilebilirdi. Bu sınıfta konunun işlenişinde 4. 
sınıfa oranla ayetlere biraz daha fazla yer verilmiş. 

Kitapların bazılarında ise herşeyin bir gaye içinde akıp gittiği fikrinden hareketle Allah'ın varlığı açıklanmaktadır. İnsanlar, deniz ve karadaki tüm canlılara baktığımızda her birinin bir görevi olduğu ve bunu yerine getirdiği; bunun kendiliğinden olamayacağı belirtiliyor’. Bu anlatım tarzına 4. sınıf DKAB kitaplarında pek rastlamadığımızı söyleyebiliriz. 

Bunlar dışında Tekin'in ders kitabında inancın insanın yaradılışında bulunduğu ve yeryüzünde bu zamana kadar yaşayan insanların yüce bir yaratıcının varlığına inandıklarını; bunun da Allah'ın var olduğunun güzel bir işareti olduğu geçmektedir? 

Bir başka kitapta ise 4. sınıf din dersi kitaplarından biriyle aynı anlatım vardır. 
İnsanlar tarafından yapılan şeyleri bildiğimizi, gördüğümüzü, fakat hayvanları, insanları, bitkileri, dağları, ayı, güneşi, yıldızları insanın yapmadığı belirtilerek, evren insan tarafından yapılmadığına, kendiliğinden de oluşmadığına göre nasıl meydana gelmiş olabileceği sorulmakta ve Allah tarafından yaratılmış olduğu ifade edilmektedir”. 

4. ve 5. sınıf din dersi kitaplarındaki içeriği karşılaştırdığımızda evrendeki şaşmaz düzenden hareketle Allah'ın varlığını açıklama hemen hemen aynı ifadelerle yapılmaktadır. Farklı olarak eser ve meydana getireni arasındaki ilişki ile gaye fikrinden hareketle Allah'ın varlığını açıklama tarzı eklenmiştir. Ancak bunu da bir açıdan 4. 
sınıftaki her şeyin bir sebebi olduğu fikrinden hareketle Allah'ın varlığına gitmeye benzetebiliriz. 5. sınıf ders kitaplarında farklı olarak nadiren de olsa ayetlerle daha fazla yer verilerek konu biraz daha desteklenmiştir. İçeriğin 4. sınıftan farklı yönleri olsa da öğreticiliği yönünden tartışılabileceğini söyleyebiliriz. Çocuğa sadece teorik bilgiler verilerek kuru bir bilgilendiricilik yoluna gidilmektedir. Konuyu çocuğun aklına ve duygularına yaklaştırıp onu aklen ikna etmek için daha basit, somut, hayatın içinden örneklerle muhteva zenginleştirilebilirdi. Ayrıca 5. sınıfta çocuğa anlayabileceği bir dille Allah'ın sıfatlarından bazıları verilebilirdi. Çünkü çocuk Allah'ı merak eder, Onu daha yakın tanıma arzusu içindedir”. O'nun bu isteğini karşılayıp Allah'ı bizzat olduğu 


gibi doğru şekilde olduğu gibi tanıtıp kalplerine yerleştirmek için Allah'ın sıfatlarına 


1 Kış, Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 10-11; Tanrıverdi, DKAB-5, s. 2-3; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, 
85.11-12; Gündüz, DKAB 5, s. 12-13. 

2 Bk. Tekin, DKAB 5, s. 2-3. 

° Kış. Ünal ve ark, DKAB 5, s. 11-12; Canbulan, DKAB 4, s. 10. 

“ Dil ve anlatım konusunda bunların örnekleri verilecektir. 

“Bk. Yavuz, Çocuk ve Din, s. 229. 
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isim olarak tek tek değinilmese de bilgi sahibi olmaları ve anlamaya hazırlanmaları için en azından bazılarının anlamları verilebilirdi!. 5. sınıf kitaplarında genel olarak ünite konuları içinde sadece Allah'ın varlığı, birliği, benzeri olmaması, herşeyi O'nun yaratması, herşeyin O'na muhtaç olduğu, herkesin O'na sığındığından bahsedilmektedir. O'nun zatı hakkında düşünülemeyeceği, bizim O'nu göremeyip, O'nun bizi gördüğü, mekandan münezzeh olduğu konularına ve bazı isim ve sıfatlarına değinilebilirdi. Çocuklarda genelde Allah'ın gökte olduğu şeklindeki yanlış anlayışı? 
gidermek için bu konuya da yer verilebilirdi. Çocuklara Allah'ın bize akıl verdiği, onu kullanarak varlığını, gücü, kudreti ve görünmezliğini anlayabileceğimiz anlatılabilirdi. 
Örneğin aklımızı, rüzgarı, kokuyu, sevgi duygusunu görmediğimiz halde varlıklarını kabul ettiğimiz ifade edilebilirdi. Bu dönemde şirk konusunda çocuk uyarılarak Allah tasavvuru konusunda çevrenin yanlış telkinlerini önleme, olumlu telkinlerden yararlanma yoluna gidilebilirdi. Çünkü içinde yaşadığı çevre çocuğun zihnine belli bir Allah inancı sokacaktır. Çocuğun çevresinden aldığı Allah kavramı ile yetişkinlerin öğrettiği bilgilerin karışması onda gerçek değer taşımayan bir takım sağlıksız teoloji bilgilerinin doğmasına sebep olabilir? Bu dönem çocuklarının Allah'a besleyen, büyüten ve isteklerini karşılayan, güç durumlardan kurtaran emin bir dayanak ve sığınak olarak baktıkları söylenebilir*. Bu yüzden onlara Allah'ın ihtiyaçları karşılayan, ancak hiçbir şeye muhtaç olmayan bir varlık olduğu daha çok duyurulacak ve onların ilgi ve isteklerini doyuracak şekilde anlatılabilirdi. Bunun yanında Allah'ın birliği ile ilgili olarak ilgili konu metinleri içinde İhlas suresinin anlamını konuyla ilişki kurarak çocuklara açıklamanın da uygun olacağı kanaatindeyiz. Ünite sonunda Asr suresinin meali var, ancak konumuza uygunluğu açısından ünite konuları içinde yer almayan İhlas 


suresine en azından açıklama olarak konular içinde yer verilebilirdi. 


1 Allah'ın sıfatları ile ilgili geniş bilgi için bk. Akseki, İslam Dini, s. 60-66; Atay, İslamın İnanç Esasları, 

s. 60-152; İlmihal І, İSAM, s. 85, 92. 

2 Türkiye'de 7-12 yaş çocuklarında dini duygu ve düşüncenin gelişimi hakkında yapılan bir araştırmada 
deneklerin “Sence Allah nerdedir, bana söyler misin?” şeklinde yöneltilen soruya verilen cevaplarda 7-9 yaş grubu çocuklarının Allah'ı genellikle gökte tasavvur ettikleri, 10- 12 yaş grubu çocuklarında ise Onun her yerde olacağı tasavvurunun ilk sırayı aldığı görülmektedir. Bk. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 177-179. 

* Bk. Dodurgalı, Ailede Çocuğun Din Eğitimi, s. 235. 

1 Bk. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 172; Öcal, Din Eğitimi ve Öğretiminde 
Metodlar, s. 93. 
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2) Allah'ın Yaratıcılığı ve Hayat Verici Olması 


İlköğretim 4. sınıf için belirlediğimiz 10 DKAB ders kitabında 1. Ünitede Allah'ın yaratıcılığı ve hayat vermesi ile ilgili ifadelerin önemli bir yer kapladığını söylemeliyiz. Din dersi kitaplarına genel olarak göz gezdirdiğimizde ilk planda göklerde ve yerde ne varsa herşeyi dilemesiyle, kusursuz ve yerli yerinde yaratan, yoktan var ederek hayat veren ve yaşamaları için gerekli olan şartları sağlayan ve bunu devam ettiren, ne yaratılmışsa onların hepsini insanın emrine veren bir yaratıcı olduğu, evreni, tüm yaratıkları ve evrendeki tüm düzen ve uyumu O'nun yaratıp koruduğu, devam ettirdiği ifadeleri yer almaktadır. 

Allah'ın yaratıcılığına temas eden kitaplarda yer alan ifadelerin örneklerine gelince, bunların başında yazılış tarihi bakımından ilk kitap olan Yavuz/Günay?ın kitabında gündüzlerin gecelerin ve mevsimlerin değişmesi, insanların ve canlıların büyüyüp gelişmesi, tüm bunların kendiliğinden olmadığı, aklımıza neler geliyor, içimizden neler geçiyor, dünyada neler görüyor veya duyuyorsak bunların hepsini yaratanın Allah olduğu, herşeyi yerli yerinde yapan, yaşatan, koruyanın Allah olduğu, tüm bunların sebepsiz ve sahipsiz olmadığı dile getirilmektedir’. Uluşan'ın kitabında çevremizde meydana gelen tabiat olaylarını, evreni yaratan ve ona düzen veren, tüm canlıları yaratıp onların yaşamasını sağlayan, insanların beslenmesi için meyveleri, hayvanları yaratanın Allah olduğu ifade edilmektedir? Tekin'in kitabında ise tüm nimetleri bize verenin, içtiğimiz suyu ve herşeyi yoktan var edenin, güneşi, ayı, dünyayı, bizi ve tüm canlıları yaratanın Allah olduğuna” değinilmektedir. Bazı kitaplarda çevredeki varlıklara dikkat çekilerek bunların kendiliğinden olamayacağı, bir yaratıcının olduğu ifade edilmektedir. Tekışık/Kahveci'nin kitabında ise etrafımıza baktığımızda yeryüzünde dağlar, denizler, ovalar, ırmaklar ve başkalarının bulunduğu, çok çeşitli canlıların yaşadığı, gökyüzünde ay, yıldızlar, güneşin hareket ettiği, tüm bunların kendiliğinden var olamayacağı, bir yaratıcının olması gerektiği, herşeyin bir yapıcısı olduğu gibi evrenin ve tüm yaratıkların da yaratıcısının Allah olduğu dile getirilmektedir’. Arvasi/Çilingir'in kitabında da çevremizdeki tüm varlıkların belli bir 


düzen içinde olduğundan, bunların kendiliğinden var olamayacağından hareketle bunları 


' Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 3, 9. 

? Bk. Uluşan, DKAB 4, s. 10-11. 

* Bk. Tekin/Kahveci, DKAB 4, s. 2-4. 

“ Bk. Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 10-12. 
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belli bir düzen içinde yaratıp yaşatan bir yaratıcının olduğu vurgulanır’. Bir başka kitapta da çevremize baktığımızda pek çok varlık bulunduğu, bunlar kendiliğinden var olamayacağına göre bunları yaratan bir varlığın olduğu dile getirilmektedir? Diğer bir kitapta evrenin, ayın, güneşin, suyun, havanın, toprağın Allah'ın dilemesi ile yaratıldığı, Allah'ın evreni ve insanı kusursuz yarattığı, dünyayı insanın yaşamasına uygun düzenlediği ifade edilmektedir” Bu ve buna benzer ifadelere başka kitaplarda da rastladığımızı söylemeliyiz. 

Allah'ın yaratıcılığını gösteren ifadeleri toparlayacak olursak onları şöyle özetleyebiliriz: Allah'ın istediği ve dilediği gibi yaratmasından’, herşeyi belli bir ölçü içinde yaratmasından', herşeyi insanların yararı için yaratması ve yaşamaları için her türlü imkanları sağlamasından”, tüm varlıkları, olayların sebep ve sonuçlarını, insanların yaptığı şeylerin maddelerini de onun yaratmasından? bahsedilmektedir. 

Görüldüğü üzere 4. sınıflara ait 10 kitabın hepsinde Allah'ın yaratıcılığı ele alınıp işlenmiştir. Böylece O'nun canlı cansız herşeyi yarattığı belirtilmeye çalışılmaktadır. Ancak O'nun hayat vericiliği çocukların anlayabileceği örneklerle beslenip desteklenebilirdi. Dünyaya gelen yeni bebeklere ya da başka canlılara, hayvanların yavrularına can veren ve onların beslenmelerini, yaşama koşullarını temin etmek üzere gerekli imkanları sağlayarak hayatlarını devam ettirenin Allah olduğuna vurgu yapılabilirdi. Bunlara yakın anlatımlara çok az kitapta sınırlı ifadelere rastlamaktayız”. Allah'ın yaratılan herşeyi insan için yarattığına daha çok vurgu yapılmasının da o dönem çocuklarının gelişim özellikleri açısından isabetli olduğunu düşünüyoruz. Nitekim onlar Allah'ın ihtiyaçlarını karşılamasını, dualarını kabul etmesini beklerler. Ancak bu konu onların hayatlarından örneklerle çocuğa yakalaştırılabilirdi. Allah'tan istedikleri şeyleri, ihtiyaçlarını yaratan, var eden, yaşamlarını sürdürmelerini sağlayanın Allah olduğu dile getirilse bilgiler sadece teorik olmaktan çıkardı. Çocuğun görülen ve görülmeyen, bilinen bilinmeyen herşeyin yaratıcısı olarak Allah'a yaklaşması yine yaratıklar üzerinde düşünerek olmaktadır. 
' Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 10. 


2 Bk. Canbulan, DKAB 4, s. 12-13. 

3 Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 12-13. 

“ Bk. Algül ve ark, DKAB 4, s. 9-10; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 3-5; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 10-11. uw 

5 Bk. Arvasi, DKAB 4, s. 10, Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-4; Tanrıverdi, DK АН deyi GEREK İ 
s. 2-4. ON 

“ Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 12-13; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 10-12. BO 

7 Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 10; Uluşan, DKAB 4, s. 10-11, Algül ve ark, DKAB 4, s. 9-10; Tekin, 
DKAB 4, s. 2-4; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 10-11. 

8 Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 3-5. 

? Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 20 ; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 5; Arvasi/ Çilingir, DKAB 4, s.10. 
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Allah'ı arayan çocuk düşüncesi yine O'nu bilmek için insanların, canlıların, dünyanın, bitkilerin, ekinlerin, çayırların, suların yaratılışları üzerinde düşünceler yürütmektedir. 
O yaratılanları merak eder; onlara sorularıyla yaklaşmaya ve onları yakından tanımaya çalışırken bu aynı zamanda çocuklarca yaratıcının tanınmasına ve O'na yaklaşmasına neden olmaktadır'. Bu yüzden o yaş dönemi çocuklarının gelişim özellikleri ve merakları göz önde bulundurularak kitapların buna cevap verecek tarzda yazılması daha yerinde olurdu. 4. sınıfta bunu göz önünde bulundurarak anlatımlarda bulunan kitap sayısı yok denecek kadar azdır. Bunun yanında Allah'ın yaratıcılığı sadece O'nun dilediğinde yoktan var eden, yaşatan vs. şeklinde donuk ifadelerle değil de hayatlarından örneklerle somutlaştırılarak daha sıcak, içten, samimi şekilde anlatılabilirdi. Örneğin Arvasi/Çilingir kitabında” çok genel ifadeler yerine çocuğun yakın çevresine dikkat çekilerek “bizi, annemizi, babamızı, tüm canlıları, canlıların yaşaması için gerekli olan havayı, suyu, güneşi yaratan; yağmur, kar, rüzgar, toprağın yeşermesi gibi tabiat olaylarını, kısaca herşeyi ile evreni yaratan, dilediği gibi onları var eden, insanlara çok çeşitli besin maddeleri verenin yine hep Allah olduğu” söylenip çocuğun yakın çevresinden uzağa doğru örnekler verilerek çocuğun anlama, kavrama faaliyeti o kolaylaştırılmaktadır. Esasen çocuğun Allah'ın yaratıcılığı ile ilgili tasavvurlarında da Allah'ın başta çocuğun ve yakınlarının yaratıcısı olduğunu, bunu diğer insanların ve canlıların yaratıcısı olmasının izlediğini ve en son bütün kainatın ve orada görülenlerin yaratıcısı ve hakimi olarak görülmesinin geldiğini söyleyebiliriz” Bu yüzden ona bu konu anlatırken özelden genele, yakın çevreden uzağa giderek önce kendisinin ve anne, baba, kardeşler, akrabalar gibi yakınlarının yaratıcısı olduğuna değinilerek daha sonra, diğer insanlar canlılar ve evrenin yaratıcısı olduğuna dikkat çekilmelidir. 

Konuyu bir de 5. sınıf DKAB ders kitaplarında inceleyecek olursak genel olarak Allah'ın herşeyi güzel ve kusursuz yarattığı, O'nun tek yaratıcı olduğu, düzen içinde, dilediğini istediği biçimde ve istediği zamanda yarattığı, sadece varlıkları değil, olayları da yarattığı, Allah istemezse hiçbir canlının varlığını sürdüremeyeceği, herşeyin yaşamak için O'na muhtaç olduğu, yaratıp yaşattığı ve yaratırken hiçbir yardımcıya 


ihtiyaç duymadığı, insanın pek çok şeyler yapıp çalıştırıp hareket ettirdiği, ancak onlara 


' Bk. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 207. 
2 Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 4, 5.10 
3 Bk. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 167. 
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can veremediği, canı yalnız Allah'ın verdiği, O yaşattığı için dünyada yaşayıp O'nun emri ile öleceğimiz ve hayatımızın sona ereceği dile getirilmektedir. 

Bu tespitlerimize yakından bakacak olursak 15 kitabın tamamında herşeyin Allah tarafindan yaratıldığından söz edilmektedir. Esasen ünite konularından birisi de “Herşeyi Yaratan Allah'tır” ismini taşımaktadır. Özellikle 5. sınıf kitaplarında Allah hakkında söylenenler 4. sınıf kitaplarının bir tekrarı niteliğini taşımaktadır. 5. sınıfın 4. 
sınıftan farkı burada Allah-insan karşılaştırması yapılarak insanın yaptıklarına, icat ettiklerine onun eserleri denirken, insanın yaptıklarının hammaddelerinin bile Allah'a ait olduğu, böylece O her şeyi yoktan var ederken insanın buna gücünün yetmediği, can veremediği, onlara yalnız Allah'ın can verdiği belirtilmektedir’. Burada çocuğa yaratıcı ve hayat vericiliğin yalnız Allah'a ait olduğu hissettirilmek için bu konunun daha yoğun işlendiği düşünülebilir. Örneğin Bilgin'in kitabında insanın birçok şey yapıp onu çalıştırabildiği, ancak ona can veremediği, canı yalnız Allah'ın verdiği, insanın yaptığı eşyaların maddelerini de Allah'ın yarattığı ifade edilmektedir? 
Vakkasoğlu ve arkadaşları tarafından hazırlanan ders kitabında da insanın hiçbir şeyi yoktan var edemediği, ancak var olan maddeleri kullanarak yeni yeni şeyler icat ettiğinden, insanın kullandığı bu maddeleri de Allah'ın yarattığından bahsedilmektedir”. 
Bu örneklere benzer şekilde yaratıcılığın veya hayat vermenin, diriltmenin yalnız Allah'a mahsus olduğu, insanın hiçbir şeyi yoktan var edemeyeceği ile ilgili ifadelere rastlamaktayız”. 

Bundan sonra kitaplardan bazılarında 4. sınıf kitaplarında geçen Allah'ın kusursuz ve en güzel bir şekilde yarattığından bahsedilmektedir”. Nitekim kitaplardan birinde çevremizdeki yaratıkları ve evreni Allah'ın yarattığı, O'nun yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve aksamanın, bozukluğun olmadığı, Allah'ın herşeyi en güzel biçimde yarattığı ifade edilmektedir?. Ardından bazı kitaplarda O'nun yaşattığı, yaşatan ve öldürenin O olduğuna değinilmektedir”. Nitekim kitaplardan birinde herşeyi yoktan 


Bk. Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s.15; Bilgin, DKAB 5, s. 20; Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 12-13; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 15; Arvasi/Çilingir, DKAB-5, s.11-12; Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, 5.19; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 20; Tekin, DKAB 5, s. 15. 

? Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 20. 

3 Bk. Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 13. 

4 Kış. Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 11-12; Çınarl/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 19; Vakkasoğlu ve ark, ОКАВ 
5, 5. 12-13; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 15; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 7; Tekin, DKAB 5,5. 7. 

“Bk. Algül ve ark, DKAB 5, s. 17-18; Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 12-13; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 
5; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 7. 

“ Bk. Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 5. 

? Bk. Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB:-5, s. 19; Tekin, DKAB 5, s. 7; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 7, Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5,s. 12-13. 
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yaratanın Allah olduğu, O izin vermeseydi hiçbir canlının olamayacağı ve varlığını sürdüremeyeceği dile getirilmektedir'. Yine başka bir kitapta tüm canlıları ve onların hayatlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları maddeleri Allah'ın yarattığı ifade edilmektedir? 4. sınıf kitaplarında da insanların ve diğer canlıların yaşaması için ihtiyaç duyduğu şeyleri O'nun yarattığından bahsediliyordu, bu yönüyle benzerlik arz etmektedir. Yine bir kısım kitapta da onun yoktan var etmesinden”, istediği biçimde yaratmasından’ söz edilmektedir. 4. sınıfla benzer şekilde bu sınıf kitaplarının bazısında ise Allah'ın varlıkları ve olayları yarattığı tekrar edilmektedir”. Ayrıca O hayat vermeden hiçbir canlının yaşayamayacağına da değinilmiştir. Dikkatimizi çeken bir başka husus da kitaplardan ikisinde Ünite Г in “Herşeyi Yaratan Allah'tır” adlı konusunun metinlerinin birbirinin aynısı olduğudur”. Burada etik açıdan hiç de hoş karşılanmayacak bir durumla karşı karşıyayız. Üstelik bunlar din dersi kitaplarında yapılan aldatmaca hareketlerdir. 

4. ve 5. sınıf din dersi kitaplarının içeriğini karşılaştırdığımızda yukarıda örneklerde gösterdiğimiz gibi Allah'ın yaratıcılığı ile ilgili olarak çok az ilave ve yeni ifadeler haricinde genelde herşeyi, evrendeki canlı cansız tüm varlıkları ve düzeni O'nun yarattığı, canlıların yaşayabilmek için O'na muhtaç olduğu gibi aynı bilgilerin tekrarlandığını, çocukların gelişim ve kültürel seviyeleri dikkate alınarak muhtevanın biraz daha zenginleştirilmesi için yazarların genel olarak pek fazla uğraşmadığını görmekteyiz. Nitekim bı dönem çocukları Allah'ı ilahi bir varlık olarak tasavvur etmekte, O'nun her şeyin yaratıcısı olduğunu, hayat veren, koruyan ve gözeten olduğunu bilmektedir? Bu yüzden çocuğa sadece Allah'ın her şeyi yarattığı, hayat verdiği, bilgilerinin verilmesi içeriği kısırlaştırmaktadır. Muhtevada fazla bir yeniliğin olmaması ise çocuğu gevşemeye, bıkkınlığa, dersin değerini düşürmeye itip zaten önceden bildiği sıradan veya klişeleşmiş bilgilerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu ise onların din dersine olan ilgilerinin erkenden azalmasına sebep olacak ve bu şekilde 


beklenen sonucun alınması engellenmiş olacaktır. 


' Bk. Tekin, DKAB 5, s. 5-6. 

Bk. Tanrıverdi, DKAB 5, s. 8-9. 

3 BK. Algül ve ark, DKAB 5, s. 17-18; Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 13; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 12- 
13. 

* Bk. Ünal, DKAB 5, s. 14; Canbulan, DKAB 5, s. 19-20. 

$ Bk. Vakkasoğlu, DKAB 5, s. 12-13; Canbulan, DKAB 5, s. 19-20; Tekin, DKAB 5, ѕ. 7; Çelebi, DKAB 5, s. 5,Ünal ve ark, DKAB 5, 5. 14. 

“ Bk. Gündüz, DKAB 5, s. 17; Tekin, DKAB 5, s. 5-6; Çınarl/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 21. 

7 Kış. Gündüz, DKAB 5, s. 14-15 ve Çakıroğlu, DKAB 5, 5.16. Yayınlanış tarihi bakımından 
Çakıroğlu'nun kitabı(1994) Gündüz'ün kitabından (1998) öncedir. 

“ Bk. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 166-168. 
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3) Herşeyden Haberdar Olması 


Aşağıda görüleceği üzere burada Allah bir başka yönü ile öğrencilere tanıtılmaktadır. Allah'ın herşeyden haberdar olması konusunu ilköğretim 4. sınıf için belirlenen DKAB ders kitaplarında inceleyecek olursak, ders kitaplarının başta 1. 
Ünitenin konuları içerisinde olmak üzere diğer ünitelerin de içeriklerine göz gezdirildiğinde genel olarak Allah'ın herşeyi görüp, herşeyi bildiği, herşeyi işittiği, bilgisinin sınırının olmadığı, insanın görüp göremediği, düşünüp düşünemediği, gizli açık herşeyı, iyi kötü her hareketini, her türlü hallerini ve dertlerini, olmuş ve olacağı, kendisine inanıp sığınanları, dua edenleri bildiği, insanların ihtiyaçlarından haberdar olduğu, yaşamaları için gerekli olan şeyleri onlara verdiğine dair ifadelere sık sık rastlanmaktadır. Bunların yanında insanlar gözleri ile göremese de Allah'ın var olduğu ve kainattaki herşeyin O'nun bilgisi doğrultusunda gerçekleştiği belirtilmektedir. 
Allah'ın herşeyden haberdar olduğunu, kendisini görüp gözettiğini bilen insanın hiçbir zaman kendisini yalnız hissetmediği, yılgınlığa düşmediğinden bahsedilmektedir. Yine Allah'ın kendisine osığınanlardan haberdar olduğu için onları karşılıksız bırakmadığından da söz edilmektedir. Tüm canlıları gözettiği ve onların rızıklarını verdiğine dair ifadeler de yer almaktadır”. Kitaplarda yer alan bu anlatımlara dayanarak kitaplarda çocuklarda Allah'ın herşeyden haberdar olduğu hissini uyandıracak ifadelerin ünite konuları içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. 

Yukarıda verdiğimiz bu bilgileri daha yakından değerlendirecek olursak devletin yazdırdığı ilk kitaptan sonra yeni ve orjinal denilebilecek bilgi, fikir ve anlatıma rastlamak oldukça güçtür. Özellikle ünite konuları altında işlenen fikirlerin örülüşü sırasında kullanılan ifadelerin çok az değişiklik yapılarak benzer şekilde kullandığı görülmektedir. Örneğin “Allah'ın herşeyi görüp, bilip, işittiği; O'nun bilgisinin sınırının olmadığı, O'nun görüp göremediğimiz, düşünüp düşünemediğimiz her şeyi bildiği, Yavuz/Günay'ın kitabında “herşeyi görür, bilir, duyar”;Arvasi/Çilingir'in kitabında “Allah gizli açık herşeyi bilir, konuştuklarımızı işitir, yaptıklarımızı görür fakat biz O'nu göremeyiz”; Tekışık/Kahveci'nin kitabında “O herşeyi gören, bilen bir 


varlıktır”; Ak/Arslan'ın kitabında “O olmuş ve olacak herşeyi bilir”; Canbulan'ın 


І Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-3; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 5,7, Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 10,13; Canbulan, DKAB 4, s. 13; Algül ve ark., DKAB 4, s. 12; Ak/Arslan, РКАВ 4, s. 11; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s.11-12; Tekin, DKAB 4, s. 2-3,9. 

? BK. Yavuz/Günay, ОКАВ 4, s. 2-3,4,9, Tekin, ОКАВ 4, s. 2-3; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 11-12; Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 10,13; Algül ve ark., DKAB 4, s. 14; Ak/Arslan, ОКАВ 4, s. 12,14. 
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kitabında “O görüneni ve görünmeyeni bilendir” ; Tekin'in kitabında “O herşeyi bilir, O'ndan gizli hiçbir şey yoktur” ifadeleri benzer şekilde yer almaktadır'. Burada dikkatimizi çeken nokta kitaplarda yer alan içeriklerin ilk kitaptan esinlenmelerle devamlı halde birbirinden, daha doğru bir ifade ile kendisinden önceki kitaplardan aktarılmış olmasıdır. Örneğin Yavuz/Günay'ın kitabnda Allah'ın bilgisinin sınırı olmadığı değişik ifadelerle çocuğa hissettirilmektedir. O'nun görüp göremediğimiz, düşünüp düşünemediğimiz herşeyi bildiği, O'ndan hiçbir şey saklanamayacağı ifade edilmektedir”. Tarihi sıra ile daha sonra yazılmış olan kitaplarda ise уа bu genel bilgilerin bazılarına ya da farklı şekillerde hepsine değinilmiştir”. Ancak Allah'ın herşeyden haberdar olduğu bu genel ifadelerle sadece Yavuz/Günay'ın kitabında yer almaktadır. Ancak Tekin'in kitabında farklı bir ifade olarak “Allah'ın içimizde sakladığımız sırları, kalbimizden geçenleri bile bildiği, görüneni görünmeyeni herşeyi bildiği” geçmektedir. Yazarların birbirinden hemen hemen aynı ifadeleri almış olmaları yorumda yeni metodlar bulamamaları, yeni görüşlerle besleyememeleri bir eksikliktir. 
Bunlar içeriği bir nevi klişeleşmiş ve monotonlaşmış bilgiler haline getiriyor. 

Konu ile ilgili bilgilerin verilişi sırasında ise kitaplarda genelde bilgilerin sadece teorik olarak aktarıldığını, örnekleme veya konu ile ilgili ayetlere ya da onların içeriğine yer verilmediğini görüyoruz. Henüz inanç konusu ile yeni temas kuran çocuğun seviyesine uygun olarak bilgilerin yalnız Allah'ın herşeyden haberdar olduğu, herşeyi bildiği fikrini telkin edici değil, bunu çeşitli örneklerle açarak öğretici ve ikna edici delillerle verilen bilgiyi benimsetici şekilde sunulmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Yavuz/Günay'ın kitaplarına baktığımızda onların bu konuyu çocuğun ilgi, istek, merak ve ruhsal ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak şekilde açıklamaya çalıştığını görmekteyiz. Zira burada çocuğun merak edebileceği sorular ondan önce sorulmuş, somut bir şekilde göremediğimiz, ama varlığına kesinlikle inandığımız varlıklar örnek gösterilmek suretiyle Allah'ın gözle görülmese de var olduğu ve O'nun herşeyi bilip gördüğü izah edilmiştir”. Bunların çocukların anlamalarına yeterince 


yaklaştırılmadığı söylenebilir. 


1 Kış Yavuz/Günay DKAB 4, s. 2-3; Arvasi/Çilingir DKAB 4, s. 10; Tekışık/Kahveci DKAB 4, s. 11; 
Ak/Arslan, DKAB 4, s. 11; Canbulan, DKAB 4, s. 13; Tekin, DKAB 4, s. 2-3. 

2 Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-3. 

Nitekim yukarıda bunun örneklerini verdik. 

1 Bk. Tekin, DKAB 4, s. 2-3. 

5 Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 3. 
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5. sınıf DKAB ders kitaplarında aynı konuyu muhteva olarak ele alacak olursak, 
4. sınıf ders kitapları ile benzer şekilde Allah'ın gizli ve açık herşeyi görüp, işitip bildiği; yer ve gökte hiçbir şeyin O'nun bilgisi dışında gerçekleşmediği; kalbimizdeki düşünceleri bile bildiği; canlıların ihtiyaçlarını bildiği ve onları giderdiği şeklinde ifadelere rastlanmaktadır’. İçeriği göz önünde bulundurarak 4. sınıfta ilk ders kitabından sonra gelen kitaplarda verilen bilgilerin hemen hepsinin 5. sınıfta da tekrarlandığını, öğrencilerin gelişim ve kültürel seviyelerinin ciddi anlamda dikkate alınmadığını söyleyebiliriz. Yine yukarıda söylediğimiz gibi 4. sınıf ders kitaplarındaki klişeleşmiş ifadelerin bu kitaplarda da sık sık geçtiğini görüyoruz”. Örneğin 4. sınıfta geçen “Allah'ın herşeyi görüp bildiği, insanı her yerde koruyup gözettiği, tüm canlıların ihtiyaçlarını bilip karşıladığı, biz O'nu göremesek de O'nun bizi gördüğü” ifadeleri aynen 5. sınıf kitaplarında da yer almaktadır. 5. sınıf ders kitaplarında sadece metod olarak evrendeki olaylara, orada görünen düzene dikkat çekilerek bunların tesadüfen olmadığı ve Allah'ın bilgisi ile gerçekleştiği fikrinin yerleştirilmesine biraz daha fazla önem verildiğini söyleyebiliriz. Yer yer konu anlatımında aynı örneklerin verildiğine de rastlıyoruz. Örneğin “O herşeyden haberdardır. O'nun izni olmadan bir saman çöpü bile kıpırdamaz” ifadesinin Gündüz ve Çakıroğlu'nun kitaplarında aynen tekrarlandığını görüyoruz’. Esasen bu sınıfta çocuklar bir yaş daha büyüyüp yavaş yavaş sorumluluklarını bilebilecek hale geldikleri için konuya farklı bir bakış açısı getirilebilirdi. Çocuğa Allah'ın her şeyi bilip görüp duyduğu, insanı her yerde koruyup gözettiğinden bahsedilirken O'nun yaptıklarımızdan da haberdar olduğu hatırlatılarak çocuğa her an Allah'la beraber olma şuuru kazandırılarak O'nu hatırlayarak hareketlerine yön vermesinin gerekliliği fark ettirilebilirdi. Allah'ı hatırlamanın her türlü hataların, yanlış davranışların, kötülüklerin önüne geçebilecek bir güç olduğu 


çocuğa hissettirilmeye çalışılabilirdi. Ancak çocuğa bu hissettirilirken Allah'ı her an 


' Kış. Ünal ve ark. DKAB 5, s. 14; Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 13; Çınarl/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 21- 23; Canbulan , DKAB 5, s. 16; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 13,18; Tekin, DKAB 5, s. 7, Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 1-13; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 13-15; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 20, Gündüz,DKAB 5, s. 20; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 2,6,7, Tanrıverdi, DKAB 5, s. 2,8; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 14. 

2 Yukarıda 5. sınıf kitaplarına dair içerikte verilen anlatımlarda bunun örnekleri görülmektedir. Geniş 
bilgi için bk. Ünal ve ark. DKAB 5, s. 14; Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 13; Çınarl/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 21-23; Canbulan , DKAB 5, s. 16; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 13,18; Tekin DKAB 5, s. 7, Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 1-13; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 13-15; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 20, Gündüz,DKAB 5, s. 20; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 2,6,7; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 2,8; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 14. 

* Kış. Gündüz, DKAB 5, s. 17; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 18. 
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kendini gözetleyen, kabahatlerini gören, bilen ve cezasını veren şeklinde göstererek çocuğun O'na yaklaşması değil, O'ndan uzaklaşmasına neden olunmamalıdır". 
İncelediğimiz 5. sınıf ders kitaplarını 4. sınıf ders kitapları ile karşılaştırdığımızda kuru bir bilgilendiricilik ve muhtevanın çok az farklılıklarla tekrarlandığını, benzer klişeleşmiş ifadelerin yer aldığını söyleyebiliriz”. Bu durum ise öğrencilere bıkkınlık verip dersten soğutabilecek bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca konunun işlenişinde çocuğun daha çok aklına hitap edilmekte, duygusal ve tecrübi yönün ihmal edilmektedir. Oysa Yavuz'un dediği gibi çocukların gelişim seviyesine uygun olarak duygularına ve kalplerine de hitap edilmesi gerekmektedir. Öğrencinin din dersi kitabı ile ilk karşılaşma döneminin İlköğretimin 1. kademesinde olduğu dikkate alınarak öğrencilere kuru bilgi vermeden ziyade sıcak, samimi, cezbedici, sürükleyici, inandırıcı bir konuşma dili ile hitap etmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz”. Ayrıca çocukların gelişim ve kültürel seviyesinin de ciddi manada dikkate alınması gerekmektedir. İki sınıfta verilen bilgiler arasında birbirini tamamlamaların olabileceği ancak tekrarların onları sıkacağı, bilgilerin verimsizliğine neden olabileceği düşünülecek olursa onların ayıklanmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Oysa kitaplarda bu söylediklerimize yeterince hassasiyet gösterildiği söylenemez. İki sınıf arasında ilave bilgi derecesinin asgariye inmesi ve hatta tekrara varması ise din dersinin kalitesini ve katkılarının derecesinin düşüreceği için öğrencinin bunu fark etmesi 


onların din dersine, hatta dine karşı soğumalarına da neden olabilecektir. 


! Bk. Gülçür, Çocuğun Din Eğitimi, s. 36.. 

? Örneğin “Allah'ın herşeyi görüp, bilip, işittiği ; O'nun bilgisinin sınırının olmadığı ; O'nun görüp göremediğimiz, düşünüp düşünemediğimiz herşeyi bildiği Yavuz/Günay'ın DKAB 4 kitaplarında sayfa 2-3'te “herşeyi görür, bilir, duyar ifadesi Arvasi/Çilingir DKAB 4, s. 10'da, “ Allah gizli açık herşeyi bilir, konuştuklarımızı işitir, yaptıklarımızı görür fakat biz O'nu göremeyiz” ifadesi, Tekışık/Kahveci DKAB 4, s. 11 de; “O herşeyi gören, bilen bir varlıktır, Ak/Arslan DKAB 4, s. 11 de “O olmuş ve olacak herşeyi bilir” ifadesi; Canbulan DKAB 4, s. 13 de “O görüneni ve görünmeyeni bilendir” ; Tekin DKAB 4, s. 2-3 de “O herşeyi bilir, O'ndan gizli hiçbir şey yoktur” şeklinde ifade edilmektedir. 
“Allah'ın herşeyi görüp bildiği, insanı her yerde koruyup gözcttiği, tüm canlıların ihtiyaçlarını bilip karşıladığı, biz O'nu göremesek de O'nun bizi gördüğü” ifadeleri aynen 5. sınıf kitaplarında da yer almaktadır. Bk. Tanrıverdi, DKAB 5, s. 2,8; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 2,7; Gündüz, DKAB 5, s. 17,20; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 20; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 11,13,17; Tekin, DKAB 5, s.3,7, Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 12,13; Bilgin, DKAB 5, s. 23; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 13,18; Canbulan, DKAB 5, s. 16; Çınarl/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 21. 

? Bk. Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, s. 182. 
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H. Allah'ın İnsanlara Yaklaşması 
1) Nimetler Vermesi 


Allah?ın insanlara beslenmeleri için gerekli yiyecek, içecek ve besin maddelerini temin etmeleri için gerekli bütün imkanları yaratması hususunda 4. sınıf DKAB ders kitaplarına bakıldığında onların hepsinde konu ile ilgili ifadelere rastlandığını görüyoruz'. Onların hemen hepsinde genel olarak insanın yaşaması için verilen nimetler sıralanmaktadır. Kitaplarda Allah'ın insanı en üstün varlık olacak şekilde yarattığı, ona akıl, fikir, içgüdüler, yerli yerinde organlar, sağlık verdiği, tüm varlıkları onun hizmetine tahsis ettiği, ona yaşama imkanı sağlayıp koruduğu, ihtiyaçlarını karşılaması için bütün imkanları verdiği onları besleyip büyüttüğü ve bunlara benzer nice imkanlarla donattığı belirtilmektedir. Dolayısıyla kitaplarda 4. sınıf çocuğuna öncelikle belki de anlamının bilmediği nimet verme kavramının ne demek olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmeden sadece Allah'ın sayısız nimetler verdiği söylenerek bunların sıralanması yoluna gidilmiştir. 

Konuya daha yakından bakıldığında Allah'ın verdiği bu nimetlerin 2 grupta incelenebileceğini söyleyebiliriz; 

a) İnsanın kendi üzerindeki nimetler 

b) İnsanın çevresi ile ilgili nimetler 

İnsanın kendi üzerindeki nimetlerle ilgili ifadelere gelince önce Yavuz/Günay bu konuda herşeyden önce çocuğu hareket noktası olarak kabul ederek, onu inanmaya hazırlamak için önce çocuğa en çok sevdiği kendi varlığını ve bundan sonra yaşayacağı hayatı O'na borçlu olduğunu, Allah olmasaydı başta kendisinin şimdi olamayacağını dile getirmekteler. Devamında bu yazarlar Allah'ın bizi gördürdüğü, duyurduğu, yaşattığı, sevdirdiği, okuttuğu, yazdırdığı, konuşturduğu, düşündürdüğü, bizim için sayısız yiyecek ve içecekleri devamlı verdiği, bizi koruduğu, herşeyimizi O'na borçlu olduğumuz, canımız, malımız, yememiz, içmemiz, ihtiyaçlarımızın hepsinin O'nun elinde olduğu, bizi besleyip büyüttüğü, bize akıl, organlar verdiği, kısaca tüm ihtiyaçlarımızı karşıladığınıdile getirmektedir? Yine başka bir kitapta bizi yaratıp 


тй 
KÕČRETIM KUR 
TC. YO MANTASYON 


1 Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-4; Algül ve ark, DKAB 4, s. оло изад, DKAB 4, 5. 10, 13, 15; 
Tanrıverdi, DKAB 4, s. 13; Gündüz, DKAB 4, s. 13, 17; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 18; Canbulan, DKAB 4, s. 16, 17; Tekin, DKAB 4, s. 2-3Ak/Arslan, DKAB 4, s. 14. 

2 Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, 5. 2-4. 
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besleyip büyüten ve yaşatanın Allah olduğu ifade edilmektedir!. Uluşan'ın kitabında Allah'ın bize akıl, organlar, sağlıklı ve mutlu yaşamamız için gereken şeyleri, rızk ve sağlığı verdiğinden bahsedilmektedir?. Benzer şekilde Tanrıverdi'nin kitabında da Allah'ın bize akıl, fikir, rızk ve güzellikler verdiğine değinilmektedir”. Kitaplardan birinde ise Allah'ın insana düşünmesi için akıl, sevmesi için yürek verdiği, onu besleyip büyüttüğü, bütün organlarını yerli yerinde yarattığı, rızkını verdiği ifade edilmektedir”. 
Buna benzer ifadeleri Canbulan'da da görmekteyiz”. Kitaplarda sık sık yer alan bu ve buna benzer ifadelere dayanarak insanın kendi varlığı ile ilgili bahsedilen nimetlerin şunlar olduğunu söyleyebiliriz: 

a) Bizim varlığımızı yaratması ve yaşatması. 

b) Akıl, fikir, düşünebilme yeteneği vermesi. 

c) Organlar vermesi. 

d) Sağlık vermesi. 

e) Bizi yaşatıp koruması. 

f) Bize rızk vermesi. 

g) İhtiyaçlarımızı karşılaması. 

Diğer sayılan nimetler de yine bizim için yaratılmış, bize verilmiş olduğu için insanla ilgili sayılsa da insanın etrafında olan şeylerden bahsettiği için ayrı grupta ele aldık. Kitaplardaki bunlarla ilgili ifadelere yakından baktığımızda yine burada K. Yavuz ve Ü. Günay'la karşılaşıyoruz. Bunlar çocuğun yakın çevresinden başlayarak annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, bitkileri, hayvanları O'nun var ettiği, görülen görülmeyen tüm varlıkları ve ihtiyaç duyduğumuz herşeyi O'nun yarattığı, bunları O yaratmasaydı şimdi bizim olmayacağımızı dile getirmektedir. Karı, yağmuru yağdıranın ölü toprağa can verenin, ağaçları yeşillendirenin, koyuna süt verdirenin, herşeyi yerli yerinde yapan, yaşatan, koruyanın O olduğundan bahsetmektedir”. Yine benzer bir anlatım Arvasi/Çilingir kitaplarında yer almaktadır. Allah'ın çocuklara ve insanlara sayamayacağımız kadar çok şeyler verdiği; bizi, annemizi, babamızı, yaşamamız için 


gerekli olan havayı, suyu, güneşi, karı, yağmuru, rüzgarı onun yaratığı, toprağı O'nun 


! Bk Algül ve ark, DKAB 4, s. 9-10. 

2 Bk. Uluşan, РКАВ 4, s. 13-15. 

3 Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 13. 

“ Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 12-13. 

5 Krş. Canbulan, DKAB 4, s. 16; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 18; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 12. 
6 Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-3. 
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yeşerttiğinden bahsedilmektedir!. Bunlara benzer ifadeleri başka kitaplarda da küçük değişiklikler olsa da içerik olarak aynı şekilde görebiliyoruz’. 

Kimi kitaplarda bu nimetler ardı ardına sayılmış, Кїтїї kitaplarda ise bize olan faydaları ile birlikte bu nimetlere değinilmiştir. 

Kitapların hemen hepsinde Allah'ın bizi ve tüm canlıları, yer, gök, dünya, ay, güneş, gece, gündüz, mevsimler, bitkileri, hayvanları, havayı, suyu, yiyecekleri, içecekleri, ihtiyacımız olan nimetleri yarattığı, bunların hepsinde bizler için nimetler olduğu geçmektedir”. Bunlardan sonra bize akıl, біг“, organlar” vermesinden, rızk ve sağlık” vermesinden; bizi besleyip büyütmesi? ve yaşatıp korumasından’, bizi en şerefli varlık olarak? ve en güzel biçimde yarattığından’! da bahsedilmektedir. Genelde anlatımlara baktığımızda kitaplar hemen hemen aynı ifadeleri kullanmıştır. Sadece verilen nimetler sıralanmıştır. 2-3 kitapta ise nimetler çocuklara faydaları ile somutlaştırılarak anlatılmaktadır. Örneğin Yavuz/Günay'ın kitabında organlar verdi demekten ziyade organların işlevi, bizim için değeri çocuğa hissettirilecek şekilde “Bizi bildiriyor, doyuruyor, konuşturuyor, düşündürüyor” ifadesi tercih edilmiştir ?. “Karı, yağmuru yağdıran, ölü toprağa can veren О; kırları, ağaçları yeşillendiren, koyuna yeşil ot yedirip beyaz süt verdiren, bizi besleyip büyüten, yaşatan O, yaşamamız için gerekli olan herşeyi veren O” gibi ifadelerle günlük hayatta sıradan gelen bazı şeyleri, olayları tasvir ederek, çocuğa hatırlatarak bunları yapan, bu nimetleri veren düşündürülmeye çalışılmaktadır. Bunun gibi Arvasi/Çilingir'in kitabında da sadece nimetleri sıralamak yerine daha canlı, tasvirli bir anlatım görülmekte, çocuğun seviyesine daha uygun ifadeler kullanılmaktadır: “Bizi, annemizi, babamızı, canlıların yaşaması için gerekli 


olan havayı, suyu, güneşi, ağaçları, kuşları, O yaratmıştır. Yağmuru, karı yağdıran, 


' Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 10, 13. 

? Bk. Canbulan, DKAB 4, s. 16; Tekin, DKAB 4, s. 2-3, 9; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 10, 12, 14; Algül ve ark, DKAB 4, s. 9-10; Uluşan, DKAB 4, s. 10, 15; Gündüz, DKAB 4, s. 10, 12, 17. 

я Bk.Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 9; Tekin, ОКАВ 4, s. 2-3, 9, Ak/Arslan, DKAB 4, s. 10, 12, 14; Algül ус ark, DKAB 4, s. 10; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, $. 11, 18; Canbulan, DKAB 4, s. 16,17, Gündüz, DKAB 4, 5. 12-13; Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 10, 13; Uluşan, DKAB 4, s. 13. 

1 Bk. Canbulan, DKAB 4, s. 16,17, Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 18; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 13; 
Gündüz, DKAB 4, s. 12-13. 

5 Uluşan, DKAB 4, s. 13; Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 4. 

“ Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 13; Gündüz, DKAB 4, s. 17; Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-4; Tekin, DKAB 4, s. 9; Uluşan, DKAB 4, s. 15. 

7 Bk. Uluşan, DKAB 4, s. 15. 

ë Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 9; Gündüz, DKAB-4, s. 12-13; Algül ve ark, DKAB 4, s. 9. 

> Bk. Yavuz/Günay, DKAB-4, s. 2-4; Algül ve ark, DKAB 4, s. 9-10; Uluşan, DKAB 4, s. 10. 

1 Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 17; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 18. 

1 Вк. Canbulan, DKAB 4, s. 16-17; Gündüz, DKAB 4, s. 12-13. 

Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-4. 

Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-4. 
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rüzgarı estiren, toprağı yeşerten O'dur. Yeryüzünü aydınlatan güneşi, yıldızları, suları, 


rüzgarları, yağmurları, kırları, çiçekleri, mevsimleri O yaratmıştır” 


. Burada çocuğun yakın çevresinden uzağa, somuttan soyuta bir anlatım tercih edilmesi çocuğun gelişim seviyesine daha uygun olduğu kanısındayız. Aynı şekilde Algül ve arkadaşlarının kitabında da tek tek nimetleri sıralamak yerine, ona yakın çevreden birkaç örnekten genele doğru giderek bir anlatım söz konusudur: “ Çevremize baktığımızda çeşitli bitkiler, ağaçlar, lezzetli meyveler, bal yapan arı, süt veren hayvanlar, yağmur, ırmaklar, denizler hep bizim hizmetimizdedir. Allah hayatımızı kolayca sürdürebilmemiz için bize pek çok nimet bağışladı. Bizi yaratan, besleyip büyüten, yaşatan O'dur”. 

4. sınıf kitaplarını inceledikten sonra şimdi de 5. sınıf kitaplarına geçecek olursak hemen hepsinde Allah'ın verdiği nimetlere değinilmiştir. Genel olarak kitaplarda Allah'ın insanlara sayısız nimetler verdiği ifade edilerek, bu nimetler sıralanmıştır. Allah'ın insana akıl, güç ve organlar verdiği, onu besleyip büyüttüğü, yaşama imkanı sağladığı, ihtiyaçlarını karşıladığı, evrende ne varsa hepsinin varlığını O'na borçlu olduğu, canlının doğup büyümesi, tohumun bitki olması, sebze, meyve, içeceklerin O'nun yaratması ile olduğu, ışık, 151, hava, su ve evrendeki tüm varlıları yaratan, hizmetimize verenin O olduğu işlenmektedir. 

Bunları kısaca açacak olursak; kitapların hemen hepsinde gökyüzü, ayı, yıldızları, güneşi, havayı, toprağı yarattı, yeryüzünü bizim yaşayabileceğimiz şekilde yaptı, ifadeleri yer almaktadır’. Örneğin kitaplardan birinde ihtiyaç duyduğumuz toprak, su, hava, güneş, bitki ve hayvanları yaratan, tohumu yeşertenin Allah olduğu ifade edilmektedir? Yine başka bir kitapta yıldızları, ayı, güneşi, dünyayı Allah'ın yarattığı, yer yüzünü insanların yaşayabileceği hale getirdiği dile getirilmektedir”. Bunu evreni ve diğer varlıkları, tabiat olaylarını, yiyecek, içecek, sebze, meyveleri, insanın ihtiyaçlarını yaratması ile ilgili ifadeler izlemektedir. Örneğin kitaplardan birinde insanların rahat yaşayabilmesi için tabiat olaylarını yaratan, yürüten, güneş, dağlar, ovalar, içtiğimiz su, meyveler, hayvanları, canlıların yaşaması için gereken havayı, ışığı yaratanın Allah olduğu dile getirilmektedir”. Yine başka bir kitapta kışı, yazı, yıldızı, ayı, havayı, suyu, 


bitkileri, hayvanları, insanların ihtiyaçlarını, evrende ne varsa yaratanın Allah olduğu 


' Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 10-13. 
* Bk. Algül ve ark, DKAB 4, s. 9-10. 

3 Bk. Tekin, DKAB 5, s. 10. 

1 Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 20-21. 

5 Bk. Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 14. 
6 Bk. Ak/Aslan, DKAS, s. 10-13. 
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ifade edilmektedir!. Buna benzer anlatımları başka kitaplarda görebilmekteyiz?. Daha sonra ise insana akıl, güç, organlar vermesi ve onu en şerefli varlık olarak yaratması ile ilgili ifadelerin yer aldığını görmekteyiz. Canbulan kitabında Allah'ın verdiği organları kullandığımızı, akıl ve zeka ile ilim öğrendiğimizi ifade etmektedir. Yine Çınarlı/Kadimoğlu'nun kitabında Allah'ın insanı mükemmel bir varlık olarak yarattığı, ona organlar verdiği dile getirilmektedir". Yine benzer şekilde Ünal'ın kitabında da Allah'ın organlarımızı yarattığı, bize akıl, zeka ve güzel duygular verdiği, zorlukların üstesinden gelebilmemiz için güç verdiğinden bahsedilmektedir”. Buna paralel ifadeleri başka kitaplarda da görüyoruz”. 

Görüldüğü gibi kitapların çoğunda aynı ifadeler tekrarlanmıştır. Allah'ın sayısız nimetler verdiği söylenerek bunlardan klişeleşmiş örnekler verilmiştir. Sadece 2-3 kitapta bu nimetler olmasaydı neler olabileceği ya da bu nimetlerin faydaları ile ilgili sınırlı ifadelere rastlamaktayız. Kitaplardan birinde “Allah bizi yaratmış ve bize sayısız nimetler vermiştir. Allah'ın yarattığı yeryüzünde yaşamakta, O'nun verdiği gözle görmekte, elle tutmakta akıl ve zekayla ilim öğrenmekteyiz. Yarattığı güneş ışığı ve ısısından yararlanmaktayız. Sebzeler ve meyvelerle gıda ihtiyacımızı karşılamakta bazı hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından; bazılarının da gücünden yararlanmaktayız””. Burada çocuğun ihtiyaçları ile ilgili basit örnekler verilerek bunların Allah'ın verdiği nimetler olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Diğer kitaplardaki gibi sadece nimetlerin neler olduğu sıralanmamış en azından bizim için ne işe yaradıkları da dile getirilerek yaşamamız için gerekli olan şeyler olduğunu, önemlerini anlamamız temin edilmeye çalışılmıştır. Yine başka bir kitapta da “Küçücük bir bebek başarılı bir insan haline gelebilmekte, her gün sayısız canlı rızkını bulabilmekte ve hayatlarını devam ettirebilmektedir. Gündüz güneş dünyayı aydınlatmakta, gece insanlar dinlenebilmektedir. Allah oksijeni vermeseydi havayı teneffüs edemezdik. 
Suyu yaratmasaydı insanlar bir damla su çıkaramazdı. Herşeyi yoktan var eden Yüce 


Allah'tır. Yiyeceklerimizi, içeceklerimizi yaratan O'dur. O yaşattığı için yaşıyor, 


Bk. Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 6,9. 

? Bk. Canbulan, DKAB 5, s. 22; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 8,13; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 20; Gündüz, DKAB 5, s. 20; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 22; Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 19, 21, 25; Algül ve ark, DKAB 5, s. 18,21; Tekin ОКАВ 5, s. 7. 

3 Bk. Canbulan, DKAB 5, s. 25. 

“ Bk. Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 25. 

5 Bk. Ünal ve ark, DKAB 5, s. 17. 

“ Bk. Tanrıverdi, DKAB 5, s. 2; Algül ve ark, DKAB 5, s. 21; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 9, Ak/Arslan, DKAB 5, s. 15; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 22; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 20. 

” Bk. Canbulan, DKAB 5, s. 25. 
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öğrettiği için biliyoruz. Doğumumuz O'nun izniyle olduğu gibi ölümümüz de O'nun emriyle olacaktır”!. Bu cümlelerde de Allah'ın bizim için yarattığı şeylerin aslında ne kadar önemli nimetler olduğu, yaşamamız için gerekli olduğu çocuğa kavratılmaya çalışılmaktadır. Ancak tabi ki bu sınırlı sayıdaki çocuğa yakın ifadeler hariç kitapların genelindeki ifadeler birbirinin tekrarı gibidir. Bu ise çocuğun kafasında dinin yeni bilgiler veremeyecek derecede kısır olduğunu düşünmesine yol açabilecektir. 
Görüldüğü gibi içerik olarak 4. sınıf kitaplarının aynısıdır. Herhangi bir ilave yada farklı anlatım yok sayılır. 4. sınıfla 5. sınıf ders kitapları arasında konu ile ilgili hiçbir yeni bilginin ya da anlatımın eklenmemesi, aynı bilgilerin tekrarı çocuğun ihtiyaçları, merak ve ilgileri, seviyeleri dikkate alınmadığı için dersten sıkılmasına, tekrardan bıkmasına sebep olacaktır. Bu yüzden muhtevanın en azından psikolojik, zihinsel ve duygusal seviyelerindeki уе ilgilerindeki gelişim dikkate alınarak yeni bilgilerle renklendirilmemesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Ayrıca bu dönem çocuklarının Allah'a besleyen, büyüten, istediklerini veren, ihtiyaçlarını karşılayan eksiklerini gideren gözüyle bakmaları” ve onların Allah'a inanmalarında Allah'ın ihtiyaçlarını karşılaması, onu sıkıntıdan uzaklaştırıp, haz veren şeylere yaklaştırması ve ihtiyaç duyduğu, istediği şeylere yakın çevresinden somut örneklerle temas edilerek bunları Allah'ın verdiği hatırlatılmak onun yaşının özelliklerini dikkate alıp çocuğun Allah'ı sevmesi, O'na yönelmesi isteklerini O'ndan dilemesi O'na yaklaşması temin edilerek ilerde bunun yalnızca Allah'a inandığı için O'na yönelip iman etmesine dönüşmesi sağlanabilir”. Bu nedenle biz kitaplardaki çok genel nimetlerden söz edilmesi yerine çocuğun ilgi, istek ve gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak dahâ ilgi çekici 


olmak üzere somut, özel örnekler verilmesinin daha yararlı olabileceği kanaatindeyiz. 
2) İnsanları Sevmesi 


Ders kitaplarında Allah'tan gelen ve Ona giden bir sevgi hakkında herhangi bir açıklamada bulunulmadan belirlediğimiz 4. sınıf DKAB ders kitaplarının en azından 


yarısında Allah'ın insanları sevmesi konusuna dair serpiştirilmiş ifadelere rastladık” 


! Bk. Gündüz, DKAB 5, s. 3,5,7. 

? Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 103. 

3 Öcal, Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar, s. 93. 

“ Bk. Uluşan, DKAB 4, s. 10; Ak,/Arslan, DKAB 4, s. 12-14.; Tekışık/Kahveci, DK AB 4, s. 12; Çelebi ve ark, DKAB 4, s.12-13; Tekin, DKAB 4, s. 9. Diğer kitaplarda da Allah'ın kendisine sığınanları, inananları koruyup gözettiğine dair ifadeler geçebilse de direk Allah'ın insanları sevdiğine dair ifadeler geçmemektedir. O yüzden onları buraya almadık. Bununla birlikte onların buna kapalı olduklarını söyleyemeyiz. 
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Bunlar tek tek açıklanmamış sınırlı ifadeler de olsalar onları birleştirerek buraya almayı yararlı gördük. Kitaplar genel olarak Allah'ın insanı yaratıkların en üstünü olarak yaratıp, ona güzel nimetler verdiğini, ihtiyaçlarını karşıladığını, dolayısıyla onu sevdiğini işlemektedir. Allah'ın insanlara nimetler vermesi, onun iyiliğini istemesi onu sevdiğinin bir göstergesi olarak işlenmektedir. 

Bunları kısaca açacak olursak; örneğin kitaplardan birinde Allah'ın yeryüzündeki tüm güzellikleri bizim yararlanmamız için yarattığı, çünkü bizi en üstün ve şerefli varlık olarak var ettiği! başka bir kitapta da Allah'ın biz kullarını çok sevdiği, yaşamamız için ihtiyaç duyduğumuz herşeyi yarattığından? bahsedilmektedir. 
Kitaplarda bizleri sevdiği bize verdiği nimetlerden, ihtiyaçlarımızı karşılamasından, her sevdiğimizi yaratmasından, bize akıl başta olmak üzere ihtiyacımız olan ruhsal ve bedensel güçlerle bizi donatmasından sonuç olarak çıkarılmaktadır”. Kitaplarda ayrıca Allah'ın bizleri sevdiği; bizim de O'nu sevmemiz, emirlerini yerine getirmemiz, O'na şükretmemiz gerektiği de belirtilmektedir? Kitaplardan birinde de Allah'a inanmanın O'nun sevgisini, yardımını bize hissettirdiği; O'nun sevgisini hissetmenin ise insana huzur verdiği ifade edilmektedir”. 

Görüldüğü gibi kitaplarda Allah'ın insanları sevmesi ile ilgili sınırlı sayılacak ifadelerde Allah'ın bizleri sevdiği, bizim için var ettikleri çocuğa hatırlatılarak anlatılmaya çalışılmıştır. Ancak bu birbirine benzer ifadelerin biraz donuk ve sönük kaldığı; konunun daha sıcak, daha samimi bir dil ve içerikle işlenerek Allah sevgisinin çocuğa daha fazla hissettirilmesi, onun da Allah'ı sevmesi için ruhen hazırlanması mümkün olabilirdi. Bu konuda kitapların fazla başarılı olduğu söylenemez. Bunun yanında nadir de olsa diğerlerine göre daha sıcak ve samimi bir anlatımla konuyu çocuğa sunan kitaplar da vardır. Nitekim kitaplardan biri çocuğa daha samimi bir hava içerisinde yaklaşarak Allah sevgisini şu şekilde ifade etmektedir: “Allah bizi seviyor. 
Her ihtiyacımızı gören, her sevdiğimizi yaratan, aklımızı veren O. Ana babamızı, kardeşimizi yaratan O. Allah bütün bunları bizi sevdiği için veriyor. Peki bizler O'na 


25%» 


karşı sevgimizi nasıl ifade etmeliyiz? ”. Bu ifadelerde çocuğun çevresindeki en 


yakınından, sevdiği varlıklardan bahsederek bunları Allah'ın yarattığı, sevdiği şeyleri 


1 Bk. Uluşan, DKAB 4, s. 10. 

? Bk. Tekin, DKAB 4, s. 19; Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 13. 

3 Kış. Uluşan, DKAB 4, s. 10; Ak,/Arslan, DKAB 4, s. 12-14.; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 12; Çelebi 
ve ark, DKAB 4, s. 12-13; Tekin, DKAB 4, s. 9. 

“ Krş. Uluşan, DKAB 4, s. 10; Ak/ Arslan, DKAB 4, s. 14; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 12. 

$ Bk. Ak/Arslan, DKAB 4, s. 12 

6 Bk. Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 13. 
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ona Allah'ın verdiği, bunları da onu sevdiği için yaptığı çocuğa anlatılmak sureti ile Allah'a karşı sevgi duymasının sağlanabileceği kanaatindeyiz. Nitekim çocuklarda inancın beslenişinde çocukların duyduğu ihtiyaçların önemli katkısı olduğunu düşünüyoruz. 7-12 yaş grubu çocuklar üzerinde yapılan “Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi” adlı bir araştırmada onların Allah tasavvurlarına bakıldığında Allah'ın eksikliği duyulanları karşılayan, istek ve dilekleri yerine getiren, yerine göre besleyici, büyütücü ve yaşatıcı, her türlü tehlikelere karşı en iyi koruyucu ve gözetici, kısaca tüm ihtiyaçları karşılayıcı olarak görülmektedir! Bu yüzden bu yaş döneminde çocuktaki eski etkisini fazla göstermese de yer alan ben merkezci duygulardan yararlanılarak onun varlığı ve yaşamasının Allah'a bağlı olduğu, herşeyi onun için yarattığı, isteklerini O'nun karşıladığı daha fazla hissettirilerek ve düşündürülerek, bu konu üzerinde daha yoğun durularak Allah'ın insanları, özellikle de çocukları daha fazla sevdiği duyurularak onun da Allah'ı sevmesi temin edilmeye çalışılabilirdi. Ancak bunun kitaplarda çok sınırlı ifadelerle ve üzerinde pek durulmadan geçtiğini görüyoruz. 
Esasen ilk yaşlardan itibaren başlaması gereken dini inancın öğretiminde Allah sevgisi ilk önce devreye sokulmalıdır. Bu noktada kitaplara düşen Allah'ı kendine sığınılacak bir varlık olarak tanıtmaktır. Allah ve çocuk arasındaki bağ kitaplarda sevgi çerçevesinde kurulmaya çalışılmalı, böylece çocuğun Allah'ı sevip O'nun da kendisini sevdiğine inanması temin edilmelidir?. Ancak bu noktada kitapların genel olarak eksik kaldığını Allahın insanı özellikle de çocuğu sevdiğini onlara pek fazla duyuramadıklarını, bu konuda kitaplarda çok sınırlı ifadelerin yer aldığını görüyoruz. 

5. sınıf DKAB ders kitaplarına gelince burada 15 kitabın 6'sında Allah'ın kullarını sevdiğine dair ifadeler bulunmaktadır’. Kitaplarda genel olarak Allah'ın insanları sevmesinde birtakım sınırlamaların getirildiğini görüyoruz. Buna göre O'nun 

- kendisine karşı kulluk görevini yerine getirenleri, 

- kendisine inanan ve dünyada hayırlı işler yapanları, 

- kendine sığınan kullarını, 

- yanıldığının bilicine vararak tövbe eden ve af dileyenleri, 

-dünyada (o ulaştıklarından dolayı şükreden kullarını vb. sevdiğinden bahsedilmektedir' . 


І Bk. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 172. 

2 Bk. Gülçür, Çocuğun Din Eğitimi, s. 37. 

3 Bk. Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 15; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 16; Vakkasoğlu ve ark, ОКАВ 5, 
s. 16; Algül ve ark, DKAB 5, s. 20-21; Bilgin, DKAB 5, s. 23; Gündüz, DKAB 5, s. 20. 
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Bunların yanında Allah'ın bütün yaratıklarını sevip, onların kötülüklerini istemediği, onlara yardım edip onları koruduğu, kullarını sevdiği için onlara iyi ve güzel davranışları gösterip, kötülüklerden uzaklaşmalarını istediği, bizim de Allah'ın bu sevgisine karşı dua, şükür ve ibadetlerde bulunduğumuzu; Allah'ın hatalarından af dilemeyen, kendini bilmez, kaba insanları sevmediği de anlatılmaktadır? 

Görüldüğü gibi 5. sınıfta Allah'ın insanları sevdiğini gösteren ifadelerden her birinde hangi nitelikteki insanları sevdiğine dair bilgi verilmiştir. Burada daha çok Allah'ın sevgisini hissettirmek yerine, Allah'ın kimleri sevdiğinden ve O'nun sevgisini kazanmak için ne yapmamız gerektiğinden bahsedildiği için direk yönlendirmede bulunulmuş gibi görünmektedir. Bu ise çocukları ikna etmeden, sevdirmeden, zorlama ile bir şeyler elde etmenin kısa yolu gibi görünmektedir. Bunun yerine ona Allah'ın yaratıklarını anlatarak yaratıcı sıfatını, iyiliği ve adaleti uygulama örnekleriyle Allah'ın rahman, adil, rahim gibi güzel isim ve sıfatları anlatılarak öncelikle çocuğun Allah'ı sevmesi temin edilmeye çalışılmalıdır”. Böylece çocukların Allah'ı zorla değil, sevilmeye layık olduğu ve sevilmesi gerektiği için sevmesi sağlanarak o sevginin de kendine göre getirdiği sorumluluklar anlatılabilir*. Bunun yanında çocuğa her durumda Allah'tan yardım istemesi telkin edilerek dua yolu ile çocuğun Allah'a olan inancı kuvvetlendirilip Allah sevgisi arttırılarak O'nun esirgeyen ve bağışlayan yüce varlık olduğu çocuğa hissettirilebilir”. 

Şimdi de 4. sınıf ve 5. sınıf DKAB ders kitaplarını karşılaştıracak olursak; 4. 
sınıf kitaplarında genelde Allah'ın kullarına verdiği nimetlerden bahsedilerek kullarını sevdiği sonucu çıkarılmaktadır. 5. sınıf kitaplarında ise bunlara ek olarak Allah'ın daha çok kimleri sevdiğine değinilmektedir. 4. sınıf çocuklarına Allah'ın insanlara verdiği çeşitli nimetler sayılarak çocukların Allah'ın kendileri sevdiğini hissetmeleri sağlanılmakta, 5. sınıfta ise O'nun sevdiği kulların niteliklerini öğrenerek onlar gibi olmaları teşvik edilmiş olmaktadır. Ancak Allah'a iman öğretiminde önemli yere sahip olan Allah sevgisinin çocuğa hissettirilmesi için O'nun da kendini sevdiğine dair sadece sınırlı kitaplarda sınırlı ifadenin yer alması böyle önemli bir konunun göz ardı edilmiş 


olduğunu göstermektedir. 


| BK. Vakkasoğlu ve arkadaşları, DKAB 5, s. 16; Gündüz, DKAB 5, s. 20, Çakıroğlu, DKAB 5, s. 20, 
Bilgin, DKAB 5, s. 20; Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 15; Bilgin, DKAB 5, s. 20. kitaplardaki ifadeler sadece yukarıda geçtiği şekliyle sınırlı ifadeler olduğu için burada örnek vermedik. 

2 Bk. Çınarl/Kadimoğlu, DKAB 5, 5.15; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 16; Bilgin, DKAB 5, s. 22. 

* Bk. Gülçür, Çocuğun Din Eğitimi, s. 34. 

“ Bk. Yavuz, Çocuk ve Din, s. 269. 

5 Bk. Gülçür, Çocuğun Din Eğitimi, s. 62. 
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3) İnsanları Koruması 


Allah'ın insanları koruması ile ilgili olarak 4. sınıfın 10 DKAB ders kitabına baktığımızda incelenen kitapların yarısında Allah'ın insanları koruduğuna temas edilmekte, ancak kapsamlı ifadelere rastlanmamaktadır! Kitaplarda dünya kurulduğundan beri değişmez düzeni Allah'ın koruduğu, herşeyin O'nun gözetimi ve kontrolü altında olduğu, bu inancın bize güven duygusu verdiği”; inanan insanın ümitlerin kesildiği anda bile Allah'ın kendi yardımına yetişeceğini bildiği, mutluluğu ve rahatı insana Allah verdiği gibi onu sıkıntıdan, üzüntüden kurtaracak olanın da yine O olduğu; O'nun herşeye gücünün yettiği, herşeyi görüp bildiği, insanları koruyup onlara yardım ettiği için inanan insanın kendini yalnız hissetmediği, zorluk ve engellerle karşılaştığında Allah'ın kendine yardım edeceğini hatırladığı, Allah'ın bizleri koruduğuna inanmanın bize büyük bir azim ve kararlılık kazandırdığı ifadeleri ile Allah'ın insanları koruduğu hissettirilmeye çalışılmaktadır”. 

Kitaplardaki bu kısa ifadelere birkaç örnek vererek konuyu biraz daha açacak olursak: Yavuz/Günay herşeyi yerli yerinde yapan, yaşatan, koruyanın Allah olduğu, varlıkların M olmadığını, Allah'ın daima kendine inananlarla birlikte olduğu, kendine sığınanları her zaman kötülüklere karşı koruyup gözettiğini ifade etmektedir. Allah'a inanan insanın hiçbir zaman ümitsizliğe düşmediği, ümitlerin kesildiği anda bile Allah'ın yardımına yetişeceğine inandığı için bu inanç sayesinde tüm engelleri kaldırıp güçlükleri yenebileceğine değinmektedir” Yine Bebek/Çelebi'nin kitaplarında herşeyin Allah'ın kontrolü ve gözetimi altında olduğu, bu inancın bize güven verdiği, en ümitsiz anlarımızda bile Ona sığınıp yardım dilediğimiz, Allah'ın sonsuz rahmeti ile yoksulların, güçsüzlerin çaresizlerin tek sığınağı olduğu dile getirilmektedir’. Ak/Arslan'ın kitabında da benzer şekilde Allah'a inanan insanın kendini yalnız hissetmediği, O'nun her zaman kendisini koruduğunu bildiği için 


yılgınlığa düşmediği, zorluklarla karşılaştığında Allah'ın yardım edeceğini hatırladığı 


! BK. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 9; Çelebi ve ark., DKAB 4, s. 12; Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 13; Gündüz, DKAB 4, s. 17; Tekin, DKAB 4, s. 9; Ak/Arsan, DKAB 4, s. 12. 

2 Bk. Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 11. 

* Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 9; Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 12; Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 13; Gündüz, DKAB 4, s. 17, Tekin, DKAB 4, $. 9; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 12. 

* Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 9. 

$ Bk. Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 11, 12. 
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ifade edilmektedir". Görüldüğü gibi kitaplardaki görüşler birbirinin tekrarı gibidir. Buna benzer görüşleri başka kitaplarda da görüyoruz? 

Kitaplardaki bu ifadeleri değerlendirecek olursak onların çok genel ve soyut kaldığı, çocuğun seviyesine indirilmesi ve somutlaştırılması, daha samimi bir şekilde onların anlayacağı dille verilmesi için pek uğraşılmadığı görülmektedir. Sadece Allah'ın insanı koruduğu, zor durumlarda yardım ettiği, bunun ise inanan insana huzur verdiğinden bahsedilmekte; ancak çocuğun hayatından ya da günlük hayattan örneklerle onun Allah'ın kendisini koruduğunu hissetmesi, kalbinde bunu duyması için konu çocuğun hislerine hitap edecek şekilde verilmemektedir. Çocuğun sadece kuru bir bilgilendiricilikle bilgilendirilmesi değil Allah'a yaklaşması için hislerine de hitap edilmesinin yaşının özelliğine daha uygun olacağı kanısındayız. 

5. sınıf DKAB ders kitaplarını incelediğimizde ise kitapların büyük çoğunluğunda 1. ünitenin “Herkes O'na sığınır” konusunda insanların yalnız O'na sığındığından bahsedilirken Allah'ın koruyucu ve gözetici olduğuna dair ifadelere de rastlanmaktadır. Allah'ın koruyuculuğu ile ilgili kitaplarda genel olarak bizi, ailemizi, sevdiklerimizi, evreni sağlığımızı, evrendeki düzeni onun koruduğu; kendine sığınanları görüp koruyan, duaları kabul edenin O olduğu ifade edilmektedir” 

Bunlara yakından bakıldığında kitapların bazısında, canlı cansız tüm varlıkların yaratıcısı, devam ettiricisi ve koruyucusunun О olduğu şeklinde Allah'ın koruyuculuğuna temas edilmiştir* Nitekim Bilgin'in kitabında hepimizi yaratıp besleyip büyütenin Allah olduğu söylenirken” Ak/Arslan'ın kitabında evreni yaratan onun sahibi ve koruyucusu, insanı koruyanın Allah olduğu, dua ile O'na sığınıp yardım dilememiz gerektiği dile getirilmektedir”. Yine Tekışık/Kahveci”nin kitabında da herşeyin koruyucusu ve devam ettiricisinin Allah olduğu ifade edilmektedir”. Aynı 


şekilde diğer bir kitapta Allah'ın yarattığı her varlığın sahibi olduğu onları gözetip 


' Bk. Ak/Arslan, DKAB 4, s. 12. 

2 Krş. Gündüz, DKAB 4, s. 17; Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 13; Tekin, DKAB 4, s. 9. 

3 Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 20-22; Ünal ve ark, DKAB 5, s. 16; Canbulan, DKAB 5, s. 24; Çakıroğlu, 
DKAB 5, s. 20; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 7,9; Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 13, 14, 18; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 9, 11; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 15; Ak/Arslan, DKAB 5, 5. 13; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 16; Tekin, DKAB 5, s. 2,6,9; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 17,18; Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 15,16; Algül ve ark., DKAB 5, s. 20. 

1 Bk.Tekin, DKAB 5, s, 2; Tekışık/Kahveci, DKAB 5 s. 17, Ak/Arslan, DKAB 5, s. 13; Arvasi/Çilingir, 
DKAB 5, s. 13; Bilgin DKAB 5, s. 120. 

> Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 20. 

“ Bk. Ak/Arslan, DKAB 5, s. 13. 

7 Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 17. 
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koruduğuna değinilmektedir!. Görüldüğü gibi ifadeler neredeyse birbirini tekrar edip durmakta, herhangi bir değişiklik görülmemektedir. Kitapların bir kısmında da insanı kötü durumlardan, felaketlerden, tehlikelerden, kaza ve belalardan, sıkıntı ve zorluklardan, zararlardan koruyanın Allah olduğu; bunlardan O'na sığınıp dua edip, yardım dilemenin gerektiği ifade edilmektedir? Örneğin Ünal ve arkadaşlarının kitaplarında Allah'ın kendine inanan insanı kötülüklerden koruduğu, bunu bilen insanın ise kendini güvende hissettiğinden bahsedilmektedir. İnanan insanın ihtiyaçlarının karşılanacağından, kötü ve kötülüklerden korunacağından emin olduğu geçmektedir. 
Ayrıca hem bizi hem de sevdiklerimizi zorluk ve sıkıntılardan koruması için Allah'a sığındığımız, inanan insanın Allah'ın kendisini koruyacağına inandığı ifade edilmektedir’. Burada dikkatimizi çeken, Allah'ın koruması ile ilgili ifadeler genelde sadece teorik kalmakta yaşanan örneklerle konu çocuğa sempatik bir şekilde yaklaştırılmamaktadır. Kitaplarda aynı teorik ifadeler sıralanıp durmaktadır. Bazılarında ise çocuğa biraz daha yakın çevresindekileri korumasından hareketle ifadeler yer almaktadır: Örneğin “bizi, ailemizi sevdiklerimizi, tanıdıklarımızı, vatanımızı, milletimizi koruması için Allah'a sığınmalıyız. Allah kendine sığınanları gören, koruyan, duaları kabul eden, yegane yaratıcımızdır ”. Çocuk kendisine, sevdiklerine zarar gelmesini istemez. Bunu sağlayacak, onları koruyacak yüce bir gücün olduğunu bilmek, O'na sığınmak, dua etmek onu rahatlatacaktır. O yüzden bu tür ifadelerin yukarıdakilere göre biraz daha onun seviyesine ve gelişim özelliklerine uygun olduğunu “düşünüyoruz. Demirbaş/Manaz'ın kitabında da farklı açıdan konuya değinilmektedir: İyi bir insanın her an Allah'ı hatırlayıp kötülüklerden uzak durduğuna; bir sıkıntı ile karşılaştığında tamamen Allah'a sığındığına, dua edip, yardım dilediğine, O'nun da böyle bir insanı kaza ve belalardan koruduğuna değinilmektedir”. Böyle bir ifade çocuğun hem kötülüklerden uzak durmasını sağlamaya çalışmak hem de ihtiyaç duyduğunda Allah'a sığınabileceğini hatırlatmak açısından yararlı olabilir. Yine diğerlerinden farklı bir anlatım da başka bir kitaptadır: “Parkta küçücük bir çiçeği dikip 


büyüten, bakıp koruyan bulunur da, şu koskoca evreni ve içindeki sayısız varlıkları 


" Bk. Tekin, DKAB5,s.6. , 

? Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 14-18, Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 17-18; Canbulan, DKAB 5, s. 24; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 7; Algül ve ark., DKAB 5, s. 20, Ünal ve ark, DKAB 5, s. 16; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 20; Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5,s.5. 

* Bk. Ünal ve ark, DKAB 5, s. 16. 

1 Bk. Tekişık/Kahveci, DKAB 5, s: 18; Ünal DKAB 5, 16; Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 15; Algül ve 
ark., КАВ 5, s. 20. 

> Bk. Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s.15 
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yaratan bulunmaz mı? Yarattıklarını bakıp büyüten, koruyup gözeten biri olmaz п?!” 
Burada hem çocuğa makul bir örnek verilerek ikna edilmekte, hem de soru yöntemiyle çocuğun aklını kullanarak kendinin bulması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bir diğer farklı örnek de şöyledir: “Bizim inancımıza göre sığınılması gereken yüce varlık Allah'tır. Biz inananlar O'na sığınırız. Daima Allah'ı anarız. Sevdiğimiz kişilere “Allah'a emanet ol, hoşça kal” deriz. Böylece Allah'tan onu korumasını dilemiş oluruz”. Burada en azından çocuğun günlük hayatta her gün duyduğu, söylediği konuşmalara dikkat çekip, günlük hayatla konuyu ilişkilendirerek örnek verilmesi çocuk için daha yararlı bir anlatım olacaktır. Sadece Allah'ın insanları koruduğunu kuru bir şekilde söylemektense bunu hissettirecek ifadelere yer verilmesinin daha yerinde olacağı kanaatindeyiz. 
İncelediğimiz 5. sınıf ders kitaplarını 4. sınıf ders kitapları ile karşılaştırdığımızda genelde aynı ifadelerin tekrarlandığını, iki sınıfta verilen bilgiler arasında muhtevanın işlenişi açısından pek bir değişiklik olmadığını görüyoruz”. Oysa kitaplarda bu hususa dikkat edilmesi gereğine inanıyoruz. 4. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin ders kitaplarında metinlerin birbirinin hemen hemen aynı olduğunu fark etmesi din dersinin verimsizliğine neden olup, çocukları etkileme gücünü azaltacaktır. 
Ayrıca gerek 4. sınıf gerekse 5. sınıf kitaplarında konunun kuru bir bilgilendiricilik tarzında verildiğini, duygu yönünün eksik bırakıldığını görmekteyiz. Çocuğa Allah'ın kendisini koruduğunu, emniyette olduğunu gerçekten hissettirecek ifadelerin fazla yer almadığını görüyoruz. Çocuktaki varlığını emniyet altına alma, koruma, güvenme, dayanma, sığınma, teslim olma, sevilme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında Allah inancının önemli bir yeri vardır. Çocuk çaresiz kalınca Allah'a yönelmekte ve O'na sığınmaktadır. Varlığını devam ettirebilmek, kendini emniyette hissedebilmek için her şeye gücü yeten ve her şeyi veren Allah'a inanır, güvenir, sığınır. Ondaki bu sığınma korunma, bağlanma ihtiyacı ve isteği kendiliğinden gelen ve vazgeçilmez bir duygudur". Bu yüzden onun bu özelliğinden yararlanarak çocuğa Allah'ın koruyuculuğunu hissettirecek duygu yönü ağır ifadeler tercih edilmesi daha yerinde olurdu. Bu noktada kitaplara düşen Allah'ı kendisine sığınılacak bir varlık olarak tanıtmaktır. Allah'ın seven, esirgeyen, bağışlayan, koruyan, affeden, cezadan çok 


ödüllendiren bir varlık olarak tanıtılması onun bu istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında 


' Bk. Tekin, DKAB 5, 5.2. 

? Bk. Tanrıverdi, DKAB 5, s. 9. 

3 Yukarıda kitaplardan yaptığımız alıntılarda iki sınıftaki ifadelerin de hemen hemen aynı olduğunu tespit 
etmiş bulunuyoruz. 

“ Bk. Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, s. 110. 
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yararlı оїасакїг!. Çocuk böylece Allah'a ve O'nun kendisini koruyacağına inanmakla kendini daha güçlenmiş hissedecek ve emniyetinin daha çok sağlanmış olacağı duygusuna sahip olacaktır”. Esasen bu yaş dönemi çocuklarının Allah'la ilgili tasavvurlarında O her türlü tehlikelere karşı koruyucu ve gözetici olarak görülmektedir”. 
Ayrıca kitaplarda Allah'ın koruyuculuğu işlenirken O'nun emir ve yasaklarında insanın yararı, iyiliklere ulaşıp, kötülüklerden uzaklaşmasına vesile olduğu, Allah'ın beklentilerine uygun hareket edilmediğinde ceza verebileceği inancı da çocukların anlayabileceği bir dille telkin dilmelidir. Nitekim çocukluk döneminin sonuna doğru çocuklar sorumluluk alabilecek durumdadırlar. Bunun yanında dua yolu ile çocuğun Allah'a olan inancı kuvvetlendirilmeli, Allah sevgisi arttırılmalı, O'nun esirgeyen ve bağışlayan yüce varlık olduğu hissettirilmelidir*, Günlük hayatta yapılan basit onların öğrenebileceği (dualara metinlerde yer verilerek günlük hayatla Копи 


ilişkilendirilmelidir. 
4) Esirgemesi ve Bağışlaması 


4. sınıf DKAB ders kitaplarını incelediğimizde özellikle 1. ünitenin “Besmele” konusunda olmak üzere Allah'ın esirgeyici, bağışlayıcı olması ile ilgili ifadelerle kitapların tamamına yakınında karşılaşmış bulunuyoruz”. onların genelinde besmelenin anlamı “esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım” olarak verilmektedir. Bunun yanında bazen bilmeyerek ya da istemeyerek bir kusur işlendiğinde vicdan azabı çekildiği sırada, bundan kurtulmak için insanın Allah'a yönelmesi ve kusurların bağışlanması için O'na yalvardığı, sığındığı, buna karşılık O'nun esirgemesi ve bağışlamasının sonsuz ve affedici olduğu geçmektedir. Ayrıca inanan insanın ümitlerinin kesildiği anda bile Allah'a sığınıp, O'na dua edip yardım dilediği, Allah'ın onu esirgediği, koruyup gözettiği dile getirilmektedir. 

Şimdi kitaplardaki ifadeleri inceleyelim: oYavuz/Günay'ın kitabında müslümanın her işine Allah'ın adıyla başladığı, besmele ile “esirgeyen ve bağışlayan 


Allah'ın adıyla başlarım” demek istediği, böylece mü'minin Allah'tan işine kolaylık 


| Bk. Öztürk, “Din Eğitimi ve Çocuk Ruh Sağlığı”, Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, s. 210; Gülçür, 
Çocuğun Din Eğitimi, s. 37. 

2 Bk. Yavuz, Çocuk ve Din, s. 116. 

* Bk. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 172. 

* Bk. Gülçür, Çocuğun Din Eğitimi, s. 62. 

5 Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 10-11; Tannverdi, DKAB 4, s. 7-8. Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 12; 
Tekin, DKAB 4, s. 1,7, Gündüz, DKAB 4, s. 10; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 17; Çelebi ve ark., DKAB 4, 5.12; Algül ve ark., DKAB 4, 5. 12,15. 
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vermesini, yanlış iş yaptırmamasını, yardımını esirgememesini istediğini ifade etmiş olduğu dile getirilmektedir’. Yine aynı yazarlar başka bir yerde insanın hayatında yanılıp hata yapabileceğini, sonra pişman olup gönülden tövbe ettiğinde, Allah'ın onun günahlarını bağışlayacağını, çünkü O'nun esirgemesi ve bağışlamasının sonsuz olduğunu, buna yürekten inanan insanın ise Allah'tan hiçbir zaman ümidini kesmediğini ve kesmemesi gerektiğini söylemektedir. Ünite sonunda kısa bir duada “... Yardımı ve bağışlanmayı senden diliyoruz. Sen esirgeyen ve bağışlayansın.... “ifadeleri yer almaktadır. Yine Tekin'in kitabında besmelenin anlamı olarak “esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım?” verilmektedir. Diğer kitaplarda da hemen hemen aynı anlam ve açıklamalar verilmektedir”. Besmelenin anlamı olarak Allah'ın esirgeyici ve bağışlayıcı olması haricinde kitaplarda geçen Allah'ın bağışlayıcılığı ile ilgili öteki ifadelere değinecek olursak; Tanrıverdi ise kitabında ilk verdiğimiz örneklere benzer şekilde insanın bazen bilmeyerek bir hata işlediğini ve Allah'tan bağışlanma istediğini “ Allah'ım affet” dediğini, Allah'ın büyük ve affedici olduğunu, esirgemesi ve bağışlamasının sonsuz olduğunu ifade etmektedir”. Yine Gündüz kitabında kişinin çevresine karşı bir kusur işlediğinde, içini sıkıntı bastığını, vicdan azabı çektiğini, bu sıkıntıdan kurtulmak için de Allah'a yönelip kusurlarını affetmesi için O'na yalvardığını, O'na ettiği duaların gücüne güç kattığını dile- getirmektedir“. Buna benzer ifadeleri başka kitaplarda da görebiliriz”. Çelebi ve arkadaşlarının kitaplarında ise Allah'ın herşeye gücü yettiğini, herşeyin O'nun kontrolü ve denetimi altında bulunduğunu, bu inancın inanan kişiye güven verdiği, en ümitsiz durumlarda dahi O'nu hatırlayıp O'na sığındığı, yardım dilediğini ifade etmektedir”. Arvasi/Çilingir'in kitaplarında besmelenin anlamı açıklanırken besmele ile Allah'a sığındığımızı ve O'ndan yardım dilediğimizi ifade etmiş olduğumuz, O'nun yardımı olmadan çeşitli hatalar yapabildiğimiz dile getirilmektedirler?. Görüldüğü gibi 4. sınıf kitaplarında Allah'ın esirgeyici ve bağışlayıcı olması ile ilgili ifadelere Besmelenin anlamı ile ilgili 


kısa açıklamalarda ve insanın günah işlediğinde Allah'tan af dilediği, O'nun da sonsuz 


! Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 8. 

? Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 10-11. 

3 Bk. Tekin, DKAB 4, 5. 3. 

^ Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 17, Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 17; Arvasi/,Çilingir, DKAB 4, s. 12; Algül ve ark., DKAB 4, s. 12; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 7; Çelebi, DKAB 4, s. 11; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 11. 

5 Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 7,8. 

6 Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 17. 

7 Bk. Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 17. 

3 Bk. Çelebi ve ark, DKAB 4, 5.11. 

? Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s.12. 
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rahmeti ve bağışlaması ile tövbe eden kulunu affettiğine değinilen yerlerde rastlıyoruz. 
Ayrıca kitaplarda en ümitsiz anlarımızda O'na sığınıp yardım dilediğimiz ifade edilmektedir. Allah sığınıp yardım dilediğimiz, Onun bizi koruyup gözetip esirgediğinden bahsederken duanın önemine daha yoğun bir şekilde değinip dua yolu ile çocuğun Allah'a olan inancı kuvvetlendirilerek Allah'a olan sevgisi arttırılıp Onun esirgeyen ve bağışlayan yüce varlık olduğu çocuğa hissettirilebilir!. Yukarıdaki örneklerde gördüğümüz gibi bu sadece bir kitapta geçmektedir?. Bunun yanında Allah'a inanmanın arkasında Ona bağlanma, güvenme, sığınma ve sevgi yatmaktadır. Allah çocuğa sevdirilmeye çocuğa Allah'ın kendisine sağladığı sayısız iyilik ve imkanlarla beslenirken Onun beklentilerine uygun hareket edilmediğinde isterse ceza verebileceği inancı da aşırıya kaçmayacak şekilde çocuğa telkin edilmelidir’. Ancak çocuğa bu telkin edilirken Allah'ın yakıcı, yıkıcı, tehdit edici, korkutucu gösterilmemesi gerekir. Nitekim bu durum onda olumsuz tesirler uyandırabilir. Bu nedenle önce O'nun pek çok olumlu sıfatlarıyla çocuğa tanıtılması ve onun ısındırılması gerekir. Çocuğa ciddi bir hata yaptığında Allah'tan af dilemesi ve samimiyetle af dilendiğinde Allah tarafindan bağışlanacağı da öğretilmelidir". Bu konuda kitaplardaki açıklamaların çok soyut kaldığını söyleyebiliriz. Kitaplarda kusur işlediğimizde Allah'tan af dilememiz gerektiği, Onun rahmeti, esirgemesi ve bağışlamasının sonsuz olduğu söylenmektedir. 
Bunlar çocuk açısından çok soyut ve genel kavramlardır. Bunlar yerine çocuğa günlük hayatında yaptığı hatalardan örnek verip bunlar için insanlardan özür dilediği gibi Allah'a karşı işlenen suçlarda da O'ndan af dilemesi gerektiği anlatılıp, O'nun affediciliği ayet, hadis ve benzeri materyaller ile O verilebilirdi. Allah'ın acıması, rahmeti, esirgemesi, bağışlamasının büyüklüğü çocuğa hissettirilebilirdi. Çocuğa Allah tanıtılırken, O'nun seven, koruyan, hoş gören, affeden, cezadan çok ödüllendiren bir varlık olarak tanıtılması gerekmektedir”. Ayrıca çocukların hata işlediklerinde Allah'a karşı ümitsizliğe kapılmalarını engellemek için Allah'ın rahmet, rahim sıfatlarına, rahmetinin bol olmasına değinilebilirdi. Bu bağlamda tövbe konusuna da fazla ayrıntıya girmeden bağlantı yapılabilirdi. Çünkü Allah'ın kendisini koruyacağını bilmek ve her 


zaman işlediği suçları affedebileceğine inanmak çocuk için bir rahatlık verecektir” 


! Bk. Gülçür, Çocuğun Din Eğitimi, s. 62. 

? Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 10-11. 

? Bk. Yavuz, Çocuk ve Din, s. 196. 

“ Bk. Yavuz, Çocuk ve Din, s. 290. 

5 Bk. Öztürk, “Din Eğitimi ve Çocuk Ruh Sağlığı,”, Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, s. 20. 
6 Bk. Cole/Morgan, Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi, s. 361.. 
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4. sınıf DKAB ders kitaplarını inceledikten sonra 5. sınıf DKAB kitaplarına göz attığımızda konu ile ilgili ifadelerin 9 kitapta geçtiğini görmekteyiz'. Kitaplarda genel olarak insanın bazen hata yapabildiği, sonra pişman olduğu, Allah'tan af dilediği, Allah'ın ise affedici olduğu dile getirilmektedir. Bunları örneklerle biraz açalım : Bilgin'in kitabında Allah'ın öğütlerine uymamız gerektiği, ancak insanın çoğu zaman unutarak veya farkında olmayarak yanlışlıklar yapıp, sonra pişman olduğu, böyle zamanlarda Allah'a sığınıldığı; birbirimize karşı işlediğimiz suçlarda özür dilediğimiz gibi Allah'tan da af dilediğimiz; Allah'ın af dileyenleri affetmeyi, tövbe edenlerin tövbelerini kabul etmeyi çok sevdiği ifade edilmektedir? Yine Çınarl/Kadimoğlu”nun kitabında ise bizlerin hayatın her anında dua, söz ve davranışlarımızla Allah'a sığındığımız, bizi yaratıp koruyanın O olduğu, ancak bazen görevlerimizi yerine getiremediğimiz, yanlışlıklar yaptığımızda pişman olup yine Allah'a sığındığımız, çünkü hataları affeden ve bağışlayanın Allah olduğu dile getirilmektedir”. 
Çakıroğlu'nda ise Allah'a karşı bir hata yaptığımızda yine Allah'a sığındığımız, günahlarımızdan dolayı af dilediğimiz; çünkü Allah'ın hatalarından dolayı pişmanlık duyup günahlarına tövbe edenleri sevdiği dile getirilir*. Bu örneklere benzer anlatımları başka kitaplarda da aynen görmekteyiz”. Bunlar haricinde de bazı kitaplarda hatalardan dolayı af dilemek dışında hayatın her anında Allah'a sığınıp O'na dua ettiğimiz, yardım ve desteğini istediğimizden, O'nun bizi gözetip esirgediğinden bahsedilmektedir. 
Örneğin Tanrıverdi'nin kitabında “Allah'a karşı her zaman dürüst ve samimi olmalı, üzerimize düşen görevleri yerine getirip O'na sığınmalı, O'ndan yardım dilemeli, içtenlikle dua etmeliyiz. Allah bu içten duaları kabul eder” denmektedir”. 
Çınarlı/Kadimoğlu”nun kitabında “Bizler hayatın her anında Allah'a sığınır, O'ndan yardım ve destek isteriz. Belalardan korunmak için O'ndan yardım ve destek almak, O'na sığınmak gerekir.” şeklinde ifade yer almaktadır. Yine başka bir kitapta benzer şekilde “Bizler hayatımızın her anında sadece Allah'a sığınırız. Çünkü bizi yaratan ve koruyan O'dur. Bu sığınma bize manevi açıdan huzur ve güven verir. Bizler Allah'a dua 


ederek sığınırız. Şu halde başarılı olabilmek için, bizi ve sevdiklerimizi koruması için 


! Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 22; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 9-11; Algülve ark, DKAB 5, s. 20; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 20; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 7, Ak/Arslan, DKAB 5, s. 14,15; Gündüz, DKAB 5, s. 17; Canbulan, DKAB 5, s. 15; Tekışık/ Kahveci, DKAB 5, s. 5-17. 

> Bk. Bilgin, , DKAB 5, s. 22. 

3 Bk. Çınarlı/Kadimoğlu, , DKAB 5, s. 25. 

“ Bk. Çakıroğlu, DKAB 5, s. 20. 

Kış. Gündüz, DKAB 5, s. 18; Canbulan, DKAB 5, s. 15; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 14; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 17. 

“ Bk. Tanrıverdi, DKAB 5, s. 9,10. 
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Yüce Allah'a dua ederek sığınmalıyız” denmektedir’. Canbulan'ın kitabında da “İstek ve arzularımızın gerçekleşmesi için O'na dua ederiz. Allah kendine sığınanları gören, koruyan, duaları kabul eden yegane yaratıcımızdır” ifadesi geçmektedir”. Ak/Arslan'ın kitaplarında da “insanın inanıp dua edip sığınacağı yegane varlığın Allah olduğu, O'na inanmanın bizi mutlu kılıp huzur verdiği, O'nun her zaman bağışlayıcı ve yanımızda olduğunu bilmenin bu mutluluğu daha da arttırdığı ifade edilmektedir”. Arvasi/Çilingir ise “herşeyi yaratan yüce Allah olduğuna göre herşeyin ihtiyacını giderecek olan, koruyucu olan Allah'tır. Her türlü bela, kötülük, sıkıntıdan Allah'a sığınır, dua ederiz” şeklinde konuya yaklaşmaktadırlar*. Gündüz 5. sınıf DKAB ders kitabında konuyu “O'na sığınmak O'nun güvencesinde olmak demektir. O'ndan yardım istemek bizi ruhen rahatlatır” şeklinde ifade etmektedir’. Görüldüğü gibi 5. sınıf kitaplarındaki Allah'ın esirgemesi ve bağışlaması ile ilgili ifadeler genelde 4. sınıftakilerle benzerlik arz etmektedir. Hatta bunlara bir bakıma 4. sınıf kitaplarındaki ifadelerin tekrarı gözüyle bakılabilir. Bunlara bir çok örnekler vermek mümkündür. Hata yapan insanın pişman olup Allah'a tövbe ettiği, Allah'ın affettiği, belalardan, kötü durumlardan esirgeyecek olanın Allah olduğu, her an O'na sığınıp dua edilmesi gerektiği bunlardan birisidir. 5. 
sınıf kitaplarındaki anlatımlar arasında da yer yer benzerlikler ve tekrara varan ifadeler görülse de 4. sınıf kitaplarına göre değişiklikler, yeni bilgiler eklendiğini görmekteyiz. 
İnsanın hayatının iyi kötü her anında sığınacağı yegane yardımcının; koruyan, esirgeyen, duaları kabul eden yegane yaratıcının Allah olduğuna değinilmiştir. Din eğitiminde inanç önemlidir. Ancak en az bunun kadar inanılan şeyleri doğru anlatabilmek de önemlidir. Cezalandırmadan, korkutmadan, incitmeden, sevdirerek, ısındırarak gönül yaparak Allah'ı ve dini anlatabilmek gerekir. Bu yüzden Allah'ı anlatırken yapılacak en büyük hata sürekli olarak Allah'ı korkulması gereken bir varlık olarak tanıtmaktır. Çeşitli korkular içinde bulunulan çocukluk döneminde Allah korkusunun ilavesi belki de hiçbir zaman çocuğun Allah ile sevgi temelinde bir ilişki kuramamasına sebep olacaktır”. Bu yönüyle din dersi kitaplarında çocuğa hata 


yaptığında Allah'tan af dilemesinin gerekliliği ve O'nun da onu affedeceğinin 


! Bk. Çınarl/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 21. 
2 Bk. Canbulan, DKAB 5, s. 15. 
* Bk. Ak/Arslan, DKAB 5, s. 15. 
а Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 13, 14. 
Bk. Gündüz, DKAB 5, s. 18. 
$ „ Bk. Bolay/Sarıkavak, Din ve Ahlak Bilgisi, s. 32. 
7 Bk. Gülçür, Çocuğun Din Eğitimi, s. 37-38; Dodurgalı, Ailede Din Eğitimi, s. 198. 
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vurgulanması, Allah'ın esirgeme ve bağışlamasının, merhametinin bol olduğunun 


anlatılması yararlı olmaktadır. 
Ш. İnsanın Allah'a Karşı Sorumlulukları 


4. sınıf DKAB ders kitaplarını incelediğimizde kitapların hemen hepsinde konuya dair bilgi bulunduğunu görmekteyiz. Kitaplarda insanın Allah'a karşı sorumlulukları ile ilgili genel olarak Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, O'nu sevip saygı duymak, emirlerini yerinme getirip yasaklarından kaçınmak, diğer iman esaslarına inanmak, ibadetleri yerine getirmek, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek, O'na ortak koşmamak, yalnız O'na ibadet edip O'ndan yardım dilemek, Kur'an'ı okumak vb. 
ifadelerin sıralandığını tespit etmiş bulunmaktayız. Bu tespitimizi açacak olursak; DKAB ders kitaplarının hemen hepsinde insanın Allah'a karşı sorumluluklarının başında O'nun varlığına ve birliğine inanmak, O'nu sevmek, O'na gönülden bağlanmak, emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak, ibadetleri yerine getirmek ifadeleri gelmektedir'. Bunlara birkaç örnek verecek olursak örneğin Yavuz/Günay?ın kitabında anne babamıza büyüklerimize yaptıklarından dolayı görevlerimiz olduğu gibi Allah'a karşı da görevlerimiz olduğundan bahsedilmektedir. Bunlar, Allah'ı tanımamız ve O'nu sevmemiz, O'na gönülden bağlanmamız, O'na ömür boyu teslim olmamız, O'nu yükseltmek ve nimetlerine şükretmemiz, buyruklarını yerine getirmemiz olarak sıralanmaktadır?  Arvasi/Çilingirin kitabında da benzer şekilde Allah'a karşı görevlerimiz O'na inanmak, O'nu sürekli anmak, O'na şükretmek, emir ve yasaklarına uymak, ibadetleri yapmak olarak belirlenmektedir?. Başka bir kitapta da yazar bize iyilik yapanlara hemen teşekkür ettiğimizi, bizim de onlara iyilik yaptığımızı bunu görev bildiğimizi; Allah'ın da bizi yarattığı, bize sağlık, akıl ve sayısız nimetler verdiği için bizim de O'na karşı görevlerimiz olduğunu belirtmektedir. Bunlar Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, Allah'ı sevip saymak, adını saygı ile anmak, namaz, oruç gibi ibadetleri yerine getirmek, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek, kötü olaylara 


isyan etmeyip sabretmek, emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak, herkese 


' Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 19-20; Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 15; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 17-19, Uluşan , DKAB 4, s. 15; Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 11; Algül ve arkadaşları, DKAB 4, s. 15-16; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 14; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 12-13; Tekin, DKAB 4, s. 11; Canbulan, DKAB 4, s. 16. 

? Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 11. 

3 Bk. Arvasi/Çilingir, ОК АВ 4, s. 15. 
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iyilik edip kötülükten sakınmak olarak belirlenmektedir’. Yine Uluşan'ın kitabında yazar Allah'a karşı görevlerimizin O'nun varlığını tanımak, O'nu bir olarak bilmek, O'na bağlanmak, O'nu sevmek, O'nun kulu olmak, O'na ibadet ederek O'nu sevdiğimizi ispat etmek, O'nun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak olduğunu ifade etmektedir’. Canbulan'ın kitabında da benzer şekilde Allah'ın bize iyiliklerine karşı şükretmemiz O'na karşı görevlerimizi yerine getirmemiz gerektiği, bunun da Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, O'na saygı duyup yasaklarından kaçınmakla olduğu dile getirilmektedir”. Diğer kitaplarda da bunlara benzer ifadeleri görebilmekteyiz?. Örnek anlatımlardan da anlaşılacağı üzere kitaplarda Allah'a karşı görevlerle ilgili söylenenler -ifadelerde bazı noksanlık ya da fazlalıklar olsa da- içerik olarak birbirinin aynıdır. Bunlar yanında diğer iman esaslarına inanmak, verdiği nimetleri yerinde ve ölçülü kullanmakö, herkese iyilik edip kötülükten sakınmak”, doğru davranışta bulunmak, nimetlerden yararlanırken “elhamdülillah” deyip şükretmek, Kur'an'ı okumak’, helal ve haram dediklerini öyle bilmek; yarattığı varlıkları hoşgörü ile sevmek? gibi ilave ifadeler de yer almaktadır. Ancak dikkatimizi çeken kitapların hepsinde ortak ifadelerin büyük çoğunluğu teşkil etmesidir. Diğer birkaç anlatım bunlar yanında azınlığı oluşturmaktadır. Buradan hareketle kitapların aynı ifadeleri tekrarladığını, farklı ifadelerin çok az olduğunu söyleyebiliriz. 

5. sınıf DKAB ders kitaplarına göz gezdirdiğimizde de 4. sınıftaki anlatımların hemen hemen aynısına rastlamaktayız. Bu kitapların tamamına yakınında genel olarak insanın Allah'a karşı sorumlulukları, O'nun varlığına ve birliğine inanmak, O'nu sevmek ve saygı duymak, buyruklarını yerine getirmek, verdiği nimetlere şükretmek, O'na ibadet etmek, O'nu her zaman anmak, Kur'an'ı okuyup anlamak, adını çokça anmak ifadeleri ortak olarak yer almaktadır”. Bunlara örnek verecek olursak Bilgin'in 


kitabında insanın Allah'a karşı sorumlulukları O'na inanmak, gönülden sevmek, O'na 


' Bk. Algül ve ark, DKAB 4, s. 15-16. 

? Bk. Uluşan, DKAB 4, s. 15. 

3 Bk. Canbulan, DKAB 4, s. 16. 

4 Kış. Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 19; Gündüz, DKAB 4, s. 19; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 14; Tanrıverdi, 
DKAB 4, s. 12-13; Tekin, DKAB 4, s. 11. 

5 Вк. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 12-13. 

6 Bk. Algül ve ark, DKAB 4, s. 15-16. 

7 Bk. Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 17-19. 

8 Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 19-20. 

? Bk. Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 17-18; Vakkasoğlu ve ark., DKAB 5, s. 16-17; Bilgin, DKAB $, s. 
23; Ünal, DKAB 5, s. 17; Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 18; Algül ve ark, DKAB 5, s. 22; Tekışık/Kahveci, ОКАВ-5, 5. 19-20; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 22; Çelebi, DKAB 5, s. 9-10; Tekin, DKAB 5, s. 10; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 15; Çınarlı/Kadimoğlu DKAB 5, s. 25; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 
12-13; Canbulan, DKAB 5, s. 25, Gündüz, DKAB 5, s. 20-21. 
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sığınmak, O'ndan yardım dilemek, O'na ibadet etmek, verdiği nimetlere karşı şükretmek, Peygamberimizi tanımak, O'nu sevip öğütlerini tutmak, Kur'an'ı okuyup anlamak, O'nun emirlerine uymak olarak geçmektedir’. Tekışık/Kahveci?nin kitabında görevlerimizin Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, O'na gönülden bağlanmak, O'nun buyruklarını yerine getirmek, O'na şükretmek, Kur'an'ı okumak, içindekilere uymak olarak geçmektedir? Bir diğer kitapta O'na inanmak, ibadet etmek, emir ve yasaklarına uymak, Ona şükretmek olarak ifade edilmektedir”. Bunlara benzer ifadeleri başka kitaplarda da görebilmekteyiz*. Bunlar haricinde farklı ifade yok denecek kadar azdır. Bunlara örnek verecek olursak; O'na sığınmalı, gönülden bağlanmalı; dua etmeli; peygamberleri sevmeli, peygamberi kendimize örnek almalıyız”, işlerimize başlarken Allah'ın adını anıp O'nu daima hatırımızda tutmalıyız”, imanın ve İslam'ın şartlarını yerine getirmeli, Allah'ın bizden istediklerini öğrenmek için dinimizi iyi öğrenmeliyiz, iyilik yapmalı, kalp kırmamalıyız”, yemeye içmeye O'nun adını anarak başlamalı, bitirince “elhamdülillah” diyerek şükretmeliyiz* Bu nadiren farklı ifade hariç, görüldüğü gibi kitaplardaki ifadeler birbirinin tekrarı gibidir. Bu ifadelerde ise yapmalıyız, etmeliyiz şeklinde direktifler bulunmaktadır. Bunlar yerine bu yaş dönemi çocuklarının ilgileri, istekleri, ihtiyaçları, Allah'tan beklentileri göz önünde bulundurularak çocuğun istekleri ile Allah'ın büyüklüğü ve O'na bağlı olmasının gerekliliği arasında ilişki kurularak konu verilebilirdi. Çünkü yaşama isteği ile dolu olan çocuk güçsüz bir varlıktır. O hayatını sürdürmek için bakılmaya, beslenmeye, korunmaya, sevilmeye, bağışlanmaya ve esirgenmeye muhtaçtır. Çocuk az çok güçsüzlüğünün ve eksikliğini hissettiklerinin şuurundadır. O bunların giderilmesini başta anne babasından bekler, onlara sığınır, en sonunda da bütün güçleri kendisinde toplayan, her şeyin garantisi olarak düşündüğü Allah'a sevgisiyle, dileğiyle, duasıyla yönelir. Onun için bundan başka kurtuluş yolu da yoktur. Bu yüzden burada metin 


içinde çocuğun istek ve ihtiyaçlarını dile getiren, içinde kendisini bulacağı basit dua 


' Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 23. 

2 Bk. Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 20. 

* Bk. Tanrıverdi, DKAB 5, s. 13. 

“ Bk. Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 17-18; Vakkasoğlu ve ark., DKAB 5, s. 16-17; Üna ve ark, DKAB 5, s. 17; Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 18; Algül ve ark., DKAB 5, s. 22; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 22; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 9-10; Tekin, DKAB 5, s. 10; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 15; Çınarlı/Kadimoğlu DKAB 5, s. 25; Canbulan, DKAB 5, s. 25; Gündüz, DKAB 5, s. 20-21. 

Bk. Ak/ Arslan, DKAB 5, s. 15. 

6 Bk. Çınarl/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 25. 

” Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 18. 

“ Bk. Vakkasoğlu ve ark., DKAB 5, s. 16-17. 

? Bk. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, s. 219. 
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cümleleri ile Allah'a karşı sorumluluğunu hissettirecek ifadelerle Копи zenginleştirilebilir, tekrarlar önlenmiş olabilirdi. 

Yine 4. ve 5. sınıf DKAB kitapları arasında da muhtevada herhangi bir zenginleşme, değişiklik görülmemekte; iki sınıfta da aynı bilgiler, ifadeler tekrarlanmakta; bu da hem pedagojik, hem psikolojik, hem de etik açıdan hiç hoş bir 


durum arz etmemektedir. 
IV. Dini İnancın İnsana Kazandırdıkları 


4 ve 5. sınıf DKAB ders kitaplarına baktığımızda Allah'a imanın insanı hem 
ruhen hem de davranış yönüyle etkilediği ile ilgili ifadelere yer verildiğini görüyoruz. 
Bunları iki kısma ayırmak mümkündür: 

1) Ferdin ruh dünyasına etkisi 


2) Ferdi olumlu davranışlara yöneltmesi 
1) Ferdin Ruh Dünyasına Etkisi 


4. sınıf DKAB ders kitaplarını incelediğimizde kitapların hemen hepsinde konu ile ilgili ifadelerle karşılaşıyoruz. Onlarda genel olarak inanan insanın Allah'ın kendisini koruduğuna inanmasının ona huzur verip, güç kattığı ve kararlılık kazandırdığı, bu durumun onun için en büyük güven kaynağı olduğu, ümitsizliğe düşmeyi engellediği, inancının ona her durumda teselli kaynağı olduğu, hata yapıp pişman olduğunda tövbe ile yeniden özür dileyerek Allah'tan ümit kesmediği, bunun da kalbini rahatlattığı, hatta kalbi Allah sevgisi ile dolu olduğu, güçlüklere dayanabildiği, hoşgörülü, merhametli, cömert olduğu; sorumluluklarını bildiği, duanın içine güç kattığı, Allah inancı ile herkese karşı hoşgörülü olduğu, canlılara merhametli olduğu, Allah'a inandığı için O'nun sevgisi ve yardımını her zaman hissettiği, kendini hiçbir zaman yalnız hissetmeyip O'na güvendiği, yılgınlığa düşmediği, Allah'ın adaletli olduğunu bilmesinin ona huzur verdiği, kendisi huzurlu ve mutlu olup başkalarını da huzurlu ve mutlu ettiği ifadeleri yer almaktadır. 

Bu genel tespitlerden sonra kitaplardaki ifadeleri kısaca açalım: Kitaplardan hemen hepsinde Allah inancının insana huzur kaynağı olduğuna değinilmektedir”. 


Örneğin Yavuz/Günay'ın kitabında Allah'a inanan insanın Allah'ın kendisini daima 


' Bk. Yavuz, DKAB 4, s. 9; Canbulan, DKAB 4, s. 16; Arvasi/Çilingir, ОК АВ 4, s. 13; Tekin, DKAB 4, s. 9-10; Algül ve ark, DKAB 4, s. 14-15; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 7-8; Gündüz, DKAB 4, s. 17; Uluşan, ОКАВ 4, s. 13-14; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 12; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 16-17. 
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koruduğunu bildiği ve zorluklara karşı imdadına yetişeceğine inandığı için bu inancın onu mutlu ve huzurlu kıldığını ifade etmektedir'. Tekin'in kitabında da Allah'a ve Onun bizi koruduğuna inanmanın en büyük güven kaynağı olduğu, Allah'a inanan insanın Ona sevgisini göstermek için O”nu çokça anıp iyi işler yaptığı, bu sayede huzur bulduğu dile getirilmektedir?. Tanrıverdi ise kitabında Allah'a inanan insanın O'nun emirlerini yerine getirip iyi işler yaptığı için huzurlu ve mutlu olduğunu belirtmektedir”. Bu anlatımlara benzer ifadeleri başka kitaplarda da görüyoruz”. Allah inancının insanın ruh dünyasındaki olumlu etkilerinden bahsedilmesi yerinde bir harekettir. Nitekim araştırmalar çocuğun aynı zamanda dini bir hazırlık içinde olduğunu, inanmaya yeterli istidadı olduğunu göstermiştir. Ancak bu kabiliyetin gerek eğitimciler, gerekse kitaplarla geliştirilmesi gerekmektedir. Çocuk Allah'a inanmakla kendini güçlenmiş hissedecek ve kendi emniyetinin daha çok sağlanmış olacağı duygusuna sahip olacaktır”. Bu yüzden Yavuz'a göre çocuğa bunun bilgisinin samimi bir şekilde verilmesi ve hissettirilmesi gerekmektedir. Çocuktaki varlığını emniyet altına alma, koruma, güvenme, dayanma, sığınma, teslim olma, kabul görme, sevilme gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında bunun önemli bir yeri vardır. Çocuk çaresiz, ümitsiz kalınca Allah'a yönelmekte ve O'na sığınmaktadır. Varlığını devam ettirebilmesi, kendini emniyette hissetmesi bakımından her şeye gücü yeten ve her şeyi veren Allah'a güvenir, sığınır. Çocuk Onun koruyuculuğuna sığınmakla rahatlar“. Bundan dolayı çocuğa Allah'ın onun ihtiyaçlarını karşılayan yegane yaratıcı olduğu yönüne vurgu yapılarak onun giderek azalsa da henüz var olan ben merkezci yönü tatmin edilmelidir. 
Bunun yanında Allah'ın kendisini koruduğuna inanmanın insan için büyük güven kaynağı olduğu, inanan insanın zorluklarla karşılaştığında ümitsizliğe düşmediği de kitaplarda sık yer alan ifadelerdendir”. Örneğin Yavuz/Günay?ın kitabında inanan insan zorluklarla karşılaştığında Allah'tan ümit kesmediği, ümitlerin kesildiği anda bile 


Allah'ın imdadına yetişeceğine inandığı için bu inancın onun için tükenmez bir teselli 


! Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 9. 

Bk. Tekin, DKAB 4, s. 10. 

° Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 7-8. 

4 Bk. Canbulan, DKAB 4, s. 16; Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 13; Algül ve ark, DKAB 4, s. 14-15; 
Gündüz, DKAB 4, s. 17; Uluşan, DKAB 4, s. 1314; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 12; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 16-17. 

5 Bk. Yavuz, Çocuk ve Din, s. 116; Yavuz, “Dini İnancın Nativizm ve Tecrübecilikle İlişkisi”, s, 132. 

6 Bk. Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, s. 109, 110. 

” Bk.Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 9; Canbulan, DKAB 4, s. 16; Çelebi, DKAB 4, s. 11-12; Gündüz, DKAB 4, s. 17, Algül, DKAB 4, s. 15; Tekin, DKAB 4, s. 9-10. 
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kaynağı olduğu ifade edilmektedir!. Canbulan'ın kitabında ise inanan insanın hiçbir zaman ümitsizliğe düşmediği, Allah'ın duasını kabul edip onu koruyacağına inandığı ifade edilmektedir? Buna benzer ifadelerin başka kitaplarda da yer aldığını görmekteyiz”. Yine Allah'a inanan insanın herkese sevgi ve hoşgörü ile yaklaşıp diğer yaratıklara karşı da merhametli olduğu ifadeleri de birçok kitapta geçmektedir*, Örneğin Tanrıverdi'nin kitabında Allah'a inanan insanın kalbinin sevgi ile dolu olduğu, iyi işler yapıp başkalarına yardımcı olduğu ifade edilmektedir”. Algül ve arkadaşlarının kitabında da Allah'a inanan kişinin kimsenin kalbini kırmadığı, herkese sevgi ile yaklaştığı, kimseye zarar vermediği, hoşgörülü, merhametli, cömert olduğu, insanları sevdiği dile getirilmektedir9. Tekin'in kitabında ise benzer şekilde Allah inancının kalbimizi sevgi ile doldurduğu, inanan insanın Allah'ın sevgisiyle huzurlu bir şekilde herkese karşı hoşgörülü olduğu, tüm insanları sevip tüm canlılara karşı merhametli olduğu geçmektedir”. Bundan sonra bazı kitaplarda da inanan insanın bilmeyerek hata işleyip pişman olduğunda vicdan azabı çekip Allah'a sığındığı bunun onun içini rahatlattığından bahsedilmektedir*. Örneğin Yavuz/Günay'ın kitabında hata yapan insanın pişman olup tövbe ettiği, Allah'ın da onun günahlarını bağışladığı, Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğu, inananın hiçbir zaman Allah'tan ümit kesmediği, böyle bir inancın ise herkesi mutlu kıldığı dile getirilmektedir?. Gündüz'ün kitabında da kişinin işlediği kusurlardan dolayı vicdan azabı çektiğinde O'na yalvardığı, içinin rahatlayıp mutlu olduğu ifade edilmektedir'*. Tanrıverdi ise hata işlendiğinde esirgemesi ve bağışlaması sonsuz olan Allah'a sığınıldığını belirtmektedir'!, Bunlar dışında nadiren farklı ifadeler de ayrı kitaplarda yer almaktadır. Ancak genel olarak yukarıdaki ortak ifadelere rastlamaktayız. Farklı ifadelere de değinecek olursak inanan insanın kalbinin sevgi ile dolu olup aklını kullanarak öfkesini yenebildiği, güçlüklere dayanma gücü 


bulduğu”; sıkıntılı anlarında O'na yönelip yardım isteyip sığındığı, dua ve ibadetlerle 


' Вк. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 9. 

? Bk. Canbulan, DKAB 4, s. 16. 

3 Bk. Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 11-12; Gündüz, DKAB 4, s. 17; Algül ve ark, DKAB 4, s. 15; Tekin, 
DKAB 4, s. 9-10. 

1 Bk. Tekin, DKAB 4, s. 9-10; Algül ve ark, DKAB 4, s. 14-15; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 7-8. 

5 Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 7-8. 

“ Bk. Algül, DKAB 4, s. 15. 

” Bk. Tekin, DKAB 4, s. 9-10. 

8 Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 7-8; Gündüz, DKAB 4, s. 17; Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 10. 

? Bk.Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 10. 

10 Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 17. 

П Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 7-8. 

12 Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 7-8. 
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O'na ulaşmaya çalıştığı, duanın ise gücüne güç kattığı', Allah'a inanmanın O'nun sevgisini ve yardımını hissettirdiği, inanan insanın kendisini yalnız hissetmediği;, hoşgörülü cömert, merhametli olduğu”, Allah inancının insanı güçlü ve başarılı kılıp hayatının daha anlamlı olduğu, iyi işler yapıp Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'ı hoşnut ettiğinde inanan insanın mutlu olduğu" gibi ifadelere rastlıyoruz. Birkaç tane farklı ifade hariç görüldüğü gibi inancın insan ruhuna etkileri olarak kitaplarda genelde aynı hususlara değinilmektedir. 

5.sınıf DKAB ders kitaplarına gelince burada da genelde 4. sınıf din dersi kitapları ile benzer ifadelerin bulunduğu bir gerçektir. Bunlara daha yakından bakıldığında kitaplarda genel olarak inancın insan ruhuna etkileri ile ilgili olarak Allah inancının insana güven ve huzur verdiğinden bahsedilmektedir”. Örneğin Bilgin'in kitabında Allah'ın kendini her zaman gördüğünü bilmenin inanan insana güven ve mutluluk verdiği belirtilmektedir*. Vakkasoğlu'nun kitabında Allah inancının insana güven ve huzur verdiği çaresiz kaldığında Allah'a sığındığı ifade edilmektedir” Tanrıverdi'nin kitabında yine Allah inancının insana sonsuz huzur ve mutluluk verdiği dile getirilmektedir. Buna benzer ifadeleri birçok kitapta görüyoruz”. Bunun yanında bazı kitaplarda inanan insanın çaresiz kaldığında kurtarıcı aradığında O'na sığındığı, Allah'ın her zaman yanında olduğunu bilip yalnızlık hissetmediği, Allah'ın kendisini her türlü sıkıntıdan kurtaracağını bilip mutlu olduğu“ ifade edilmektedir. Bunlara örnek verecek olursak Gündüz'ün kitabında inanan insanın umutsuz olmadığı, yalnızlık ve çaresizlik duygularından kurtulduğu, Allah'a güvendiği için mutlu olduğu belirtilmektedir! Tekin'in kitabında da Allah'ın her zaman yanında olduğunu bilmenin 


inanan insanı mutlu ettiği dile getirilmektedir? Ak/Arslan'ın kitabında da Allah'a 


' Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 17; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 16-17. 

? Bk. Ak/Arslan, DKAB 4, s. 12. 

3Bk. Algül ve ark, DKAB 4, s. 15. 

1 Bk. Çelebi ve ark, DKAB 4, 11-12. 

5 Bk. Tanrıverdi, DKAB 5, s. 7-8, 11; Canbulan, DKAB 5, s. 16; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 18; 
Bilgin, DKAB 5, s. 23; Ünal ve ark, DKAB 5, s. 17, Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 9; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 20; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 15; Vakkasoğlu, DKAB 5, s. 17. 

“ Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 23. 

7 Bk. Vakkasoğlu, DKAB 5, 5.17. 

Е Bk. Tanrıverdi, DKAB 5, s. 11. 

? Bk. Canbulan, DKAB 5, s. 16; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 18; Ünal ve ark, DKAB 5. s. 17; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 9;: Çakıroğlu, DKAB 5, s. 20; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 15. 

10° Bk. Vakkasoğlu, DKAB 5, s.17; Tekin, DKAB 5, s. 10; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 15; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 20; Arvasi, DKAB 5, s. 15; Tekışık, DKAB 5, s. 18,19; Gündüz, DKAB 5, s. 20; Bilgin, DKAB 5, s. 23. 

1) Bk. Gündüz, DKAB 5, s. 20. 

Bk. Tekin, DKAB 5, s. 10. 
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inanan insanın kendini güvende hissettiği, sıkıntıları kolay göğüsleyip sabırlı olduğu, mutlu olduğu ifade edilmektedir!. Bazı kitaplarda da inananın ilahi adalete inandığı için rahat ve mutlu olduğu, inancın nefreti ve öç alma duygusunu yok edip insana güç ve kuvvet verdiği? dile getirilmektedir. Bunlar yanında kitaplarda inanan insanın kendini güvende hissettiği, sıkıntıları daha kolay göğüsleyip sabırlı olduğu”, Rabbini tanımakla evrenle bütünleşmiş, tüm varlıklarla yakınlık kurmuş olduğu, yaratıklarla dost olduğu, her varlığa sevgiyle baktığı“, insanların dua ve iyi dileklerinin inanan biri olduğu için kendisine moral verdiği, Allah'ın emirlerine uyduğu için dünyada ve ahirette mutlu olacağına inandığı, onun inancının dünya ve ahirette mutlu edeceği için geçici bir mutluluk vermediğine de değinilmektedir”. 

Görüldüğü gibi 5. sınıf DKAB ders kitaplarında verilen bilgiler de 4. 
sınıftakilerle hemen hemen aynıdır. Sadece farklı birkaç anlatım vardır. Bu sınıfta da genel tema Allah'a imanın insanı mutlu ve huzurlu kılacağı, inanan insanın hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyeceğidir. Her iki sınıfta da bu şekilde aynı bilgilerin tekrarı çocuğu sıkacak, onun üzerine olumsuz bir tesir bırakacaktır. Bunun yerine konu her iki sınıf çocuğunun seviyesine indirilerek Allah'a imanın çocuğun duygu dünyası üzerindeki etkileri somut örnekler veya onu duygulandıracak anlatımlarla seviyesine uygun olarak sunulabilirdi. Allah'a duyulan sevgi ve sağlam inanç çocukları ümitsizlik, korku ve şüphelere karşı güçlü kılacaktır. Bu noktada din dersi kitaplarına düşen Allah'ı kendisine sığınılacak bir varlık olarak göstermektir. Dini eğitim öğretim sıkıntıların güçlüklerin, engellerin aşılmasında insana yardımcı olabilmelidir. Dini inançla korkunun yerini güven, merhametsizliğin yerini sevgi alacaktır”. Çocuğa bunun 


hissettirilmesi için de konu onun hayatına ve ruh dünyasına indirilebilmelidir. 
2) Ferdi Olumlu Davranışlara Yöneltmesi 


4. sınıf DKAB ders kitaplarını incelediğimizde kitapların çoğunda konu ile ilgili anlatımlar bulunmaktadır. Allah'a inancın ferdin davranışlarına etkisi ile ilgili genel 


olarak kişiyi iyiliğe ve iyi davranışlara yönlendirdiği, inanan insanın insanlara iyi 


1 Ak/Arslan, DKAB 5, s. 15. 

? Bk. Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 9; Tekin, DKAB 5, s. 10. 

3 Bk. Ak/Arslan, DKAB 5, s. 15; Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 18; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 11. 

1 Bk. Çelebi ve ark, DKAB 5, s.9; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 11; Algül ve ark, DKAB 5, s. 21; Gündüz, 
DKAB 5, s. 20; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 20. 

$ Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 18. 

“ Bk. Gülçür, Çocuğun Din Eğitimi, s. 37. 

” Bk. Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, s. 56. 
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davrandığı, gözetildiğini bildiği için her an doğru olup, hesap vereceğini bildiği için kötülük yapmadığı, hoşgörülü, merhametli, cömert ve sorumluluklarını bilen bir insan haline geldiği, herkesi sevip iyilik ettiği, herkese hoşgörülü olduğu, topluma yararlı olmaya çalıştığı, dürüst olup haksızlık yapmadığı, kendisi mutlu olup başkalarını da huzurlu ve mutlu ettiği ifade edilmektedir. 

Bu anlatımları yoğunluk derecesine göre inceleyecek olursak Allah'a imanın insanı kötülüklerden ve kötü şeyler düşünmekten uzaklaştırıp iyiliğe ve iyi davranışlara yönlendirdiği kitapların çoğunda geçmektedir! Bunlara örnek verecek olursak Tanrıverdi'nin kitabında Allah'a inanan insanın anlayış, görüş ve düşüncelerinin iyilikten yana olduğu, kimsenin görmediği yerde bile kötülük yapamadığı, iyi işler yaptığı ifade edilmektedir? Tekin'in kitabında da Allah'a inanan insanın O'na sevgisini göstermek için iyi işler yaptığı, herkese iyilik ettiği dile getirilmektedir”. Algül ve arkadaşlarının kitabında ise benzer şekilde sürekli gözetlendiğini, sorumlu tutulacağını bilen insanın kimseye zarar vermediği belirilmektedir*. Bunun yanında Allah'ın inanan insanın içinin sevgiyle dolu olduğu, herkese sevgi ve hoşgörüyle bakıp, tüm insanları sevip onlara saygı gösterdiği, tüm canlılara karşı merhametli olduğu da birçok kitapta yer almaktadır”. Örneğin Tekin'in kitabında Allah inancının içimizi sevgiyle doldurduğu, herkese karşı hoşgörülü olup iyilik ettiği ifade edilmektedir". Yine benzer şekilde Algül ve arkadaşlarının kitabında da inanan kişinin herkese sevgiyle yaklaşıp merhametli olduğu, herkesi sevdiği dile getirilmektedir” Yine inanan insanın gözetlendiği, hesap vereceğini bildiği için, doğru, dürüst olup kimseye haksızlık yapmadığı da kitaplardan bazılarında geçmektedir”. Bunun yanında kitaplarda hata yapan insan inandığı için pişman olup, tövbe ederek Allah'tan af dilediği, O'nun rahmetine sığınıp huzur bulduğu da ifade edilmektedir.” Kitaplarda geçen inancın insan 


davranışlarını etkilemesi ile ilgili farklı ifadeler ise şunlardır: “İnanan insan 


! Bk. Uluşan, DKAB 4, s. 13-14; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 16-17; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 8; Algül ve ark, DKAB 4, s. 15; Tekin, DKAB 4, s. 10. 

? Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 8. 

3 Bk. Tekin, DKAB 4, s. 10. 

^ Bk. Algül ve ark, DKAB 4, 5.15. 

5 Bk. Tekin, DKAB 4, s. 10; Algül ve ark, DKAB 4, s. 14; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 15; Uluşan, DKAB 4, 
s. 14. 

“ Bk. Tekin, DKAB 4, s. 10. 

7 Bk. Algül, DKAB 4, s. 14. 

“Bk. Uluşan, DKAB 4, s. 14; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 7-8; Algül ve ark, DKAB 4, s. 15; Tekin, DKAB 4, s. 9-10. 

? Bk. Yavuz//Günay, DKAB 4, s. 10; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 16; Gündüz, DKAB 4, s. 17; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 8. 
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sorumluluklarını bilir, hoşgörülü, merhametli ve cömerttir', “İnanan insanın kalbi sevgi ile dolu olduğu için aklını kullanarak öfkesini dizginleyebilir Güçlüklere dayanma gücü bulur, en kötü durumda bile Allah'a güvenip sabreder”, “Allah'a inananların anlayış görüş ve düşünceleri iyilikten yanadır”, “İnanan insan daima insanlara iyi davranır, öksüzleri, yetimleri korur. Bu davranışları yapıp Allah'ın emirlerini yerine getirmek de ona huzur verir”, “Allah'a inanan O'nun emirlerini yerine getirir ve görevini yerine 


getiren her insan gibi huzurlu olur” 


. Görüldüğü gibi bu ifadelerde inanan insanın davranışlarında olumlu yöne, iyiye güzele doğru bir etkilenme olduğu verilmeye çalışılmaktadır. Genelde kitaplarda inanan insanın iyi davranışlarda bulunduğunu anlatan çoğu zaman ortak ifadeler yer almaktadır. 

5. sınıf ders kitaplarında ise genel olarak inanan insanın hayırlı işler yaptığı, büyüklerine saygılı olup, küçüklerini sevdiği, davranışlarıyla örnek olduğu, fakirlere yardım edip inanların hakkını yemediği, insanlara faydalı olmaya çalıştığı*, sıkıntıları daha kolay göğüsleyip sabırlı olduğu”, her varlığı sevgiyle baktığı", kimseye zarar vermeyip herkesin hakkına saygılı olduğu”, Allah'ın hoşnut olacağı davranışlar yapmaya yöneldiği, doğru olduğu", kimse görmediğinde bile kötülük yapmadığı, sabırlı ve öfkesine hakim olduğu!!, ahlaklı ve dürüst olduğu, diğer insanlara saygı ve sevgi beslediği, ikiyüzlülükten kaçındığı, doğruluktan ayrılmayıp çalışkan ve sabırlı olduğu”, başkalarına karşı saygılı, hoşgörülü, yardımsever olduğu”, Allah'ın emirlerine uyup kötülükten kaçındığı, ibadet ettiği *, yoksullara iyi davrandığı, insanları aldatmadığı, kazancı helal yoldan sağladığı" gibi olumlu özelliklere değinilmektedir. 

Görüldüğü gibi 5. sınıf DKAB ders kitaplarında değinilen noktalar da 4. sınıftaki gibi inanan insanın iyiliğe yöneldiği, Allah'ın emirlerini yerine getirip kötülükten 


kaçındığı, herkese sevgi besleyip insanlara iyi davrandığı, ahlaklı ve dürüst olduğu, 


' Bk. Algül ve ark, DKAB 4, s. 15. 

? Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 8. 

* Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 8. 

4 Bk. Canbulan, DKAB 4, s. 16. 

5 Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 8. 

ё Bk. Vakkasoğlu ve ark, КАВ 4, s. 16-17. 

” Bk. Ak/Arslan, DKAB 5, s.15; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 8. 
5 Bk. Gündüz, DKAB 5, s. 20; Algül ve ark, DKAB 5, s. 21. 
9 Bk. Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 9. 

1° Bk. Ünal ve ark, DKAB 5, s. 17. 

“ Bk. Tanrıverdi, РК АВ 5, s. 8; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 15; Algül ve ark, DKAB 5, s. 21. 
12 Bk. Algül ve ark, DKAB 5, s. 21. 

Bk. Tanrıverdi/Kahveci, DKAB 5, s. 8; 

14 Bk. Tekışık, DKAB 5, s. 18. 

Bk. Tanrıverdi, ОК АВ 5, s. 11. 
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sabırlı olduğu şeklinde özetlenebilir. 5. sınıf kitaplarında 4. sınıftan farklı olarak yeni bir şeyler eklenmemiştir. Çocuğun gelişim ve kültürel seviyesi dikkate alınmadan belki de sadece ifade farklılıklarıyla aynı noktalara değinilmiştir. Hatta bazen iki sınıf kitaplarında aynı ifadelere rastladığımız da olmuştur. Aynı yazarın 4 ve 5. sınıf kitaplarında aynı ifadelerin kullanılmış olduğuna şahit olmaktayız: “Allah inancı insanın davranışlarını etkiler ve onu iyiliğe yönlendirir. İnanan insan daima insanlara iyi davranır, öksüzleri yetimleri korur. Bu davranışları yapıp Allah'ın emirlerini yerine getirmek de insana huzur verir”. Bu ifadeler iki sınıf kitabında da aynen tekrarlanmaktadır. Bunu fark edecek çocuk ise daha başta dini bilgilerin kısır olduğunu, devamlı tekrarlarla bıkkınlık vereceğini düşünerek din dersi ve hatta dine karşı ilgisiz kalabilecektir. İki sınıf arasında aynı tema vurgulanacak olsa da en azından ilave bilgiler, farklı ifadelerle bu sağlanabilir. Esasen çocuğa inanma ve onun etkileri anlatılırken ona inanmanın beraberinde getirdiği sorumluluklar da öğretilmelidir. 
Mesela o Allah'ı kendisine inandığında ulaşacakları için değil sevilmeye layık olduğu için sevmelidir. Çünkü o sevginin de kendine göre sorumlulukları vardır”. Din kitaplarında bu konuda yapılması gereken Allah'ın insanı sürekli gözetlediğini benimseterek Onun gözetimi ve denetimi altında olduğu bilincini kazandırmak; insanın - kendine, başkalarına ve Allah'a karşı sorumlu olduğunun bilicini kazandırmaya çalışmak olacaktır’. Esasen çocuklar yaşın artışı ile Allah'ın en büyük yardımcı olduğunu, insanlarında yüce yaratıcısına karşı sorumluluğu bulunduğunu kavramaya başlamıştır“. Bu yüzden çocuklara Allah'la her an beraber olmanın şuurunun insan şahsiyetini korumadaki rolü, üzerinde önemle durularak anlatılmalıdır. Şöyle ki Allah'ı her an hatırlamanın hem ruh dünyasında hem de davranış alanında etki ederek her türlü ahlaki düşüşlerin önüne geçebilecek bir güç olduğu çocuğa fark ettirilmeye çalışılabilir. 


»5 


“Her nerede olursanız olun o sizinle beraberdir”” ayetinin hayatımızdaki önemine dikkat 


çekilebilir. Ayrıca inanan insanın hayatını inanç esaslarına göre düzenlemesi ve 


birtakım sorumlulukları yüklenmiş olduğunu kabullenmesi gerektiği anlatılabilir. 


gr КОЖ ае мулка) 


1 Krş. Canbulan, DKAB 4, s. 16; Canbulan, DKAB 5, s. 25. 
2 Bk. Yavuz, Çocuk ve Din, ѕ. 269, 270. 

* Bk. Bolay/Sarıkavak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, s. 84. 
4 Bk. Gülçür, Çocuğun Din Eğitimi, s. 61. 

“Bk. K, Hadid/4. 

“ Bk. Gülçür, Çocuğun Din Eğitimi, s. 36. 
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У. Dil ve Anlatım Açısından İnceleme 


Ders kitapları bilgileri öğrenciye aktarırken bunu dil ve anlatım kanalıyla yapmaktadır. Ders kitapları öğrenciyle iletişim sürecinde kaynak yani verici konumundadır. Mesajın iletilmesinde kullanılan kanal yazılı anlatımdır. Anlatım düşünceleri, olayları ve duyguları en uygun kelimelerle ifade etmektedir. Anlatımın başarılı ve etkili olabilmesi için verilmek istenen mesajın, açık seçik belli olması gerekir. 

Ders kitaplarında başarılı bir anlatımın olması için kitap yazarlarının öncelikle amaçlarını iyi belirlemeleri ve üzerinde detaylı düşünmeleri gerekmektedir. Ne yazacağına karar verdiğinde, ne kadar ve nasıl yazacağına da karar vermelidir. Nasıl yazacağına karar vermesi anlatımla ilgili bir karardır. Başarılı bir anlatımın yapılmasını sağlamak için de yazılı anlatımın öğeleri bilinmeli ve doğru kullanılmalıdır” 

Biz ders kitaplarında dil ve anlatımı incelerken öncelikle şimdiye kadar vermeye çalıştığımız içeriğin dil ve anlatım açısından çocuğun gelişim seviyesine uygun olup olmadığı,  bilgilendiriciliği, öğreticiliği, kahcılığı, (o yönlendiriciliği incelenerek çocukların anlama ve kavramalarını sağlamada ne derece etkili olduğunu tespit etmeye çalışacağız. Allah inancının öğretimi konusunda yukarıda ders kitaplarında neler verildiğini tespit etmiştik. Şimdi bunlara dayanarak Allah'ın kitaplarda hangi anlatım tarzı içinde verildiği, bilgilendirme durumu, doyuruculuğu, yeterliliği konularına değinmeye çalışacağız. Bunun için muhtevanın verilişi sırasında bilgi zenginliğinin olup olmadığı, tekrar, kuru ve klişeleşmiş ifadelerin bulunup bulunmadığı, gereksiz ayrıntılar, teferruata kaçan bilgiler ve aynen aktarmalar bulunup bulunmadığını en 


çarpıcı örneklerle incelemeye çalışacağız’. Böylece anlama, kavrama, nüfuz konusunda 


1 Yazılı anlatımın öğeleri: dilbilgisi kuralları, kelimeler, cümle, paragraf ve anlatım şekilleridir. Bu 
öğclerde genel olarak dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Dilbilgisi kuralları açısından kullanılan noktalama işaretleri sınıf seviyesine uygun olmalı, noktalama işaretleri doğru kullanılmalı, yazım kurallarına uyulmalıdır. Kelime özellileri açısından konu alanına ait kavramlar doğru kullanılmalı, kelimeler öğrencilerin gelişim özelliklerine göre seçilmeli, okuma becerilerine uygun olmalı, çocuğun kelime hazinesi dikte alınmalı, zorunlu olmadıkça Türkçe olmayan kelimeye yer verilmemelidir. Cümle özellikleri açısından kurallı cümle kullanılmalı, cümle uzunluğu, sınıf düzeyine uygun olmalı, gereksiz kelime kullanılmamalıdır. Paragraf özellikleri açısından paragraflar belli bir fikri açıklamalı, paragraflar arasında bütünlük olmalıdır. Anlatım şekilleri açısından ders kitabında yazarın üslubu hissedilmeli, konu alanlarına bilgi türlerine göre farklı anlatım şekilleri kullanılmalıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bk. 
Kılıç/Seven, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, s. 106. 

? İçeriğin verilmesinde kitaplardaki anlatım örnekleri verildiği için tekrara uğramamaya çalışarak içeriğin en can alıcı örnekleriyle anlatımı değerlendirmeye çalışacağız. 
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anlatımın ne derece konuya destek verdiğini belirlemeye çalışacağız. Bunu yaparken göz önünde bulunduracağımız kriterleri maddeler halinde belirleyecek olursak, 

1) Sade ve akıcı bir dil var mı? 

2) Anlaşılır kelimeler kullanılmış mı? 

3) Terim açıklamaları var mı? 

4) Konunun anlatımında kullanılan cümleler konular, amaçlar ve hedef davranışlar ile uygun mu? 

5) Anlatım öğrencinin seviyesine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun mu? 

6) Anlatımda çocuğun gelişim seviyesi, anlama ve kavrama yetenekleri göz önünde bulundurulmuş mu? 

7) Konuların güncel hayatla ilişkisi kuruluyor mu? 

8) Anlatım sırasında detaya kaçılmış mı?(Gereksiz bilgi var mı?) 

9) Yazımda kaç türlü hareket tarzı var? 

10) İçerik öğrenme ilkelerine göre düzenlenmiş mi?(somuttan soyuta, basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa) 

11) Farklı anlatım şekillerine yer verilmiş midir?(öyküleme, açıklama, tasvir, tartışma, soru-cevap gibi) 

12) Dil, anlatım ve muhteva çocuğu çekiyor mu? 

13) Konunun anlatımında yeterli derecede örnek verilmiş midir? 

14) Örnekler öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve seviyelerine uygun mudur? 

15) Örnekler öğrencinin günlük hayatından seçilmiş midir? 

16) Örnekler konunun özellikleriyle amaç ve davranışlara uygun mudur? 

17) Anlatımda kullanılan ayet ve hadis mealleri konuya ve amaçlara hizmet edecek, çocukların ilgisini çekecek nitelikte midir? 

18)4. ve 5. sınıf kitaplarında verilen bilgiler, kullanılan metodlar arasında benzerlikler, tekrarlar var mıdır? Yenilik ve ilerlemeler nelerdir? 

Şimdi 4. ve 5. sınıf din dersi kitaplarında sırasıyla Allah inancının öğretimi ile ilgili konuları dil ve anlatım açısından incelemeye başlayalım”: 

4. sınıf kitaplarından Yavuz'un kitabını ele aldığımızda 1. üniteye ünite konuları ve hazırlık çalışmalarından sonra girilmiştir. Yavuz, 1. konu olan Allah ve Besmele 


konusunu “Allah İnancı” ve “Besmele” olmak üzere 2 kısımda ele almıştır. Allah İnancı 


' Konumuz kitaplardaki Allah inancının öğretimini incelemek olduğu için biz öncelikli olarak 4. sınıf ders kitaplarındaki “Allah ve Allah İnancı” ve 5. sınıf kitaplarındaki “Allah'a İnanmak” ünitelerini göz önde bulundurarak incelememizi yapacağız. 
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konusuna çocuğa Allah’ın varlığını düşündürmek üzere yerinde seçilmiş bir ayet meali ile (K, Yunus/ 31) girilmiştir. Ardından çocuğun içindeki inanma isteğinden, bu inancın onun için önemli olduğundan bahsetmektedir. Çocuklara Allah hakkında duydukları ve merak ettikleri şeyler olduğunu ifade etmektedir. Onlara küçücükken büyüdüklerini, küçükken yapamadığı şeylerin çoğunu yapabildiklerini, bunların nasıl olduğunu sormaktadır. Çocuğa kendine ve çevresine bakmasını isteyerek O'nu düşündürmeye çalışmaktadır. Bizim varlığımızı ve hayatımızı O'na borçlu olduğumuzu, bizi O'nun büyüttüğünü, O'nun yaşattığını, O'nun bildirdiğini, dil ve akıl verdiğini, O'nun soluk aldırdığını, aklımıza gelen ve içimizden geçen ne varsa O'nun yarattığını dile getirmektedir. Çevremizde meydana gelen olaylara dikkat çekerek gece, gündüz, mevsimler vs. tabiat olaylarının belli bile düzene göre yürüdüğünü bunların kendiliğinden olmadığını Allah tarafından yaratıldığını dile getirmektedir. O öğretmeseydi öğrenemeyeceğimizi, daha pek çok şey öğreneceğimizi, bizim için en değerli bilginin Allah'ı öğrenmiş olmamız, kalbimize yerleştirmemiz gereken inancın ise Allah inancı olduğunu belirtmektedir. Bu girişten sonra yazar “Şu halde Allah vardır, birdir. Onun eşi ve benzeri, ortağı yoktur. O hiçbir şeye benzemez. Onun gücünün başı ve sonu yoktur. O ne yerde, ne de göktedir; ama her zaman her yerdedir. 
O yücelerden yüce büyüklerden büyüktür” demektedir. Ayrıca yazar çocukların sık sık merak ettiği Allah'ın neden görülmediği sorusuna da, dünyada var olduğunu bilip göremediğimiz pek çok varlık olduğunu; Allah'ın varlığının da böyle olduğunu, biz O'nu göremesek de O'nun var olduğunu ve bizi gördüğünü söylemektedir. Onun bilgisinin, gücünün kudretinin sınırı olmadığını, her şeyin Allah'ın dilemesi ile olduğunu, canlıları O'nun beslediği, hiçbir şeye muhtaç olmadığı, her şeyin O'ndan geldiğini belirtmektedir’. Görüldüğü gibi Yavuz/Günay'ın kitabında gayet sade ve akıcı bir dil kullanılmış, çocukla sohbet havasında, yer yer ona sorular yöneltip düşündürerek, yer yer açıklamalar ve tasvire başvurarak, yer yer gözleme yönelterek ona Allah'ın varlığını düşündürmeye çalışarak Allah'a iman etmeye çağırmaktadır. Anlatımda öğrencinin merak ettiği şeylere de cevap vererek onun ilgi, seviye ve ihtiyaçlarına uygun bir dil ve anlatım kullanılmıştır. İçerik öğrenme ilkelerine uygun olarak somuttan soyuta, yakından uzağa basitten karmaşığa doğru gitmektedir. Çocuğu önce kendi varlığı, ailesi yakınları ve sahip olduğu şeylerden çevresinde meydana gelen olaylara 


doğru açılarak düşündürmekte ve bunların kendiliğinden olamayacağını hissettirmeye 


' Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 2-4. 
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çalışmaktadır. Anlatım sırasında verilen örnekler çocuğun seviyesine uygun ve günlük hayattan seçilmiştir. Anlatımda kullanılan ayetler de konunun amacına hizmet etmekte, Allah'ın varlığını düşündürmektedir. 

Uluşan'ın kitabında ise öncelikle çevremizdeki varlıklara ve olaylara dikkat çekilmektedir. Geceleyin ay ve yıldızların bizi aydınlattığını, gündüz güneşin bizi ısıttığını, baharda ağaçların çiçek açtığını, çiçeklerin meyvelere dönüştüğünü, kışın ağaçların yapraklarını döktüğünü, kar yağdığını, bulutlardan yağmur boşaldığını bunları yapanı düşünüp düşünmediklerini sormaktadır. Daha sonra ise bunları yapanın Allah olduğu, evreni yaratıp ona düzen veren Allah'ın her şeye gücünün yettiği, yardımcıya ihtiyaç duymadığı, eşi, benzeri ve ortağı olmadığı, her şeyi görüp bildiği ifade edilmektedir. Tüm canlılar içinde en üstününün insan olduğu, insana sağlık verdiğini, her şeyi onun hizmetine verdiğini, Allah'ın biz kullarını sevdiğini, bize yaşamak için her şey verdiğini,; bizim de O'nu sevip inandığımızı, O'na şükrettiğimizi ifade etmektedir. Bizi yaratan yaşatan Allah'ı tanımamız, O'na gönülden bağlanmamız, kulluk borcumuzun neler olduğunu öğrenmemiz gerektiğini belirtmektedir. Bütün peygamberlerin Allah'ın varlığı ve birliği inancı üzerinde durduğunu, Kur'an'ın açıklamaları, peygamberimizin sözleri ve evrendeki düzenden yüce Allah'ın varlığını kabul edip her şeyi yaratan ve bir olan Allah'a inandığımızı ifade etmektedir'. Bu kitapta da görüldüğü gibi önce çevredeki varlık ve olaylara, sonra insana dikkat çekilerek, gözlem, örnek verme, soru-cevap ve açıklamalarla Allah'ın varlığı çocuğa düşündürülmeye çalışılmaktadır. Dil sade, çocuğun seviyesine uygundur. Burada Yavuz/Günay'dan farklı olarak önce çocuğun kendi varlığından değil de çevreden hareketle örnekler verilmesidir. Burada Yavuz/Günay'ın hareket tarzı öğretim ilkeleri açısından daha doğrudur. 

Çelebi ve arkadaşlarının kitabında ise bir örnekle giriş yapılmaktadır. Çocuğa okuduğumuz kitabın, yazı yazdığımız defter ve kalemin, oturduğumuz sıranın, üzerimizdeki giysilerin önceden olmadığı, bir yazar ve ustanın emeği ile olduğu, hiçbir şeyin kendiliğinden olamayacağı belirtilerek bir zamanlar bizim ve çevremizdeki varlıkların da olmadığı; hiçbir şey kendiliğinden olamadığına göre bizi ve bu varlıkları var eden ve yaratanın kim olduğunu düşünüp düşünmediğini sormaktadır. Bizi, anamızı, babımızı, içtiğimiz suyu, yediğimiz şeyleri, soluduğumuz havayı, hayvanları, bitkileri 


Onun yarattığını ifade etmektedir. Allah'ın gücünün her şeye yettiği, gizli açık her şeyi 


1 Bk. Uluşan, DKAB 4, s. 10-11. 
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bildiği, duyduğu, herşeyi, gördüğü, ancak bizim onu göremediğimizi, biz göremesek de O'nun var olduğunu, akıl ruh elektrik gibi varlığını bilip göremediğimiz şeyler olduğunu, Allah'ın da görülmese de var olduğunu dile getirmektedir. Allah'ın hiçbir şeye benzemediğini, muhtaç olmadığını belirtmektedir’. Görüldüğü gibi bu kitapta da çocuğun seviyesine uygun somut bir örnekten hareket ederek hiçbir şeyin kendiliğinden olamadığı gibi bizim ve çevremizdeki varlıkların da kendi kendine olamadığı, bunları yaratan birinin olduğu düşündürülmektedir. Çocuğun kendi varlığı ve sahip olduğu şeylere fazla dikkat çekilmemektedir. Metod olarak örnekleme ve açıklama kullanılmış gözleme fazla yer verilmemiştir, dil sadedir. 

Tanrıverdi'nin kitabına gelince “lailahe illalah” ve anlamından sonra konuya girilmiştir. Yazar öncelikle çevremize dikkat çekerek insanlar, hayvanlar, bitkiler gibi canlıların, kayalar, dağlar gibi cansız varlıkların var olduğunu, gece gündüz ve mevsimlerin belli bir düzenle yürüdüğünü, canlıların doğup büyüyüp yaşlanıp öldüklerini, canlıyı dünyaya getiren bir anne, tabiat olaylarının meydana gelmesini sağlayan sebepler olduğunu dile getirmekte ve ( K, Bakara/117) ‘nin anlamını vermektedir. Tohumun yeşermesi için sulanması gerektiğini, yerçekimi ile kuşların uçtuğunu, bu sebepleri değişmez bir düzenle var edenin Allah olduğunu , tüm varlıkları onun yarattığını belirtmektedir. Allah inancımızı Lailahe illallah sözü ile ifade ettiğimizi, gökleri ve yeri yaratan Allah'ın var ve bir olduğunu, eşi ve benzerinin olmadığını, ölümsüz ve diri olduğunu, ezeli ve ebedi olmadığını, başka varlığa muhtaç olmadığını, her şeyi bildiğini, işittiğini, gördüğünü ifade etmekte уе (K, Bakara/163Y'ün anlamını vermektedir”. Uluşan'ın kitabındaki ifadelerle benzer şekilde Müslümanların Allah'ın varlığı ve birliğine inandığını, Kur'an'ın ve peygamberlerin Allah'ın var ve bir olduğunu söylediği, bizim de Allah'ın var ve bir olduğuna inandığımız ifade edilmektedir”. Görüldüğü gibi bu kitapta da çevredeki varlıklara, bunların bir sebeple meydana geldiğine değinilerek hiçbir şeyin sebepsiz olmadığına, bu sebepleri yaratanın Allah olduğuna dikkat çekilmiştir. Çocuklara sebep fikrinden hareketle Allah'ın varlığını düşündürmenin henüz gelişim seviyelerine uygun olmadığını düşünmekteyiz. 
Belki bu yaklaşım 5. sınıfta verilebilirdi. Ayrıca Allah'ın sıfatlarından bazılarına değinilirken onun diri, ezeli, ebedi olduğu gibi ifadeler çocuğun henüz yabancı olduğu, 


anlamakta zorlanacağı kelimelerdir. Dil genelde sade olsa da bazen çocukların 


* Bk. Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 2-3. 
2 Вк. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 3-5. 
3 Bk.. Uluşan, DKAB 4, s. 11, 
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anlamayacağı kelimeler kullanılmıştır. Bilgiler dağınık bir şekilde vermiş, anlam bütünlüğü sağlanamamıştır. Anlatımda örnek, açıklama, çok az gözleme yer verilmiştir. 

Tekin'in kitabına gelince her yeni gün güneşin bizi aydınlattığı, her gün güzel nimetlerin yenildiği soframıza oturduğumuz, ekmeğin, peynirin, zeytinin, bir çok emekten sonra soframıza geldiği, annemizin sofrayı hazırlamak için uğraştığı, anne babamızın bizim için uğraşıp bizleri gözü gibi korudukları dile getirilerek onlar olmasaydı bize o nimetleri kim getirip hazırlardı diye sorulmuştur. Buradan bir geçiş yapılarak “sofradan kalkarken Ya Rabbi çok şükür deriz, büyüklerimizden de “Elhamdülillah” sözünü duyarız. Yediğimiz nimetleri içtiğimiz suyu yaratan Allah'ı anarız, O olmasaydı bize bu nimetleri kim getirebilirdi?” denmektedir. Daha sonra tüm nimetleri, havayı, suyu, her şeyi yoktan var eden, güneşi, ayı, dünyamızı, bizi ve diğer canlıları yaratanın O olduğu dile getirilmektedir. Bizi yaratan Allah'a inandığımızı, Onun sayesinde bizim ve diğer canlıların var olduğunu ifade etmektedir. Allah'ın eşsiz bir yaratıcı olduğu, sınırsız güç ve kuvvete sahip olduğu, dünyayı ölçü içinde yaratıp, yağmuru, mevsimleri, rüzgarı O'nun oluşturduğu dile getirilmektedir. Allah'ın her şeyi bizim hizmetimize sunduğu belirtilmektedir. Yağmur yağmasa ağaçlar yeşerir miydi, içilecek su bulabilir miydik, dünyayı saran ozon tabakası olmasa güneşin zararlı ışınlarından korunabilir miydik? şeklinde sorularla çevremizdeki nimetlerin önemi kavratılarak bunların belli bir düzenle yüce bir yaratıcı tarafından yaratıldığı hissettirilmeye çalışılmaktadır. Allah'a gönülden bağlanıp inandığımızı, O'nu her geçen gün daha çok sevdiğimizi, bizlere annemizi, babamızı, sıcak yuvamızı, çeşitli nimetleri verdiği için her zaman şükrettiğimizi ifade etmektedir. O'ndan başka tanrı olmadığı, Onun her şeyi bildiği, biz onu göremesek de O'nun bizi her zaman ve her yerde görüp gözettiği, bizim tek bağışlayıcımız olduğu dile getirilmektedir. Daha sonra Allah'ın anlatıldığı bir ayetin anlamı(K, Haşr/22) ile her şeyi bizim yararlanmamız için yarattığı ifade edilen başka bir ayet meali verilmektedir(K, İbrahim/32)' Görüldüğü gibi Tekin'in kitabında çocuğun günlük hayatından örnekle konuya girilmiş, yararlandığı şeyleri yaratanın olduğu düşündürülmeye çalışılmıştır. Günlük hayatta kullandığı Allah'ın adı geçen dua cümlelerine dikkat çekilerek bunları neden kullandığımız hatırlatılmıştır. Daha sonra ise Allah'ın özeliklerinden bahsedilmiştir. Dil sade, akıcı ve 


çocukların seviyesine uygundur. Metin sohbet havası içinde çocuklarla konuşur 


' Bk. Tekin, DKAB 4, s. 2-4. 
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tarzdadır. İlgili ayet mealleri de konuyu destekler mahiyette metin içinde yer almıştır. 
Yer yer sorularla çocuğa nimetleri kimin yarattığı sorulmuştur. 

Gündüz'ün kitabına gelecek olursak yazar bir zamanlar annemiz, babamız, dedemiz, yeryüzünde hiçbir insan, hiçbir canlının olmadığını, Allah'ın dilemesi ile evreni, ayı, güneşi, suyu, havayı, toprağı, insanı yarattığını, evreni de insani da kusursuz var ederek, insanı yeryüzünün en şerefli varlığı olarak yarattığını, ona düşünmesi için akıl, sevmesi için yürek verdiğini dile getirmektedir. Düşündüğümüzde yerin ve göğün belli bir düzen içinde yaratıldığı, yıllardan beri hareketini sürdürdüğü, mevsimlerin, aksama olmadan sürüp gittiği, evrendeki her şeyin kusursuz olduğu demek ki bunları bir yaratanın olduğu ifade edilmektedir. Yazar “Düşünelim bir kere, doğduğumuz zaman küçücük bir bebektik. Yemeyi, içmeyi, yürümeyi, kendimizi korumayı bilmezdik. Ama yüce Allah bizi annemize babamıza emanet etti. Annemizin göğsünü ılık süt, yüreğini şefkatle doldurdu. Bu sayede büyüyüp geliştik. Allah vücudumuzu tam ve eksiksiz yarattı, biz kullarını çok sever, bizi esirger bağışlar, hiçbir insanın rızkını kesmez. Yeryüzündeki tüm nimetleri onların hizmetine sunar. Bu nedenle biz Allah'a gönülden inanmayı ve onun güzel adını anmayı kulluk borcu biliriz”! Görüldüğü gibi Gündüz'ün kitabında biraz da fen bilgisi derslerine yakın bir yaklaşımla her şeyin belli bir zamandan sonra var olduğu, önceden olmadığı ifade edilerek konuya girilmiştir. Daha sonra çevremizdeki varlıkların kusursuzluğu, tabiat olaylarında aksama olmadığından hareketle bunları yaratan birinin varlığına gidilmektedir. Daha sonra çocuğun kendi varlığına dikkat çekilerek küçükken nasıl büyüdüğü, organlarının yerli yerinde olduğuna değinilmiş, her şeyin onun için yaratıldığından bahsedilmiştir. Ancak konunun sunumu sırasında dikkatimizi çeken, anlatılmak istenenlerin belli bir sıra ve düzenle verilmemesidir. Evrenden, insandan, sonra tekrar evrenden bahsedilmiştir. Oysa önce çocuğun kendi varlığından sonra çevresinden bahsedilerek yakından uzağa öğretim ilkesine göre hareket edilmesi daha uygun olabilirdi. Bu karışık anlatım çocuğun zihninin dağılıp konuyu toparlamasının güçleşmesine neden olabilir. Anlatımda farklı metodlara başvurulmamış, sadece açıklama metodu kullanılmış, 1-2 soru sorulmuştur. 

Tekışık/Kahveci'nin kitabına baktığımızda öncelikle çocuğu çevresini gözlemeye yöneltmektedir. “Etrafımıza şöyle bir bakalım. Neler görüyoruz? Dünyada 


yaşıyoruz. Yeryüzünde dağlar, ovalar, ırmaklar, gölle ve denizler bulunmaktadır. 


' Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 12-13, 
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Gökyüzüne baktığımızda güneş, ay, sayısız yıldızlar belli bir düzene göre hareket ediyor. Yeryüzünde toprağa atılan çekirdek filizlenerek büyüyor, ağaç oluyor. Aynı toprakta yetişen ağaçlar ayrı ayrı meyveler veriyor.”diyerek çocuğun etrafında dönen olayların aslında belli bir düzene göre ve kendiliğinden olmadığına dikkat çekmeye çalışılmaktadır. Daha sonra insanın kendi vücudunun da şaşkınlık verecek derecede güzel şekilde yaratıldığından bahsedilerek tüm bunların kendiliğinden olamayacağı ifade edilerek “Bunlar nasıl meydana geldiler? Kendiliğinden mi var oldular? Yoksa bunları bir yaratan mı var?” diye sorularak gerçeği çocuğun kendine ifade ettirme yolu tercih edilmiştir. Evrende hiçbir şeyin kendiliginden olmadığı, kitabın bir yazarı, yapının ustası olduğu gibi evrenin ve tüm varlıkların da bir yaratıcısının olması gerektiği, her şeye gücü yeten bu varlığın ise Allah olduğu dile getirilmektedir. Daha sonra çağlar boyunca insanların her zaman yüce bir varlığa inandıkları, insanın yaratılışlarında kutsal bir varlığa inanma ihtiyacı olduğundan bahsedilmiş, inanmamız gereken bu yüce varlığın Allah olduğu ifade edilmiştir. Evrende gördüğümüz göremediğimiz tüm varlıkları O'nun yarattığı, Allah'ın var ve bir olduğu, eşi benzeri, ortağı olmadığı, hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı dile getirilmiştir. Allah'ın her şeye gücünün yettiği, dilediğini yaptığı, her şeyi bildiği, işittiği, gördüğü, fakat bizim Allah'ı göremediğimiz, nasıl elektriği, aklımızı göremiyor ama varlığını biliyorsak Allah'ın da varlığını bildiğimiz dile getirilmektedir. Allah'a inanmanın Müslümanlığın ilk şartı olduğu, Allah'ın yarattığı tüm varlıkları çok sevdiği, bizim de O'nu sevmemiz ve emirlerini yerine getirmemiz gerektiği belirtilmektedir’. Görüldüğü gibi Tekışık/Kahveci'nin kitabında Gündüz’e göre kendi içinde bir bütünlük vardır. Anlatım tarzı olarak çevreyi gözlemlemeye yönlendirme, tasvir, soru-cevap, açıklamaya başvurulmaktadır. Dil sade ve akıcıdır. Anlatım sırasında örneklemeye de başvurulmuştur. 

Algül ve arkadaşlarının kitabında ise çevreyi gözlemlemeye yönlendirerek konuya başlanıyor. Gece gökyüzüne baktığımızda ay ve yıldızların belli bir düzen içinde şaşmadan hareket ettiği, güneşin dünyamızı aydınlattığı, gece, gündüz ve mevsimlerin birbirini izlediği ifade edilmektedir. Çevremize göz attığımızda çeşitli bitkilerin renk renk çiçeklerin, lezzetli meyveler veren ağaçların, bizim faydalandığımız hayvanların bulunduğu dile getirilmektedir. Yazar inancımıza göre bu güzellikleri ve 


evreni yaratanın Allah olduğunu, O'nun var ve bir olduğunu, eşinin benzerinin 


' Bk. Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 10-12. 
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olmadığını, bize yaşayabilmemiz için pek çok nimetler verdiğini, bizi yaratıp, besleyip büyütenin o olduğunu, O'nu inanıp sevmemizin ve O'na karşı görevlerimizi yerine getirmenin bizim için başta gelen ödevlerimizden olduğunu belirtmektedir'. Görüldüğü gibi Algül ve arkadaşlarının kitabında gözlem tasvir metodu kullanılarak çocuğu Allah'ın varlığına götürme yolu izlenmiştir. Konu gayet kısa ve öz şekilde verilmiştir. 
Ancak konu içinde yer alan bir ifadenin çocuğun yaş ve gelişim özelliğine uygunluğu tartışılabilir. “İnancımıza göre tüm bu güzellikleri ve uçsuz bucaksız evreni yaratanın 


»2 


yüce Allah olduğu” cümlesinde “inancımıza göre” ifadesi henüz dini bilgilerle yeni karşılaşan çocuğa uygun bir ifade değil gibi görünmektedir. Dil sadedir, az sayıda örnek verilmiştir”. 

Canbulan da kitabında benzer şekilde çevremizi gözlemeye yönlendirerek çevremizde pek çok varlık gördüğümüzü, bunların nasıl var olduğunu düşündüğümüzde hiçbirinin kendiliğinden meydana gelmediğini anladığımızı ifade ederek bunu kanıtlamak için örnek vermektedir: “Örneğin oturduğumuz evin, kullandığımız eşyaların insanlar tarafından yapıldığını biliriz. Acaba insanlar, hayvanlar, gökyüzü ve gökyüzündeki gezegenler nasıl oluşmuştur? Bunlar insanlar tarafından yapılmış değildir. Hiçbir şey de kendiliğinden olmadığına göre bunları da yaratan birinin olması gerekir. İnsanları, hayvanları, ayı, güneşi, yaratan Allah'tır” denmektedir. Daha sonra Allah'ın var ve bir olduğu, ortağı, benzeri olmadığı söylendikten sonra Kur'an'dan Allah'ın bir olduğunu bildiren ayet verilir(K,İhlas/1) Allah'tan başka yaratıcı olmadığı ifade edilerek yine Kur'an'dan bir ayet verilmektedir(K, Secde/4). Allah'ın olmuş olacak her şeyi bildiği, her hareketimizi gördüğü, her sözümüzü işittiği, bizim Allah'ın varlığına ve birliğine inandığımız, emirlerini yerine getirdiğimiz dile getirilmektedir”. 
Görüldüğü gibi Canbulan'ın kitabında da çocuğu çevreyi gözlemeye sevk ederek Allah'ın varlığına götürme metodu izlenmiştir. Dil sade ve akıcı, ayetler konuya uygun ve kendinden önce geçen ifadeyi destekler mahiyette gelmiştir. Örnekler çocuğun anlayabileceği şekilde basit, somut ve yakın çevrelerindendir. Çocuğa soru sorarak düşündürülmeye ve onun Allah'ın varlığını bulmasına yardımcı olmaya çalışılmıştır. 

Ak/Arslan'ın kitabında ise dünyadaki tüm canlıların hayatlarını yemek, içmek, 


nefes almak gibi ihtiyaçlarını karşılayarak sürdürdüklerini, insanın ise yalnız bedensel 


1 Bk. Algül ve ark., DKAB 4, s. 9-10. 

? Bk. Algül ve ark, DKAB 4, s. 10. 

3 “Arı bizim için bal yapıyor. İnek bize süt veriyor. Gökten yağmur iniyor, yerde çeşitli ürünler yetişiyor. 
Irmaklar suları ile kıvrılarak akıyor”. Bk. Algül ve ark., DKAB 4, s. 10. 

4 Вк. Canbulan, DKAB 4, s. 12-13. 
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ihtiyaçlarını karşılayarak huzurlu olmadığını, manevi ihtiyaçları da olduğunu, sevmek, sevilmek ve inanmanın bunların başlıcaları olduğunu ifade ederek konuya girmiştir. 
“İnanma ve sığınma ihtiyacımızı tam olarak nasıl karşılarız?” diye sormuştur. Daha sonra çevremizdeki varlıklar ve hareketlerinde, tabiat olaylarının meydana gelmesinde bir düzen ve uyum olduğunu, tüm bunların nasıl var olduğunu, bütün bunların kendiliğinden olup olmadığını sormaktadır. Evrendeki hiçbir şeyin kendiliğinden olamayacağını ifade etmektedir. Örneğin “evimiz derli topluysa bunu yapan biri vardır, bunun gibi evrendeki harika düzen ve uyumu da yaratıp düzenleyen bir güç vardır” denmektedir. Konunun başındaki sorunun cevabı verilmektedir: “İşte biz inanma, sığınma ve dua etme gibi manevi ihtiyaçlarımızı yüce Allah'a yönelerek giderebiliriz, O yaratandır, güçlüdür, her şeye gücü yeter, her şeyi gören ve bilen bir varlıktır, bizleri korur, yaşamamız için gerekli olan her şeyi vermişti biz de daima Allah'ı sevmeli, Onu hatırlamalıyız”!. Görüldüğü gibi bu kitapta yazar konuya farklı bir giriş yapmış, insandaki inanma ihtiyacının nasıl karşılanacağını sormuş, konu içindeki açıklamalardan sonra konunun sonunda bunun cevabını vermiştir. Çocuğu çevredeki varlıkları gözlemeye yönelterek onların ve onlardaki düzen ve uyumun kendiliğinden olamayacağından hareketle Allah'ın varlığı anlatılmaya çalışılmıştır. 

4. sınıf DKAB ders kitaplarının içeriklerini inceledikten sonra onlarda dil ve anlatınım nasıl olduğunu kısaca özetleyecek olursak devletin yazdırdığı ilk kitap olan Yavuz/Günay'ın kitabında çocukların gelişim seviyelerine uygun, sade ve akıcı bir dil kullanılmıştır. Anlatımda çocuktan hareket edilerek onunla sohbet havasında, yer yer sorular, açıklamalar, tasvir ve gözleme başvurarak Onların ilgi, istek ihtiyaç ve meraklarına cevap verecek tarzda bir anlatıma başvurulmuştur. İçerik öğretim ilkelerine uygun olarak somuttan soyuta, yakından uzağa, basitten karmaşığa doğru giderek önce çocuğun kendisinden, ailesinden ve yakın çevresinden hareket eden günlük hayattan örneklerle işlenmiştir. Daha sonra yazılan kitaplara baktığımızda ise bazı kitaplar” haricinde dilin yine sade ve çocukların seviyesine uygun olduğunu söyleyebiliriz. 
anlatımda ise Yavuz/Günay'ın kitabıyla benzer şekilde açıklama, tasvir, gözlem, örnekler verme gibi yöntemlere başvurulmuştur. İçerik olarak genelde Yavuz/Günay'ın kitabı ile hemen hemen aynı bilgilere yer verilse de daha çok bilgi aktarmaya çalışılmış, 


konular çocuğun seviyesine indirilerek, ondan hareket edecek tarzda işlenmemiştir. 


' Bk. Ak/Arslan, DKAB 4, s. 10-11. 
2 Örneğin Çelebi ve arkadaşlarının kitabında bazen çocuğun anlayamayacağı, seviyesine uygun olmayan 
kelimelerle konular anlatılmaktadır. 
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Aslında 10-12 yaş grubu çocukların anlatılanları anlayabilmesini sağlayacak tecrübeleri çoktur. Evi, ailesi, sınıfı, çevresi vs. konularla ilgili bilgileri, konuları kavrama ve yorumlamada köprü olarak kullanılmalıdır". Diğer yandan din bilgisi kitaplarının hitap ettiği, eğitilecek olan ve beklenen hedefe ulaşması istenen çocuktur. Kitaplarda genelde kompozisyon niteliği taşıyan ve konu içinde sürekli tekrarlanan aynı bilgi ve ifadelerle oldukça kuru ve mücerret bir anlatım olduğu söylenebilir’. Bu tarz bir yaklaşımda çocuk bir yetişkin gibi görülerek sadece onun bilgilendirilmeye çalışıldığı dikkat çekmektedir. 
Oysa çocuk eksik bir yetişkin değil, fakat zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal gereksinimlerini tamamlamak isteyen kelimenin tam anlamıyla bir kişidir”. Bu nedenle içeriğin hazırlanmasında çocuğun kişiliğinin içinde bulunduğu büyüme olgusunun ve gelişmenin çeşitli evrelerinin sürekli göz önünde bulundurulması gereklidir. Kitabın ve kitaptaki ifadelerin çocuğun ilgisini çekebilmesi için onda çocuğu konulara ısındırıcı ifadelerin yer alması, kendini bulabilmesi gerekir. 

5.sınıf kitaplarına gelince I. Ünitede (Allah'a İnanmak) Lünitede Allah'ın varlığı, birliği, eşi ve benzeri olmadığı, herşeyi O'nun yarattığı, herşeyin O'na muhtaç olduğu, herkesin O'na sığındığı ile ilgili ünite konuları vardır. Belirlediğimiz DKAB ders kitaplarında dil ve anlatımı incelemeye çalışalım. Bilgin'in kitabında ünite konuları hazırlık çalışmaları ve bir okuma parçasından sonra konuya giriliyor. Bilgin, bilim ve teknik ilerleyip bilgimiz arttıkça evrenin büyüklüğü ve sarsılmaz düzenini daha iyi anladığımızı, anladıkça da merakımızın arttığını, kendi kendimize “bu düzen kimin eseridir?” diye sorduğumuzu, evrendeki bu düzenin bize onların sahibi Allah'ın varlığını anlattığını ifade etmektedir. Yazar Allah'ın birliği konusunda önce peygamberimizin “Allah'ın varlığı ve birliğini anlamak için göklere, yere ve kendinize bakın” hadisini vererek Allah'ın bir olduğunu, O”dan başka tanrı olmadığını, O'nun ortağı, yardımcısı, eşi ve benzeri bulunmadığını, Ondan başka Tanrı olsaydı, her birinin birbirine galip gelmeye çalışacağını, Allah'ın bunların hepsinden uzak olduğunu, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin bu gerçeği halklarına bildirdiğini ifade etmektedir. Daha sonra biz Müslümanların Allah'ın varlığı ve birliğine gönülden inandığımızı, “Lailahe illallah” dediğimizi buna da kelime-i tevhid dendiğini; Allah'ın birliğine ve Hz. 
Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğunu söylediğimiz ve böylece Müslüman 


olduğumuz cümleye de kelime-i şehadet dendiğini ifade ederek onun da anlamını 


! Bk. Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, s. 158. 
? Bk. Yavuz, “Din Psikolojisinin Işığı Altında...”, s. 187. 
? Bk. Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, s. 202. 
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vermiştir. Bundan sonra ise konu ile ilgili olan İhlas suresinin anlamını ve uzun açıklamasını verilmiştir. Diğer bir konuda her şeyi yaratanın Allah olduğu anlatırken insanların pek çok şey yaptıkları ancak onlara can veremediklerini, canı yalnız Allah'ın verdiği ifade edilmektedir. Toprağa gömülen tohumu yeşerten can veren onun büyümesini sağlayan, hepimizi yaratıp besleyip büyütenin koruyup esirgeyenin O olduğu, O'nun hem diriltip hem öldürdüğünü, her şeyin yok olabileceğini kalıcı olanın yalnız Allah olduğu ifade edilmektedir. Diğer bir konuda bizim yaşamak için hava, su, bitki ve hayvanlara ihtiyaç duyduğumuz, ancak bunların ve hepimizin muhtaç olduğu varlığın Allah olduğu, hepimizin sahibinin O olduğu, O istediği için yaşayıp, sonunda yine O'na döneceğimiz dile getirilmektedir. Daha sonra gelen konuda ise Allah'a dua ederek sığındığımız, işlerimize başlarken besmele çektiğimiz, sevdiklerimizin korunması için dua ettiğimiz, sahip olduğumuz şeyler için şükrettiğimiz, işlerimiz için çabalayıp sonucunu Allah'a bırakıp “inşallah iyi olur” dediğimiz, hata işlediğimizde yine O'ndan af dilediğimiz, tövbe ettiğimiz dile getirilmektedir’. Bu açıklamadan sonra Bilgin'in kitabında dil ve anlatımın sade ve akıcı olduğunu, konuların kısa ve özlü, çocukların aklında kalabilecek şekilde anlatılıp daha çok örnek, hikaye, şiir, okuma parçası gibi destekleyici unsurlarla (o zenginleştirildiğini görmekteyiz. Allah'ın birliği “konusunu anlatmada büyük öneme sahip İhlas suresi geniş bir şekilde açıklanmış, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin anlamları verilmiştir. konunun pekişmesi için bunun yerinde olduğunu düşünmekteyiz. Konunun anlatımı sırasında örneklere, konuya uygun ayet meallerine yer verilmesi konunun anlaşılmasını kolaylaştıracak mahiyette yerleştirilmiştir. Örnekler günlük yaşamdan seçilmiştir. Özellikle herkesin Allah'a sığındığı konusu anlatılırken çocuğun ve çevresindekilerin günlük hayatta kullandığı dua cümlelerine yer verilmesi hem bu dua cümlelerinin kullanılmasının nedeninin anlamasını, hem de anlamlarını öğrenmesini sağlamaktadır. 

Demirbaş ve arkadaşlarının kitabında ünite konuları, amaçlar, konu ile ilgili kaynaklardan sonra konuya girilmiştir. Allah'ın varlığı konusunda “Bu alemin ve hayatın niçin var olduğunu bir düşünelim, önce kendi varlığımızı inceleyelim. 
Vücudumuzdaki organların hepsinin bir anlamı var. Arıya bakalım ne kadar küçük organları nasıl çalışıyor, nasıl bal yapıyor? Süt hayvanlarına baktığımızda onlar da çeşitli otlar yiyip süt yapıyor?” Şeklinde örneklerle çevremizdeki olaylara çocuğun 


dikkatini çekerek her şeyin kusursuz olduğunu, bunları meydana getiren düzenleyen bir 


' Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 15-22. 
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güç olması gerektiği çocuğa anlatılmak isteniyor. Her şeyi meydana getiren bu güce “Allah” dediğimizi belirtiyor. Daha sonra Allah'ın varlığına ilişkin delillerin Kur'an'da da bildirildiğini dile getirerek Bakara suresi 163-164 ayetlerinin meali veriliyor. 
Ardından peygamberimizin Allah'ın varlığını anlamak için hadis veriliyor. Allah'ın birliği, eşi ve benzerinin olmadığı konusunda Allah birden fazla olsaydı yeryüzünde karmaşa çıkacağı, isteklerinin çelişeceği belirtilerek buna uygun Enbiya suresi 22. 
ayetin meali veriliyor. Allah'ın eşi ve benzerinin olmadığı, her şeyi görüp işittiği, bizim O'nu göremesek de O'nun bizi gördüğü ifade edilmektedir. Diğer konuda herşeyi yaratanın Allah olduğu, bunları insan için yarattığı, insanların meydana getirdikleri ile Allah'ın yarattıkları arasında fark olduğu, insanın icat ettiği, Allah'ın ise insanın yaptığı şeylerin maddelerini de yarattığı dile getirilmektedir. Her şeyin O'na muhtaç olduğu konusunda hayatımızı devam ettirebilmek için çeşitli maddelere ihtiyaç duyduğumuzu, hiçbir şeye muhtaç olmayan tek varlığın Allah olduğu, tüm varlıkların Ona muhtaç olduğu belirtilmektedir. Allah'ın bizim ibadet, çalışma ve iyiliklerimize de muhtaç olmadığı, bunların kendi yararımız için olduğu ifade edilmektedir. Diğer konuda da inanan insanın iyi kötü her anında Allah'ı andığı ve O'na sığındığı, O'na dua edip yardım dilediği dile getirilmektedir.daha sonra konu ile ilgili(K,Bakara/186) meali verilmiştir!. Görüldüğü gibi bu kitapta dil ve anlatım sade ve çocukların seviyesine uygun, örnekler çevresinden somut ve ilgilerini çekecek örnekler; ayetler ise konu ile ilgili uygun seçilmiş ayetlerdir. Anlatımda örnek verme, ayet ve hadisle destekleme, gözlem, açıklama tarzlarına yer verilmiştir. Allah'ın varlığı çocuğun kendi varlığındaki mükemmelliklerden çevredeki varlıklara doğru giderek yakından uzağa ilkesine uygun olarak anlatılmıştır. Kur'an'dan da delil verilmiştir. Hemen hemen her konuda konuya ilişkin ayet verilmiştir. Ancak Allah'ın birliği konusunda İhlas suresine yer verilebilirdi. 

Çelebi ve arkadaşlarının kitabına gelince ünite konuları ve hazırlık çalışmalarından sonra Allah'ın varlığı konusuna bir ayet meali ile girilmiştir( К, Mülk/3) bu ayetle Allah'ın yaratmasında bir uygunsuzluk görülemeyeceği ifade edilmiştir. Yazar çocuğa elindeki kitabı veya atlası yazıp çizen birinin olduğunu, güzel bir resmin ressam tarafından yapıldığını, saydıklarımızdan kat kat mükemmel, düzenli ve büyük olan evreni de yaratan, düzenleyen, yöneten birimi olduğunu, O'nun da Allah 


olduğunu, her şeyi bilip görüp işittiğini, her şeye gücünün yettiğini, her şeyin rızkını 


' Bk. Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 11-16. 
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O'nun verdiğini ifade etmektedir. Allah'ın bir ve benzeri olmadığı konusunda çevremizde her şeyin yerli yerinde ve düzenli işlediği, arının bal yaptığı, hayvanlarının süt bazılarının yün verdiği, güneşin her gün doğup battığı, mevsimlerin ardı ardına geldiği, bu düzeni tek başına Allah'ın sağladığı, O'nun bir olduğu, eşi ve benzerinin bulunmadığı dile getirilmektedir. Nasıl bir arabanın tek şoförü, okulun tek müdürü varsa evrenin yöneticisi de bir tanededir denmektedir. Allah'ın eşi ve benzeri olmadığı ve başka tanrılar olsaydı ne olacağı ile ilgili ayet mealleri verilmiştir. Bilgin'le benzer şekilde İhlas suresinin kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin anlamları verilmiştir. 
Diğer konuda her şeyin yaratıcısının Allah olduğu, O'ndan başka tanrı olmadığı kısaca dile getirilmiştir. Her şeyin O'na muhtaç olduğu konusunda doğumumuzdan ölene kadar pek çok şeye muhtaç olduğumuzu, çocukken anne babamıza, süte, giyeceğe, okul döneminde okul malzemelerine, gençlik döneminde evlenme, ev bark sahibi olmaya, yaşlılık döneminde zayıflıklarla çeşitli şeylere ihtiyaç duyduğumuzu, ihtiyaçlarımızın hepsini Allah'ın karşıladığını, bizim ve evrendeki tüm varlılıkların O'na muhtaç olduğunu ancak O'nun hiçbir şeye muhtaç olmadığını belirtmektedir. Diğer konuda bizlerin hayatımızın her anında Allah'a sığınıp dua edip O'ndan yardım dilediğimiz, nimetlerine ulaştığımızda O'na şükrettiğimiz dile getirilmektedir. Bazı kimselerin de kendini güçlü hissettiklerinde Allah'a sığınma isteğini göz ardı edebilmişlerse de acizlik ve ihtiyaçla yüz yüze geldiklerinde Allah'a sığındıkları, tanrılık iddiasında bulunan Firavunun bile Hz. Musa'yı takip ederken boğulma tehlikesi ile karşılaştığında Allah'a sığınma ihtiyacı duyduğu ifade edilmiştir'. Görüldüğü gibi bu kitapta dil sade ve akıcıdır. Anlatımda örnekleme, tasvir, açıklama, ayet ve hadislerle konuyu destekleme söz konusudur. 

Çınarlı ve arkadaşlarının kitabına gelince ünite konuları ve hazırlık çalışmalarından sonra konuya girilmiştir. Allah'ın varlığı konusunda evrende hiçbir şeyin sebepsiz, kendiliğinden var olmadığını, ayrıca etrafımızdaki varlıklara baktığımızda bir düzen olduğunu, evrendeki tüm bu varlıkları yaratanın Allah olduğunu ifade etmektedir. “Okuduğumuz her kitabın bir yazarı, her binanın bir ustası vardır. 
Birisi bunların kendiliğinden olduğunu söylese güleriz. Evrene dikkatlice baktığımızda gök cisimlerinin, güneşin aksamadan düzenli bir şekilde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Bunlar tesadüfen mi meydana gelmektedir.Toprağa atlan çekirdek 


filizlenip büyüyüp ağaç oluyor, bu tesadüfen mi oluyor? Tüm bu olaylar tesadüfen 


l Bk. Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 2-7. 
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meydana gelmiyor. Bunlar güçlü ve her şeyi bilen yaratıcının dilemesiyle oluyor, bu yaratıcı da Allah'tır. Havayı, suyu, organlarımızı yaratan, bizi evrenin en kiymetli varlığı yapan Allah'tır” demektedir. Diğer konuda yazar, Allah'ın bir ve tek olduğunu, okulumuzun tek müdürü olduğu, kavşakta trafik düzenini sağlayan tek polis olduğunu, bunlar tek olmasa yönetimde kargaşa olacağını, evrende var olan eşsiz düzenin de Allah'ın birliği, eşsiz ve benzersiz olduğunu gösterdiğini, aksi halde evrendeki düzenin alt üst olacağın ifade etmektedir. Ardından bu konuyla ilgili ayetin mealini vermiştir(K,Enbiya/22) daha sonra kelime- i tevhid, kelime-i şehadet ve ihlas suresinin anlamını verip açıklamıştır. Bundan sonraki konuda her şeyi Allah'ın yarattığı, yaratmanın yalnız Allah'a mahsus olduğu, O'nun yegane yaratıcı ve diriltici olduğu, her varlığın yok olacağı, sadece O'nun kalıcı olduğu, bizi ve gerekli olan tüm nimetleri O'nun yarattığı ifade edilmektedir. Ardından Allah'ın yaratıcılığı ile ilgili ayet meali verilmiştir(K, Fatır/3). Diğer konuda evrendeki tüm canlıların canlılıklarını devam ettirebilmek için birtakım şeylere muhtaç olduğu, onların ihtiyaçlarını ve onları yaratanın Allah olduğu; bu nedenle canlıların var olmak ve varlıklarını devam ettirebilmek için yüce Allah'a muhtaç olduğu dile getirilmektedir. Herkesin O'na sığındığı konusunda insanda güçlü bir varlığa sığınma isteği olduğunu, gerçek anlamda sığınılacak, kuvvetli ve her şeye gücü yeten varlığın Allah olduğu, insanları ve diğer canlıları her türlü kötülük ve beladan koruyanın da Allah olduğu dile getirilmektedir. 
Bizim hayatımızın her anında sadece Allah'a dua ederek sığındığımız, çünkü bizi yaratan ve koruyanın O olduğu, hata işleyip pişman olduğumuzda da O'na sığınıp af dilediğimiz belirtilmektedir’. Görüldüğü gibi Çınarlı ve arkadaşlarının kitabındaki örnekler ve anlatımlar yukarda verdiklerimize benzerlik arz etmektedir. Dil sadedir. 
Anlatımda örnek verme, açıklama, gözlem ve ayet mealleriyle konunun desteklendiği görülmektedir. 

Çakıroğlu”nun kitabına gelince yazar, ünite konuları ve hazırlık çalışmalarından sonra Allah'ın varlığı konusunda çevremizde birçok olay olduğunu, dalların yeşerdiği, yağmur, dolu yağdığı, günler haftalar ve mevsimlerin birbirini izlediği, bu düzenin hiç şaşmadığı, her canlının görevini yerine getirdiğini belirterek bu şaşmaz oluşumların bir rastlantı olup olmadığını sormaktadır. Bu hayret verici düzenin kendiliğinden olmasının mümkün olmadığı, her şeyi var eden güçlü bir yaratıcının olduğu ifade edilmekte, bir 


ayet meali verilmektedir(K, Mülk/19). Allah'ın birliğini anlatırken Allah'ın bir ve tek 


! Bk. Çınarlı ve ark., DKAB 5, s. 12-24. 
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olduğu, O'ndan başka ilah olmadığı gibi ortaklarının da olmadığını, olsaydı isteklerinin çatılabileceği ve yeryüzünün düzeninin bozulacağı ifade edilmektedir. Bunla ilgili ayet meali verilmektedir. Zaten dinimizin temelinin de tevhid esasına dayandığı, bunun Allah'ın bir ve eşinin benzerinin olmaması anlamına geldiği belirtilmektedir. Allah'ı zihnimizde herhangi bir şekle sokarak hayal etmememiz gerektiği, şeklin ölümlü varlıklar için geçerli olduğu dile getirilmektedir. Daha sonra İhlas suresinin anlamı verilmiştir. Diğer konuda insanın doğada var olan maddelerden yararlanarak bir şeyler yaptığını ancak bunlara can veremediğini, her şeye gücü yetenin yalnız Allah olduğu, evreni yaratıp şaşmaz düzen koyanın Allah olduğu anlatılmakta konu ile ilgili bir ayet meali verilmektedir. Her şeyin O'na muhtaç olduğu konusunda da yeryüzündeki tüm canlıların bir şeylere muhtaç olduğu, hiçbir şeye muhtaç olmayan tek varlığın Allah olduğu söylenmektedir!. Çakıroğlu'nun kitabında da dil ve anlatım sade ve akıcı; anlatımda örnek verme, açıklama ve ayet mealleri ile konunun desteklenmesi söz konusudur. Şiir ve dualardan oluşan serbest çalışmalarına fazlaca yer verilmiştir. her r ünite konusunun sonunda serbest çalışma vardır. Bunlar çocukların konulara ilgisini çekmek ve motive etmek açısından yararlı olabilir. 

Gündüz'ün kitabına gelince ünite konuları ve hazırlık çalışmalarından sonra Allah'ın varlığı konusunda çevremizde birçok tabiat olayının meydana geldiği, mevsimlerin ardı ardına geldiği, her varlığın kendine düşen görevi yerine getirdiği, bunların rastlantı sonucu meydana gelemeyeceği, Allah'ın yarattığı ifade edilmektedir. 
Allah'ın birliği konusunda ise eğer birden fazla yaratıcı olsaydı yerin ve göğün düzeninin bozulacağından , dinimizin temelinin de tevhid esasına dayandığından bahsedilmektedir. Bundan sonraki konuda insanın harika buluşları ve yaptığı eşyalar olduğunu, insanı ve evreni yaratanın ise Allah olduğuna değinilmektedir. Diğer konuda yeryüzünde her varlığın hayatını sürdürmek için bir başka varlığın yardımına muhtaç olduğu, hiçbir şeye muhtaç olmayan tek varlığın Allah olduğuna değinilmektedir. 
Sonraki konuda da yüce Allah'ın tüm çaresiz insanların sığınağı olduğu, günah işlendiğinde O'ndan af dilendiği, Allah'a sığınmanın insana güç verdiğinden bahsedilmektedir?. Görüldüğü gibi bu kitabın dili de çocukların seviyesine uygundur. 
Anlatımda çevreyi gözlemleme, açıklama, örnekleme, ayet meallerine yer verme 


görülmektedir. 


' Bk. Çakıroğlu, DKAB 5, s. 10-26. 
? Bk. Gündüz, DKAB 5, s. 11-21. 
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Ünal ve ark.'nın kitabında ise ünitenin planı ve hazırlık çalışmalarından sonra Allah'ın varlığı konusunda Allah'ın varlığına inanmanın dinimizin inanç esaslarından olduğu, etrafımızdaki hiçbir eşya kendiliğinden var olmayıp insanlar tarafından yapıldığı gibi evren de kendiliğinden meydana gelemeyeceği ve insan tarafından da meydana getirilemeyeceğine göre onu da Allah'ın yarattığı ifade edilmektedir. Diğer konuda ise evrende başka yaratıcılar bulunsaydı karışıklık olacağından bahsedilerek konu ile ilgili ayet meali verilmiştir. bundan sonraki konuda da evrendeki tüm varlıkların sonradan meydana geldiğinden, evrendeki oluşumların kendi kendine olamayacağından bunları ve her şeyi Allah'ın yarattığından bahsedilmektedir. Her şeyin O'na muhtaç olduğu konusunda ise yeryüzündeki tüm canlıların yaşamak için birçok şeye muhtaç olduğu, onların muhtaç olduğu şeyleri ise Allah'ın yarattığı dile getirilmektedir. Görüldüğü gibi Ünal ve ark.'nın kitabında da diğer kitaplardaki anlatımlara benzer ifadeler yer almaktadır. Dil sadedir. Anlatımda örnek verme, açıklama ve ayet meallerinden yararlanama görülmektedir. 

Yukarıda örnekleri verilen 5. sınıf DKAB ders kitaplarının içeriklerine baktığımızda genel olarak anlatımların ilk kitaplardan itibaren birbirine benzerlik arz ettiğini görüyoruz. İlk kitaptan itibaren kitaplardaki anlatımlarda pek fazla bir değişiklik görülmemektedir. Genelde dil ve anlatım sade ve çocuğun anlayabileceği seviyededir. 
Ancak dikkatimizi çeken genelde konuların bilgi verme tarzında işlendiği ve çocuğun hislerine hitap ederek ona yaklaştırılmadığıdır.. Anlatımda çoğunlukla açıklama, örnek verme, gözlem vs. gibi metodlardan yararlanılmıştır. Bazı kitaplarda çocukların ilgisini konuya çekmek için hikaye, şiir ve ve örnek olay anlatımı gibi serbest çalışma metinlerine yer vererek konular çocuğun seviyesine indirilmeye çalışılmıştır”. 

4. ve 5. sınıf DKAB ders kitaplarının incelediğimiz ünitelerle ilgili içeriklerini karşılaştırdığımızda ise yukarıda verdiğimiz örnek ifadelerden yola çıkarak iki sınıf arasındaki anlatımların benzerlik arz ettiğini söyleyebiliriz. Her iki sınıfta da devletin yazdırdığı ilk kitaplar haricinde kitaplarda sadece kuru bir bilgilendiricilik olduğunu, çocuğun ilgi, ihtiyaç ve gelişim seviyelerinin dikkate alınmadığını görüyoruz. Oysa bu yaştaki çocuklara verilecek bilgilerin onların ruhsal ve zihinsel gelişim özelliklerine 


uygun olacak şekilde düzenlenmesi, konuların çocuğun yaşantısına, onun tecrübe ve 


' Bk. Ünal ve ark, DKAB 5, s. 10-18. 

? Bk. Bilgin, DKAB 5, s.11-29; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 10-26; Arvasi/Çilingir,DKAB 5, s. 10-20; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 10-22; Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 11-29; Algül ve ark, DKAB 5, s. 
10-25. 
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ihtiyaçlarına dayandırılarak, günlük hayattan örneklerle sunulması gerekmektedir). 
Ayrıca onların gelişme durumlarına göre metinler kolay ve anlaşılır, ilgi duyulur, istenir, beğenilir ve sevilir hale getirilmelidir. Yine işlenecek konular yerine göre duygulandırıcı, gönül alçıcı, bağlayıcı, yerine göre düşündürücü, hayran bırakıcı, zevk verici yerine göre de koruyucu, destekleyici, besleyici ve yaşamaya teşvik edici olmalıdır. Oysa incelediğimiz ders kitapları devletin yazdırdıkları ilk kitaplar haricinde 


genelde bu niteliklerden uzak görünmektedir. 
VI. Kaynaklar Yönünden İnceleme 


Ünite başında ya da sonunda, öğrencinin yararlanabileceği; ders kitabının sonunda ya da konuların işlenişi sırasında yazarın yararlandığı kaynakların verilmesi ders kitabının bilimsel güvenirliğini tespit etmede önemli bir kriterdir. 

Biz bu konuda ders kitabında konunun işlenişi sırasında kullandığı bilgi kaynaklarının yeterince zengin olup olmadığı, güvenirlilikleri ile kullanılan Kur'an meali ve hadis kaynaklarının ne derece sağlıklı olup olamadıklarını tespit etmeye çalışacağız. 

4. sınıf kitaplarını incelediğimizde belirlediğimiz 10 kitabın hepsinde metinler içerisinde alıntı yapıldığında dipnot verildiğini ve kitapların sonunda kaynakçanın yer aldığını görüyoruz. Yalnız Yavuz/Günay'ın kitabında metinlerde dipnot kullanılmış ve orada kaynakla ilgili bilgiler verilmiş ancak bunlar kitabın sonunda kaynakça başlığı altında toplanmamıştır. Metinlerde dipnotlar verilirken dipnotlarda alıntı yapılan kaynakları aşağıda dipnotta vermekten ziyade metnin hemen sonunda net bir biçimde verilmiştir. Böyle bir uygulama 4. sınıf öğrencisini henüz dipnotlarla zorlamamak ve konunun bütünlüğünü bozmadan, okumayı aksatmadan, konunun anlaşılırlIğı ve kitabın takibini kolaylaştırmak amacı ile yapılmış olabilir. Konunun işlenişi sırasında geçen âyet meallerinin hangi surenin kaçıncı âyeti olduğu ya âyetin hemen sonunda parantez içerisinde ya da dipnotla aşağıda belirtilmiştir. Metin içerisinde geçen hadislerin meallerinin hangi kaynaktan alındığı dipnotlar şeklinde altta verilmiştir. Kullanılan hadis kitapları ise genelde güvenilir olarak kabul edilen Buhari, Müslim gibi hadis kaynaklarıdır. Yine konuları destekleyici olarak kabul edilen okuma parçalarının 


kimden alındığı parçanın sonunda belirtilmektedir. Diğer kitaplarda da genelde âyetler 


! Bk. Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, s. 66. 
Bk. Yavuz, “Din Psikolojinin Işığı Altında...”, Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, s. 190. 
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dipnotlarda belirtilmişse de şiir, okuma parçası vb. konunun destekleyici unsurları eğer alıntı ise dipnotta değil, hemen metnin sonunda nereden alındığı ve kime ait olduğu belirtilmiştir. Yalnız Canbulan, Algül ve arkadaşlarının kitabında alıntı yapılan kaynaklar dipnotta belirtilmiş, destekleyici unsurların alındığı kaynaklar da metnin sonunda verilmiştir. Âyet ve hadis mealleri ise sure ve âyet numaraları ile hadisin alındığı kaynaklar kitaplarda dipnot ya da metnin sonunda belirtilmiştir. 

Kitapların kaynaklarını incelediğimizde genelde benzer kaynakların kullanıldığını görüyoruz. Kur'an meali olarak Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının mealleri ile hadis kaynağı olarak da Riyazüs Salihin, Buhari ve Müslimin hadis kitaplarının (o kullanıldığını görüyoruz. Bunların yanısıra kitapların hemen hemen hepsinde yararlanılan kaynaklar Ömer Nasuhi Bilmen'in İslâm İlmihali ve A.H. 
Akseki'nin İslâm Dini, Ahlâk İlmi ve İslâm Ahlâkı, Yavrularımıza Din Dersleri, M. 
Hamidullah'ın İslam Peygamberi adlı eserleridir. Kitaplarda âyet ve hadis mealleri ile akaid, ilmihal ve İslâm tarihi konuları ile ilgili yararlanılan kaynakların genelde bilimsel olarak güvenilir olduklarını söyleyebiliriz. Ancak О. N. Bilmemin Büyük İslâm İlmihali”nde bir takım sağlıksız bilgilerin yer aldığını belirtmeliyiz. Fakat öğrencilere ulaştırılan bilgiler içerisinde bu tür bilgilere rastlamadığımızı söylemeliyiz. 

5. sınıf kitaplarına gelince belirlediğimiz 15 kitaptan Bilgin'in ders kitabı hariç diğerlerinde kaynakçanın yer aldığını görüyoruz. Bilgin'in kitabında ise 4. sınıftaki Yavuz'un kitabında olduğu gibi metinlerde ya da destekleyici unsurlarda alıntı yapılmışsa hemen metnin altında alındığı kaynağın ismi verilmiştir. Konunun işlenişi sırasında geçen âyet meallerin hangi surenin kaçıncı âyeti olduğu ile hadis meallerinin alındığı kaynaklar belirtilmiştir. Diğer kitaplarında ise metnin içerisinde alıntı yapılıyorsa metnin hemen sonunda alınan kaynağın ismi yazılmış ve kitabın sonunda kaynakçada kitapta konunun işlenişi sırasında kullanılan kayaklar topluca verilmiştir. 
Bu sınıf ders kitaplarında da kullanılan kaynakların genelde 4. sınıf ders kitaplarında 


kullanılan kaynaklar olduklarını görüyoruz. 
VII. Ünitedeki Destekleyici Unsurlar 
1) Hazırlık Çalışmaları 


Hazırlık çalışmaları, ünite başlarında öğrencinin konulara ön hazırlık yapmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır. Burada verilecek hazırlık sorularının iki temel 


amacı olmalıdır. Bunlardan birincisi, ön bilgilerin gözden geçirilmesi; ikincisi ise yeni 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öğrenmelere merak uyandırılmasıdır. Ön bilgilerin gözden geçirilmesi, yeni bilgilerin öğrenilmesine temel oluşturur'. Her öğrencinin mutlaka bir alt yapısı vardır. Bu alt yapı varsa öğrenme kolay gerçekleşir, aksi taktirde önce bu alt yapıyı oluşturma çabasına girmek gerekir. Bu da öğrenmenin geç ve zor gerçekleşmesine, zaman ve emek israfına neden olabilir. 

Öğrencinin alt yapısının oluşturulması ve hazırlanması sırasında gerekli ilginin uyandırılması ve ihtiyaç olduğunun hissettirilmesi olmak üzere, ilgili konuyu öğrenebilme, anlayıp anlam kazandırabilmek için gerekli ön bilgi, duygu ve becerilerin kazanılmış olmasını (o anlatır? Dolayısıyla hazırlık çalışmaları bunları gerçekleştirebilecek şekilde ön çalışmaya sevk edecek öğeleri içerir. Örneğin öğrenilecek konu ile ilgili çevrede bulunan olay, olgu, kişi ve kurumları fark etmeye, tanımaya ve anlamaya yönelik çalışmalar, bir konunun öğrenilebilmesi için gerekli temel kelime ve kavramları tanıma ve anlama, konu ile ilgili bilgi kaynaklarını tanıma gibi öğeler, hazırlık çalışmalarında yer alabilir. DKAB kitaplarında özellikle kavram ve kelimelerle ilgili hazırlık çalışmaları önemli yer tutar. Çünkü bu alanın kendine özgü kelime ve kavramları vardır. Bir konu, bir kelime ve kavram üzerine kurulabilmektedir. 
O kelime ve kavramı anlayamayan bir öğrenci konunun bütününü anlamakta zorlanacaktır”. 

Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarının incelenmesi ile ilgili esaslar arasında hazırlık çalışmalarına ilişkin olanları şöyle sıralamıştır: 1) öğrencinin yakın çevresi, ihtiyaçları ve günlük yaşayışı ile ilgili olup olamadığı, 2) öğrencide ünite ve konuyu öğrenmek için ilgi ve istek uyandırıp uyandırmadığı, 3) öğrencinin bilgi ve beceri birikimlerine uygun olup olmadığı, 4) öğrencilerin seviyesine uygun araştırma, inceleme, deney ve gözlem yapmaya teşvik edip etmediği”. 

Bu özelliklerin ders kitaplarında sağlanabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır: 

- Hazırlık çalışmaları gözlemlenebilir ölçülebilir davranışlar içermelidir. 

- Soru ve çalışma sayısı öğrencinin çok fazla zamanını almayacak şekilde düzenlenmelidir. 


- Somut, gerçekleştirilebilir davranışları içermelidir. 


1 Kılıç/Seven, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, s. 71. 

2 Tosun ve ark, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu DKAB 4-8, s. 52. 
3 Tosun ve ark, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu DKAB 4-8, s. 52. 
4 MEB Tebliğler Dergisi, 3 Temmuz 1995, Sayı: 2434, s. 611. 
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- Seviyeye uygun olarak açıklanmış kavramların kullanılabilmesi gerekir. 

- Çalışmalar öğrencinin yakın çevresi, ihtiyaç ve günlük hayatı ile ilgili olmalıdır". 

Biz burada bu hususları ve Ders Kitapları İnceleme Yönetmeliğinin hazırlık çalışmalarına ilişkin yukarıda belirtilen ölçütleri göz önünde bulundurarak 4. ve 5. sınıf ders kitaplarındaki hazırlık çalışmalarını incelerken şu noktaları tespit etmeye çalışacağız; 

1) Ünitede hazırlık çalışmasına yer verilmiş midir? 

2) Hazırlık çalışmaları ünitenin konularının öğrenilmesi için gerekli hazır bulunuşluğu sağlayacak nitelikte midir? 

3) İlgi sağlamaya yönelik çalışmalar var mıdır? 

4) İhtiyacı fark ettirecek hazırlık çalışmaları var mıdır? 

5) Temel kelime ve kavramlarla ilgili çalışmalar var mıdır? 

6) Ünite başlarında ön testlere yer verilmiş midir? 

7) Bu testler amaçlara ve hedef davranışlara uygun mudur? 

4. sınıf din dersi kitaplarının hazırlık çalışmalarına yakından bakıldığında belirlenen DKAB ders kitaplarının hepsinde hazırlık çalışmaları yer almaktadır. 1. Ünite olan “Allah ve Allah inancı” ünitesinde? Yavuz/Günay”ın kitabında hazırlık çalışmaları olarak çocukların çevresindeki varlıkları gözlemleyip, bunların nasıl var olduğunu düşünmeleri sağlanmaya, Allah'ı ilk defa ne zaman düşünmeye başladıkları hatırlatılmaya ve konuya dikkati çekmeye çalışılıyor. Bununla birlikte evlerde, araçlarda, iş yerlerinde besmeleye rastlayıp rastlamadıkları ve bunların ne demek istediği sorulmaktadır”. Burada hazırlık çalışmalarının konuya geçebilmek için basit hatırlatmalarla çocuğun o ilgisini uyandırmaya (girişilmektedir. Çocuklardan çevrelerindeki varlıkları gözlemleyip bunların nasıl var olduklarını düşünmelerinin istenmesi yaratıklar üzerinde düşünerek Allah'ın varlığına doğru gitmelerini, bununla çocuğun konuya ilgisini sağlamak, çocuğu gözlem ve araştırma yapmaya sevk etmek için uygundur. Ayrıca besmele ile ilgili bir soruda da besmeleyi iş yerlerinde, araçlarda daha önce rastlanıp rastlanmadığının ve bununla ne denmek istendiğinin sorulması da 


çocuğun günlük yaşamı ile ilgili bir konuya dikkatinin çekilmesini sağlamaktadır. 


| Kılıç/Seven, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, s. 71-73. 

? Bu ünitede Allah ve besmele, Allah'a inanmanın insana verdiği huzur ve mutluluk, Allah'a karşı görevlerimiz, ünite süresince Sübhaneke duası ve anlamı konuları yer almaktadır. 

* Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 1. 
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Çocukların çevrelerindeki varlıkları gözlemleyerek bunların nasıl meydana geldiğini düşündürmeye yönelik soru kitapların bazılarında da geçmektedir. Diğer hazırlık çalışmalarından olan Allah'ı ilk defa nasıl düşündüklerinin hatırlanmasının istendiği madde de bazı kitaplarda benzer şekilde geçmektedir? Bunlar haricinde genelde kitaplarda sık geçen hazırlık çalışmalarından biri “hangi işlere besmele ile başladığımızı büyüklerimizden öğreniniz, bir işe başlarken ya da ders çalışırken besmele çektiğimiz olur mu? Bunu ne amaçla yapıyorsunuz?” İşlerimize başlarken neden besmele çektiğimizi büyüklerimizden öğreniniz şeklinde yer alan, bu tür sorular besmelenin anlamını ve neden çekildiğini öğrenmelerine yönelik sorulardır”. Bunlar ünite konularından biri olan besmeleye ön hazırlık olması ve konunun anlaşılması için faydalıdır. Ancak görüldüğü gibi sorular genelde aynı olup ilk kitaplardan esinlenmektedir. Ancak büyüklerin bir işe başlarken neden besmele çektiklerinin sorulması, konuya çocukların günlük hayatı ile ilgi kurulmak sureti ile başlanması, onların konuya hazır olmalarının sağlanmasına yardımcı olabilmektedir. Bunun yanında “Allah'a karşı ne gibi görevlerimiz vardır, büyüklerinizden öğreniniz” şeklinde gelen hazırlık çalışmalarından biri de kitapların çoğunda geçmektedir". “Allah'a karşı görevlerimiz” isimli ünite konusuna hazırlık olarak bu çalışmanın yer alması konunun daha iyi anlaşılabilmesi için faydalı olabilir, ancak soruları direk “Allah'a karşı görevlerimiz nelerdir?” diye sormak yerine çevremizdeki insanların Allah'a karşı sevgilerini, şükranlarını nasıl ifade ettikleri veya neden dua ettikleri sorulabilirdi. Bu ifadeler çocuğa daha yakın, günlük hayatta rastladıkları şeylere dikkatini çekmek sureti ile konuya hazır bulunuşluğu sağlamada daha etkili olabilir, ihtiyacı daha fazla hissettirebilirdi. Kitapların bazılarında bu tür ifadelere de rastlamaktayız. Örneğin Gündüz'ün kitabında geçen “Çevremizdeki insanlar Allah'a karşı sevgilerini ne şekilde gösteriyorlar? Gözlemlerinizi anlatınız” şeklindeki ifadeler çocuğu seviyesine uygun şekilde araştırma ve gözlem yapmaya teşvik ederek çocuğun konuya hazırlanmasına ve 


ilgi duymasına yardımcı olabilecek niteliktedir. “Verdiği nimetlere karşı Allah'a 


i Kış. Tekin, DKAB 4, s.1, Ak/Arslan, DKAB 4, 5.5; Uluşan, ОКАВ 4, 5.9; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, 


5.9. 

2 Kış. Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 1; Ak/Arslan, DKAB 4, $.5; Uluşan, DKAB 4, s.9.; 

* Bk. Tekin, DKAB 4, s 1; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 3; Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 1; Ak/Arslan, DKAB 4, 5. 11; Algül ve ark, DKAB 4, s. 5; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 2; Gündüz, DKAB 4, s. 11. 

“ Bk. Tekin, DKAB 4, s. 1; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 5; Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 1; Ak/Arslan, DKAB 4, 5. 11; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 2; Gündüz, DKAB 4, s. 11; Canbulan, DKAB 4, $. 1. 

5 Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 11. 
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borcunuzu nasıl ödersiniz, araştırınız” “Ne zamanlar Allah'a dua ediyorsunuz? Bu esnada neler duyuyorsunuz?” sorusu yine benzer şekildedir. 

Görüldüğü gibi genelde kitaplarda yer alan hazırlık çalışmaları ortak şekilde geçebilmektedir. Burada ilk kitaptan sonraki yazarların çocukların konuya ilgisini çekebilmek ve onları hazırlamak için değişik hazırlık çalışmaları oluşturmak için çabalamadıklarını, genelde ilk kitaplardan esinlendiklerini hatta büyük oranda onu tekrar ettiklerini görüyoruz. Anlatılacak konu aynı olduğu için hazırlık çalışmalarının benzer olması doğal karşılanabilir ancak en azından kitaplarda konunun farklı yönlerine dair sorular sorulabilirdi. Böylece birbirinin tekrarı gibi görünmesi engellenebilirdi. 

5. sınıf DKAB ders kitaplarına konumuzla ilgili olarak yakından baktığımızda belirlediğimiz 15 din dersi kitabının hepsinde 1. ünite olan “Allah'a İnanmak” ünitesinin başında hazırlık çalışmaları yer almaktadır. İlk yayınlanan kitap olan Bilgin'in kitabına baktığımızda orada yer alan “ Allah hakkındaki ilk soruyu kime ne zaman, nasıl sormuş olduğunu hatırlayın ve sınıfta anlatın?” sorusu çocuğu konuya hazırlayıcı ve günlük yaşantısı ile ilgilidir. Buna benzer bir ifade Tekin'in kitabında “ Allah hakkındaki ilk bilgileri kimden öğrendiniz? Hatırlayınız*” şeklinde geçmektedir. 
Bilgin'in kitabında diğer bir hazırlık sorusu da “en çok hangi durumlarda Allah'ı anıyoruz? O'na nasıl sığınıyor ve dua ediyoruz? Örnek verin” dir. Bu soru da hem çocuğu konuya hazırlayıcı hem de çocuğun önceki bilgi ve becerilerini ölçerek çocuğun ihtiyacını fark ettirici niteliktedir. Buna benzer sorular daha sonraki kitaplarda da yer almaktadır. Örneğin “ Allah'a ne şekilde dua ediyorsunuz? Defterinize yazınız”, insanlar Allah'ı hangi zamanlarda hatırlıyorlar, araştırınız”, “Allah'a ne zamanlar dua ediyorsunuz? Dua ederken neler hissediyorsunuz” gibi sorular bunlardandır. Bilgin'in kitabında geçen diğer bir hazırlık sorusu ise “evinizde ve ailenizde Allah'a ibadet edenlere dikkat ediniz, bu ibadetleri neden yaptıklarını düşünün ve kendilerine sorun. 
Aldığınız cevapları sınıfta anlatınız”. Bu soru da çocuğun hem günlük hayatıyla ilgilidir hem de onu çevresi ile ilgili araştırma ve gözlem yapmaya sevk edecek 


niteliktedir. Yine Bilgin'in başka bir hazırlık sorusu “içinde Allah geçen atasözleri ve 


Bk. Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 1. 

Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 9. 

Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 3. 

Bk. Tekin, DKAB 5, s. 2. 

Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 3. 

Bk. Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 12. 
Bk. Çelebi ve ark DKABS5,s.1. 

Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 13. 
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deyimler bulun, bunları açıklamaya çalışın!”, şeklindedir. Burada çocuğa yöneltilen bu sorunun çocuğun günlük yaşantısı ile ilgili olduğunu, onu seviyesine uygun araştırma yapmaya sevk ettiğini görüyoruz. Buna benzer olarak Tekin'in kitabında da “içinde Allah kelimesi geçen deyimler bulunuz, bunları anlamaya ve açıklamaya çalışınız””şeklinde bir hazırlık çalışması vardır. Arvasi/Çilingir'in kitaplarında da “içerisinde Allah kelimesi geçen 5 tane cümle yazınız”, ifadeleri yer almaktadır. Bu çalışmanın da çocuğun derse hazırlanması ve onun ilgi, istek ve ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasında yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Çocuğun günlük hayatta içerisinde Allah kelimesi geçen dua cümlelerine dikkat çekerek onun derse hazırlanmasını sağlayacak hazırlık sorularından biri de Canbulan'ın kitabında “insanlardan günlük hayatta Allah korusun, Allah razı olsun, Allah kolaylık versin gibi sözler duyarız, bu sözlerin ifade ettikleri kavramı büyüklerden öğreniniz”, şeklinde geçmektedir. Algül ve arkadaşlarının kitabında da “sabah okula gelirken annenize, babanıza neden Allah'a ısmarladık, diyorsunuz? Bunun ne anlama geldiğini büyüklerinizden öğrenerek deftere yazınız”, şeklinde bir hazırlık çalışması vardır. Burada da çocuğun günlük hayatta sıkça kullandığı bir deyimden yola çıkılarak konuya bir hazırlık çalışması yaptırılmaktadır. Ak/Arslan’ın kitabında da bu paralelde sorular yer almaktadır. Örneğin “deyimler sözlüğünden içersinde Allah kelimesi geçen deyimlerden üç tanesini bularak defterinize yazınız®”. Burada da çocuğu seviyesine uygun bir araştırma yapmaya sevk ediyor. 

Görüldüğü gibi 5. sınıf DKAB ders kitapları içerisinde yayınlanma tarihi açısından ilk kitap olan Bilgin'in kitabından esinlenme ve tekrar etmeler olmuştur. 
Bunların yanı sıra birbirinden farklı olan hazırlık sorularına da rastlanmaktadır. Örneğin Arvasi/Çilingirin kitabında “büyüklerinizden Allah'a neden inandıklarını sorunuz, 


7 


aldığınız cevapları yazınız ve sınıfta tartışınız” şeklinde bir madde vardır. Tekin'in 


kitabında da “dünyada her şey bir düzen içerisinde yürümektedir. Bu düzenli işleyişi gösteren bir tane örneği defterinize yazınız”, şeklinde bir hazırlık çalışması yer 


almaktadır. Yine başka bir kitapta çocuğun günlük yaşantısının içerisinden, onun 


1 Bk. Bilgin, DKAB 5, s. 13. 

Bk. Tekin, DKAB 5, $. 1. 

Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 9. 
Bk. Canbulan, DKAB 5, s. 11. 

Bk. Algül ve ark, DKAB 5, 5. 20. 
Bk. Ak/Arslan, DKAB 5, s. 9. 

” Bk. Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 9. 
“ Bk. Tekin, DKAB 5, s. 1. 
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ilgisini çekmeye, onu konuya ısındırma yönelik bir hazırlık çalışması ise şu şekildedir: 


i» Tanrıverdi'nin 


“içtenlikle Allah'tan bir şey istediğiniz oldu mu? Defterinize yazınız kitabında da “Allah'a karşı ne gibi görevlerimiz vardır? Büyüklerinize sorarak öğreniniz”, ifadeleri bulunmaktadır. Аут ifadeler başka kitaplarda yer almaktadır”. 
Bunların yanında kitaplardan birinde diğerlerinden farklı olarak ünitenin başında ünite konularının verilmesinden sonra amaçlar belirtilmiş, konu ile ilgili kaynaklar verilmiş ve “gezi-gözlem-inceleme” başlığı altında çocuğa etrafındaki varlıkları gözlemeye sevk edecek beş çalışma maddesi yer almaktadır”. Burada çevredeki varlıklar gözlemlenerek Allah'ın varlığı ile ilgili ilk konuya hazırlık yapılmaya çalışılmış olabilir. 

4. ve 5. sınıfta Allah inancı ile ilgili ünite konuları birebir aynı olmadığı için görüldüğü gibi hazırlık çalışmalarında fazla bir benzerlik yoktur. 4. sınıfta genelde çocukların çevrelerindeki varlıkları gözlemleyerek bunların nasıl yaratıldığını düşünmeleri ya da besmelenin anlamını ve nerelerde kullanıldığını düşündürmek için herhangi bir işe başlarken neden besmele çekildiği ile ilgili sorularla, Allah'a karşı görevlerimizin ne olduğunu soran hazırlık çalışmalarına rastlıyoruz. 5. sınıf kitaplarında ise Allah'ı daha çok hangi durumlarda anıp, O'na sığındıklarını ve dua ettiklerini, dua ederken neler hissettiklerini, içinde Allah geçen deyimleri ve dua cümleciklerin anlamını ve Allah'a karşı sorumluklarını soran hazırlık çalışmaları da vardır. Belki iki sınıfta da tek ortak hazırlık çalışması çocuklara Allah'a karşı görevlerini soran sorulardır. Sorular genel olarak ünite konularının öğrenilmesi için gerekli hazır bulunuşluğu ve çocukların konuya ilgilerini sağlayacak niteliktedir. Temel kelime ve kavramlarla ilgili çalışmalara da yer verilmiştir. Örneğin besmelenin ne anlama geldiği günlük hayatta neden kullanıldığı, neden ev ve iş yerlerine asıldığı sorulmaktadır. Bu tarz sorular aynı zamanda konunun günlük hayatla ilişkilendirilmesini de sağlayarak çocuğa ihtiyacını fark ettirmeye, onu konuya motive etmeye yarayabilecektir. Bunlar yanında her iki sınıf kitabında da devletin yazdırdığı ilk kitaplardaki soruların çok az değişikliklerle daha sonraki kitaplarda da hazırlık çalışmaları olarak tekrar edildiğini görmekteyiz. Bunun yerine konuya farklı bakış açıları getirecek değişik sorularla daha 


sonraki kitaplarda hazırlık çalışmaları yenilenebilirdi. 


1 Bk. Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 1. 

? Bk. Tanrıverdi, DKAB 5, 5.1. 

3 Kış. Canbulan, DKAB 5, s. 11; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 11; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 9, Vakkasoğlu 
ve ark, DKAB 5, s. 9. 

4 Bk. Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 10. 
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2) Okuma Parçaları 


Ders kitaplarında yer alan öğelerden biri de okuma parçalarıdır. Din dersi kitaplarında da genelde okuma parçaları yer almaktadır. Okuma parçaları bir konunun 


veya bir ünitenin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak için konulur. 


Konunun özelliğine göre okuma parçasının konuluş amacı değişebilir. Bu amaçlar genel olarak soyut bir konuyu somutlaştırmak, bir konuyu örnek ile açıklamak, öğrencinin konuları, olaylar ve olgular üzerinde görebilmesini sağlamak, olay ve olguların sonuçlarını düşündürmek ve göstermek, bir davranışın kalıcılığına katkıda bulunmak olarak sıralanabilir. Bir okuma parçasında aranacak özellikler ise şunlardır: 

l. Dil ve anlatım özellikleri bakımından çocuğun seviyesine uygun, sade ve anlaşılır olması, 

2. Konuyu destekleyici nitelikte olması, 

Amaç ve hedef davranışların gerçekleşmesine hizmet etmesi, 
Öğrencinin ilgi ve ihtiyaç seviyesine uygun olması, 


Yazarının belirtilmiş olması, 


a ww a» 


Eğer alıntıysa kaynağının kaynak belirtme usullerine göre verilmiş olması". 
DKAB ders kitaplarını incelediğimizde kitapların hepsinde gerek konu aralarında gerekse ünite sonunda olsun okuma parçalarına yer verilmiştir. Biz burada 4. 
ve 5. sınıflarda Allah'a iman öğretimi ile ilgili ünitelere baktığımızda belirlediğimiz 25 
kitaptan 23”ünde ünite içinde okuma parçalarının bulunduğunu tespit ettik”. Çocukların gelişim seviyeleri, ilgi, istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak kitaplarda okuma parçalarına yer vermeye hassasiyet gösterilmesinin konuların kalıcılığını sağlama açısından yararlı olduğu söylenebilir. Örneğin konunun başında bir okuma parçasının okunması, bundan sonra Sınıfta bunun üzerinde tartışılması o günkü ders konusuna geçişi kolaylaştırılabilir. Yine konu işlendikten sonra okuma parçasının okunması, konunun 


derli toplu olarak zihinde yer etmesini sağlayabilir). Bunun yanında çocuğa ek bilgi 


! Bk. Tosun ve ark, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu DK AB 4-8, s. 67. 

? Biz burada araştırmamızın sınırlarını aşacağı için 23 kitapta bizle ilgili ünitelerde yer alan okuma pafçalarını tek tek içerik olarak inceleyemeyeceğiz. Bu konuda örneklere ulaşmak için Bk. 
Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 10; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 13, 20; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 10; Algül ve ark., DKAB 4, s. 11, 13; Canbulan, DKAB 4, s. 19-20; Çelebi ve ark, 4, Tekin, DKAB 4, s. 6, Gündüz, DKAB 4, s. 21; Uluşan, DKAB 4, s. 14; Algül ve ark, DKAB 5, s. 11, 14; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 22; Çelebi ve ark., DKAB 5, s. 11; Vakkasoğlu ve ark., DKAB 5, s. 14; Çakıroğlu, DKAB 5,s. 17; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 15; Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 12; Ak/Arslan, DKAB 5, s. ; Canbulan, DKAB 5, s. 14-15; Çınarlı/Kadimoğlu, DK AB 5, s. 20... 

* Bk. Bolay/Sarıkavak, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi, s. 63. 
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vermek, duygulandırmayı arttırmak, inandırıcılığı pekiştirmek, konuyu desteklemek için de okuma parçalarından yararlanılabilir. 

Ünite içinde yer verilen okuma parçalarını incelediğimizde onların ünite konularıyla ilişkili ve konuyu destekler mahiyette olduğunu gördük ve içerik olarak konuyla ilgili olmayan okuma parçasına rastlamadık. Okuma parçalarının genelde sade ve anlaşılır, çocukların gelişim seviyesine uygun уе ilgisini çekebilecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Kitaplarda yer alan okuma parçaları eğer alıntıysa hangi kaynaktan alındığı okuma parçasının hemen sonunda belirtilmiştir. 

Bunlar dışında ders kitaplarında ana metni desteklemek üzere konu çeşitli anlatım türleri içinde yardımcı metinler ve araçlarla beslenmelidir. Bunlar okuma parçaları dışında şiirler, ilahiler, dualar vs. gibi diğer anlatım unsurları da olabilir. 
Burada incelediğimiz DKAB ders kitaplarında da konu başlarında veya aralarında dua, ilahi, şiir vs. gibi serbest çalışma metinlerine yer verildiğini de araştırmamız esnasında gördük’. Konunun başında, ortasında, sonunda bir ilahinin, duanın okunması ve açıklanması çocukları derse hazırlayıcı olduğu gibi, dinlendirici de olabilir. Yalnız bunların çocuğun seviyesine uygun, anlaşılır bir dille yazılmış olmasına özen 


gösterilmelidir? 
3) Görsel Materyaller 


Ders kitaplarında resim, tablo, grafik ve şema gibi pek çok görsel öğretici araç kullanılmaktadır. Bu araçların görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi etkili bir görsel düzene bağlıdır. Ders kitapları iyi bir görsel düzen ile hem araçların işlevlerini yerine getirmesi, hem de öğrencinin konuya yaklaştırılmasına ve ilgi duymasına zemin hazırlayabilir. 

Görsel araçlar ders kitaplarında bilgi vermek, bilgileri desteklemek, ilgi çekmek, konuları özetlemek, olgu ve kavramlar arsındaki ilişkiyi göstermek, zihinde canlandırılması güç olan kompleks durumları açıklamak amacıyla kullanılır. Ders kitapları öğretme öğrenme sürecinde öğretmen ve öğrencinin kullandıkları en önemli materyallerden biridir. Bu nedenle ders kitaplarının öğrencinin gelişim basamaklarına 


uygun olması ve onu öğrenmeye güdüleyici bütün unsurları içermesi bir zorunluluktur. 


1 Burada okuma parçaları dışındaki serbest çalışmalarına ayrıca değinmediğimiz için kısaca bilgi vermeyi 
yararlı buluyoruz. 

? Bk. Yavuz, “Din Psikolojisinin Işığı Altında ...”, Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, s. 188; Bolay/Sarıkavak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, s. 62. 
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Buradan hareketle ders kitaplarında hem konu alanı ile ilgili bilgilerin daha iyi özümsenip anlaşılmasında hem de öğrencide eleştirici ve üretici düşüncenin gelişiminde kullanılan resim, tablo, grafık ve şemaların büyük önemi vardır. Tablolar metindeki fikirlerin öğrenci tarafindan daha sistemli şekilde görülmesini ve anlamlandırılmasını sağlar. Grafikler, sayısal verileri görselleştirerek metinde yer alan verilerin karşılaştırılmasına ve veriler arasındaki ilişkilerin öğrenci tarafından kavranmasına yardımcı olur. Grafiklerle verileri yorumlamak tablolara göre daha çabuk ve daha kolay olmaktadır. Şemalar ise kronoloji, sayısal veriler gibi soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için ders kitaplarında kullanılırlar”. 

Din dersi kitaplarında kullanılan görsel materyaller genelde resimlerdir. Ders kitaplarında kullanılan resimlerin öğrencinin gelişmesine, yer aldığı konuya uygun olması, konunun hedeflerine hizmet etmesi, açık, net, anlaşılır olması gibi nitelikleri taşıması gerekmektedir”. 

Belirlediğimiz 4. ve 5. sınıf DKAB ders kitaplarında genelde kullanılan görsel araçları incelediğimizde bunları 7 grupta ele almak mümkündür. Bunlar: 

1. Hat sanatı ile ilgili resimler, 

Mimari eserler, 


Canlı varlıklara ait resimler, 


2 

3 

4. Manzaralar, 
5. Dua veya ibadet eden insan resimleri, 

6. Uzay resimleri, 

7. Çizgi resimlerdir. 

1. Hat sanatı ile ilgili resimler: 4 ve 5. sınıf ders kitaplarını incelediğimizde genelde devlet eliyle yazdırılan ilk kitaplardan itibaren kitapların hemen hepsinde ayet yazılı levhaların bulunduğunu görmekteyiz?. Bazı kitaplarda bu Arapça hattın altında ayetin anlamı verilmiştir. Ders kitaplarının konumuzla ilgili ünitelerinde ünite 


konularına uygun olarak Allah lafzı veya besmele yazılı hatlar yer almaktadır. 


' Ders kitaplarındaki görsel araçların incelenmesi ile ilgili geniş bilgi için Bk. Kılıç/Seven, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, s. 123-140; Tosun ve ark., Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8, s. 41- 47. 

? Bk. Kılıç/Seven, Konu Alanı Ders Kitabı İncelenmesi, s. 136; Tosun ve ark, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8, s. 46. 

3 Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 4,8, Tekin, DKAB 4, s. 2,7,8; Uluşan, DKAB 4, s. 10; Tekışık/Kahveci, 
DKAB 4, s. 14; Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 2, 7, 8,13; Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 18; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 7; Tekin, DKAB 5, s. 11. 
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Bunlardan bazılarının konu ile ilişkisi kurulmakta, Bazılarının ise konu ile ilişkisi bulunmamakta’, Kitapta konu ile ilgisi bulunmayan yerlerde süsleme görevi görmektedir. Bu ise resimlerin ders kitaplarında yer alma hedeflerine ters düşmektedir. 
Oysa resimler ders kitaplarında metni görsel olarak anlatan, destekleyen yardımcı materyallerdir ve çocuğun ilgisini çekerek, dikkatini yönlendirerek çocuğu istenen hedefe ulaştırmayı amaçlarlar. Resimler ders kitaplarına sırf bir görsel zenginlik olsun diye konulmaz. Ders kitaplarına konulan resmin öğretimi zenginleştirmesi, öğretimin hedefine hizmet etmesi gerekir. Arapça ayet metinleri yer aldığında öğrencilerin Arapça bilmedikleri dikkate alınarak ayetin açıklamasına resim altında yer verilmelidir. 

2. Mimari eserler: Genelde tüm kitaplarda cami, şadırvan vb. resimlere rastlamaktayız“. İbadet edilen mekanlar olan camilere ait resimlerle çocuklara Allah'ın huzuruna çıkma ve ibadet yerleri, inananlar ve ibadet edilen yüce varlık olan Allah'ın hatırlatılmak suretiyle çocukları etkilemeye çalışılmaktadır. Ayrıca çocuğun çevresinde yaşadığı yerde gördüğü camilerin Allah'a ibadet edilen yerlerine ilgi çekmek tasarlanmaktadır. Ders kitaplarında camilerle ilgili resimleri incelediğimizde bazılarında camilerin dıştan görünüşü”, Bazılarında ise ibadet edilen iç kısmı" gösterilmektedir. 
Genelde kitaplarda yer alan cami resimleri çeşitli şehirlerden değişik camilerdir. 
Resimlerin altında hangi şehrin hangi camisi olduğuna dair bilgi verilmektedir. Cami resimleri 4. sınıfta genelde Allah'a karşı görevlerimiz konusunda konu ile ilgili olarak bulunmaktadır. Bazı kitaplarda camide ibadet eden insan görüntüleri de bulunmaktadır”. 
Allah'a karşı görevlerimiz konusunda camide ibadet eden insan resimlerinin 


koyulmasının çocuğa inanan insanın Allah'ın huzuruna çıkıp O'na ibadet ettiğini 


' Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 4, 8; Tekin, DKAB 4, s. 2, 7, 8, Gündüz, DKAB 4, s. 15; Tannverdi, DKAB 4, s. 10; Tekışık/Kahveci, s. 14; Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 7, 8; Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, 

s. 18. 

2 Bk. Çelebi ve ark, DKAB 4, s.13; Tekin, DKAB 5, $. 11. 

3 Bk. Tosun ve ark, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme kılavuzu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8, s. 42- 
43. 

1 Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, 8, s. 11; Algül, DKAB 4, s. 16; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 8; Çelebi ve ark, 

DKAB 4, s. 4,5, Gündüz, DKAB 4, s. 15; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 13; Uluşan, DKAB 4, s. 12,14; 

Tekin, DKAB 4, s. 13; Bilgin, DKAB 5, s. 29, Tannverdi, DKAB 5, s. 11; Tekin, ОКАН 5, 5..3; 

Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 17,18, Algül ve ark. , DKAB 5, 5.22; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 26; 

Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 19. 

Bk. Yavuz, DKAB 4, s. 14Tekin, DKAB 4, s. 13; Uluşan, DKAB 4, s. 14, 12; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 

8; AK/Arslan, DKAB 4, s. 13; Tekin, DKAB 5, s. 3; Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 17; Tekışık/Kahveci, 

DKAB 5, s. 19, Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 11. 

6 Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 18; Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 11; Algül ve ark, DKAB 4, s. 16; Tanrıverdi, 
DKAB 5, s. 10; Algül ve ark, DKAB 5, s. 22; Arvasi/Çilingir, DKAB 4, s. 18; Demirbaş/Manaz, 
ЮКАВ 5, 5. 195 

7 Bk. Gündüz, DKAB 4, s. 18; Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 11; Tanrıverdi, ОК АВ 5, $. 10; Algül ve ark, 
DKAB 5, s. 22 


u 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hatırlatması ve bundan sonraki ünitelerde ibadetle ilgili konulara hazırlayıcı olması bakımından faydalı olacağı kanısındayız. 

3. Canlı varlıklara ait resimler: Kitapların çoğunda yer alan resimlerdir. Bunlar genelde kuş, kelebek gibi hayvanlara ait resimlerdir’. Bu varlıklara ait resimlerle çocukların bunlara bakarak çevresindeki güzellikleri yaratan biri olduğu, O'nun da Allah olduğu hatırlatılmak istenmektedir. 

4. Manzaralar: Din dersi kitaplarında çoğunlukla ağaçlar, deniz, dağlar, ormanlar, bitkiler vs. içeren resimler yer almaktadır? Bunlar konu ile ilgili yerlerde kullanıldığında çocuğa Allah'ın eserlerine bakarak bunları bir yaratanın olduğu, Allah'ın her şeyi mükemmel, yerli yerinde yarattığını düşündürebilir. Ancak kitaplarda bazen manzaraların konu ile ilgisi olmadan boşluk doldurmak için kullanıldığını görmekteyiz. 

5. Dua veya ibadet eden insan resimleri: Kitapların bazılarında fotoğraf veya çizimle dua eden insan resimleri, özellikle de çocuk resimleri yer almaktadır”. Bunların herkesin Allah'a muhtaç olduğu, O'na sığınıp yalnız O'ndan yardım dilediği konularında konu ile ilişkili olarak verilmesi uygun olabilir. 

6. Uzay Resimleri: Kitapların bazısında uzay resimlerine yer verilmektedir”. 
Bunlarda ay, yıldız, güneş resimleri, gezegenler, galaksiler vs.yi Allah'ın yarattığı, O'nun gücünün büyüklüğü anlatılmaya çalışılıyor olabilir. Ancak biz 4 ve 5. sınıf öğrencisinin gelişim düzeyini göz önünde bulundurarak uzay resimlerinin pek de 


yerinde bir tercih olmadığı kanısındayız. 


1 Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 5; Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 3; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 12; Algül ve 
ark, DKAB 4, s. 10; Bilgin, DKAB 5, s. 21; Çelebi ve ark, DKAB 5, s .6; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 8; Canbulan, DKAB 5, s. 2; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 12; Tekin, ОКАВ 5, s. 9. 

? Bk. Yavu//Günay, DKAB 4, s. 12; Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 13; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 14, Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 11; Canbulan, DKAB 4, s. 12,17; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 10,11; Bilgin, DKAB 5, s. 21; Canbulan, DKAB 5, s. 17,19,20; Çınarl/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 12,23,29; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 7, Tekin DKAB 5, s. 6, Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 11; Ak/Arslan, DKAB 5, 5.11,12,13,14; Gündüz, DKAB 5, s. 12; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 13; Algül ve ark, DKAB 5, s. 17,19, Çakıroğlu, DKAB 5, s. 15,16; Ünal ve ark, DKAB 5, s.11,12. | 

3 Bk. Uluşan, DKAB 4, s. 13; Tekışık/Kahveci, DKAB 4,5. 18; Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 12, Algül ve 
ark, DKAB 4, s. 22, Bilgin, DKAB 5, s. 21; Çelebi ve ark DKAB 5,5. 9,12; Çakıroğlu, DKAB 4, s. 
22,23, Vakkasoğlu ve ark, DKAB 4, s. 16, Gündüz, DKAB 4,5. 18; Tanrıverdi, DKAB 4, s. 10, Canbulan, DKAB 4, s. 23. 

“ Bk. Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 10; Canbulan, DKAB 4, s. 13; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 13,24, Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5 ,. 10; Arvasi/Çilingir, DKAB 5 s, 10; Tekin, DKAB 5 s, 2; Canbulan, DKAB 5, s. 
13,14; Ünal ve ark, DKAB 5, s. 15. 
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7. Çizgi Resimler: Metinler ya da okuma parçalarından sonra anlatılanları temsili olarak görüntülemek için bazı kitaplarda çizgi resimler kullanılmıştır'. Hatla ilgili resimler, canlı varlıklara ait resimler, mimari eserler, manzaralar, uzay resimleri, dua eden insan resimlerinde genelde fotoğraf kullanılmıştır. Bunun yanında ilköğretim 
1. kademedeki öğrenciler için hayali resimler fotoğraflara göre daha çok ilgi çekerler. 
Bunun nedeni bu yaşlarda çocuklar daha çok hayali olarak düşünmektedirler. Ayrıca resimlerin çizimleri iyi yapıldığı müddetçe amaca yönelik öğelerin sunumunda etkili olabilirler. Ders kitaplarında tarihi olayları ve kişileri görüntüleme, küçük resimlerle içindekiler bölümü için konu anahtarları oluşturma ve arada da hazırlanmış resimlerle olay akışlarını göstermede çizimler daha etkili olarak kullanılabilirler?. İncelediğimiz din dersi kitaplarında zaman zaman çizgi resimlere yer verildiğini görüyoruz”. Bunlar genelde tarihi hikayelerden sonra temsili olarak olayı çocuğun gözünde canlandırmak veya ahlaki bir davranışı öğütlemek için örnekleyerek verilmiş olabilir. 

İncelediğimiz din dersi kitaplarında bazen konu ile ilgisi olmayan ve herhangi bir hedefe hizmet etmeyen resimlere* yer verilmekte ise de genelde konu ile ilgili resimler bulunmaktadır. Ders kitapları iyi bir görsel düzenle öğrencinin doğru ya da yanlış algı stratejileri geliştirmesine etki eder. Görsel düzeni oluşturan öğeler, yerli yerinde kullanıldıklarında amaca hizmet ederken aksi durumda anlaşılmayı güçleştiren, ilgi dağıtan bir yapıya da bürünebilirler. Bunun için kitaplarda görsel araçların iyi düzenlenmesi, konuyu destekler mahiyette kullanılması, konunun amacına hizmet etmesi gerekir. 

Tablo, grafik ve şemalarla yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere, ders kitaplarında bilginin öğrenci tarafından daha iyi, öz, çabuk ve kolay anlaşılmasını sağlayacak bu tür görsel unsurların kullanılması dersin amacına ulaşmasını kolaylaştırır ve çabuklaştırır. Aynı şekilde DKAB ders müfredatında tablo, grafik ve şema kullanılmasını gerektirecek birçok konu vardır”. Ancak incelediğimiz ders kitaplarının 


hiçbirinde ne tablo, ne grafik, ne de bir şema görülmektedir. Oysa 4. ve 5. sınıf DKAB 


' Bk. Tekin, DKAB 4, s. 4; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 17, Çelebvi ve ark, DKAB 4, s. 9,12; Арі ve ark, DKAB 4, s. 11,15,17,18, 21; Bilgin, DKAB 5, s. 14, Algül ve ark, DKAB 5, s. 16,22; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 12; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 21-25. 

? Bk. Kılıç/Seven, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, s. 129-130. 

* Bk.. Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 12А1рй ve ark, s. 11, 15, 18-21; Canbulan, DKAB 4, $. 19; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 17; Tekin, DKAB 4, s. 4; Bilgin, DKAB 5, s. 14; Çakıroğlu, DKAB 5, 5. 
10-12, 16, 17, 19, 21-25; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 9, 12; Algül ve ark, DKAB 5, s. 16, 22. 

“ Bk. Çelebi ve ark, DKAB 4, s.13; Tekin, DKAB 5, s. 11; Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 12, 23, 26, 29, 30; Ünal ve ark, s. 15; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 14. 

5 Bk. Tosun ve ark, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8, s. 46. 
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ders kitaplarında Allah'a inanç ile ilgili ünitelerde Allah'ın sıfatları bir tablo halinde verilebilirdi.  İbadetle ilgili konularda tablo veya şema kullanılabilirdi. Hz. 
Muhammed'in hayatı kronolojik olarak bir şema ile gösterilebilirdi! Bu sayede bilgilerin daha kolay anlaşılması ve kalıcılığı sağlanabilirdi. Ancak belirlediğimiz gibi 


DKAB ders kitaplarında bu tür öğeleri göremiyoruz. 
4) Değerlendirme Çalışmaları 


Değerlendirme çalışmaları ders kitaplarının vazgeçilmez unsurlarından biridir. 
Her ünitenin sonunda veya bazen de konu sonlarında değerlendirme çalışmaları yer alır. 
Çoktan seçmeli, uzun cevaplı, kısa cevaplı, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, cümle tamamlamalı, karşılaştırma vb. soru türleri yer alabilir. 

Değerlendirme çalışmalarının amacı ünite veya konunun öğretiminden beklenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı ve hedef davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek ve bu ölçümlerden hareketle sınıfın başarı düzeyi ile ilgili değerlendirmelerde bulunmaktır. Ders kitaplarında verilen değerlendirme sorularının amacına hizmet edebilmesi için öğretmen ve özellikle öğrenciye dönüt sağlaması esas alınmalıdır. 
Bunun için değerlendirme soruları için soruların altında veya kitabın sonunda mutlaka cevap anahtarı verilmelidir. Günümüzde kullanılan ders kitaplarında ünite sonlarında sadece konu ile ilgili sorular verilmektedir. Oysa ki sadece soruların yer aldığı bölüm, öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerinde yeterli olmaz. Çünkü öğrenciye bu sorulardan ne kadarını cevapladığında başarısının ne olduğunun da bildirilmesi gereklidir. Sorular eğer test halinde ise soruların puan dağılımı, alınan puanın değeri ile ilgili bilgilerin yer alması bu bölümün kullanışlılığını arttırır? 

3 Temmuz 1995 tarih ve 2434 sayılı Tebliğler Dergisinde ünite ve konu 
sonlarında yer alan değerlendirme çalışmalarında aşağıdaki niteliklerin aranacağı belirtilmektedir: | 

1. Alıştırma, test, araştırma, inceleme, muhakeme etme, deney ve gözlem yapma 


hususlarına yer verilip verilmediği, 


! Bk. Tosun ve ark, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8, s .45- 
46. 

2 Bu konuda daha geniş bilgi içim Bk. Kılıç/Seven, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, s. 75, 157; Tosun 
ve ark, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu DK AB 4-8, 5. 68-70. 
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2. İlgili bölüm ve ünite ile ilgili soruların, öğrencilere kazandırılması amaçlanan bilgi, beceri, tutum, tavır, davranış ve iş alışkanlıklarının tamamını kapsayacak şekilde işlenip işlenmediği, 

3. Soruların öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmelerine imkan sağlayıp sağlamadığı, | 

4. Soruların öğrencilerin henüz kazanmadıkları bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmaya teşvik edip etmediği, 

5. Araştırma, inceleme, deney ve gözlem konularının öğrencilerin farklı ilgi, düzeyleri ve çevreleri dikkate alınarak belirlenip belirlenmediği". 

DKAB ders kitaplarını incelediğimizde belirlediğimiz kitaplarının hepsinde ünite sonlarında değerlendirme çalışmalarının bulunduğunu tespit ettik. 4. sınıf kitaplarına baktığımızda ilk kitap olan Yavuz/Günay'ın kitabında değerlendirme çalışmalarında insanın neden inanma ihtiyacı hissettiği, Allah'a neden inanmak istediği, Allah'ı hiç duymasaydı O'nu arayıp aramayacağı, besmele ile inanç arasında ne gibi ilişki olduğu, inanan insanın neden daha mutlu olduğu, Allah'a karşı görevlerini yerine getirdiğinde neler kazanmış olacağı soruları yer almaktadır? Görüldüğü gibi sorular öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve davranışları kapsayıp öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine imkan sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Yavuz/Günay'ın ilk kitabında yer alan insanın neden inanma ihtiyacı hissettiği sorusu öğrencinin muhakeme etme yeteneğini geliştirmek ve onun kendi kendisini değerlendirmesini sağlaması açısından yararlı bir sorudur. Buna benzer soruları tarih itibariyle daha sonra gelen diğer din dersi kitaplarında da görüyoruz: Örneğin Çelebi ve ark.” nın kitabında “Allah'a niçin inanırız?””, Tekışık/Kahveci”nin kitabında “İnsanlar niçin her zaman yüce bir varlığa inanmışlardır?*, Algül ve ark.'nın kitabında “Niçin Allah'a inanırız? ”soruları bunlardandır. Yavuz/Günay'ın kitabında yer alan “İnsanlar Allah'a neden inanmak 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ister?” sorusu da çocuğu düşündürerek kendi hüküm yürütebilmesi, muhakemesi 


sonucunda yargıya varabilmesini sağlayabilir. Bu sorunun bir benzerini de Çelebi ve ar.'nın kitabında “Allah'a neden inanmalıyız?”” şeklinde görüyoruz. Yavuz/Günay'ın 


çocuğa “Allah'ı hiç duymasaydın, o sana öğretilmeseydi yine de Allah'ın var olacağını 


! MEB Tebliğler Dergisi, 3 Temmuz 1995, Sayı: 2434, s. 612. 
2 Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 14. 
3З Bk. Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 14. 
* Bk. Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s. 21. 
5 Bk. Algül ve ark, DKAB 4, s. 21. 
“ Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 14.. 
1 Bk. Çelebi ve ark, s. 15. 
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düşünüp O'nu агаг mıydın?! şeklindeki sorusu da yine çocuğun herhangi bir konuda akıl yürütebilme yeteneğini, hayal gücünü kullanabilmesini sağlayabilir. Diğer din dersi kitaplarında buna benzer bir soru bulunmamaktadır. Ünite konuları içinde yer alan besmele ile ilgili olarak tüm din dersi kitaplarında besmelenin Türkçe anlamının ne olduğu sorulmaktadır? Gündüz'ün kitabında ayrıca besmele ilgili olarak “Bir işe başlarken niçin besmele çekeriz? Besmele çekerken neler söylemek istiyoruz?” sorusu da yer almaktadır’. Yavuz/Günay'ın kitabında da “Besmele ile başlanmayan işler neden noksan olur?” ve “Besmele ile inanç arasında ne gibi bir ilişki vardır?” vardır şeklinde besmele ile ilgili sorular yer almaktadır*. Görüldüğü gibi diğer din dersi kitaplarında genelde besmelenin sadece kelime anlamı sorulurken Yavuz/Günay'ın kitabında daha çok onun neden kullanıldığı, inançla ne gibi bir ilişkisi olacağı çocuğa düşündürülmek isteniyor. Yavuz/Günay'ın kitabında yer alan diğer bir soru olan “İnanan insan neden daha mutludur?” sorusunu diğer din dersi kitaplarında da görüyoruz”. Bu soruyla da çocuğa inanmanın ruh dünyasını nasıl etkilediği, inanan insanın neden daha mutlu ve huzurlu olduğu üzerinde düşünmesi sağlanamaya çalışılıyor. Ünite konularından biri olan “Allah'a Karşı Görevlerimiz” konusu ile ilgili olarak kitapların hepsinde “Allah'a karşı görevlerimiz nelerdir? Açıklayınız” sorusu yer almaktadır”. Buraya kadar verdiğimiz örneklerden de görüldüğü gibi 4. sınıf din dersi kitaplarında ünite sonunda yer alan değerlendirme çalışmaları ilk kitaptaki hazırlık çalışmalarının benzerleri veya aynısıdır. Ünite konuları aynı olduğu için değerlendirme çalışmalarında benzerlikler görülmesi doğal görülebilir. Ancak ünite konuları ile ilgili çocuğu düşündürecek, bilgilerini kullanarak basit düzeyde analiz ve sentez yapmalarını sağlayacak farklı sorular hazırlanabilirdi. Ancak dikkatimizi çeken ilk kitaptan sonraki kitapların bu konuda fazla bir çaba göstermeye çalışmayarak ilk kitabı örnek alarak değerlendirme çalışmaları hazırlanmalarıdır. Hatta bu konuda ilk kitabın bu konuda daha üst noktada 


olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü diğer ders kitaplarındaki değerlendirme çalışmaları 


' Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 14.. 

? Kış. Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 15; Tekin, DKAB 4, s. 12; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, 5.21; ; Algül ve ark., DKAB 4, s. 21; Canbulan, DKAB 4, s. 21; Uluşan, DKAB 4, s. 19; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 15; Gündüz, DKAB 4, s. 23. 

? Bk.Gündüz, DKAB 4, s. 23. 

а Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 14. 

5 Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 14. 

6 Kış. Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 15; Tekin, DKAB 4, s. 12; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, 5.21; ; Algül ve 
ark., DKAB 4, s. 21; Canbulan, DKAB 4, s. 21, Ak/Arslan, DKAB 4, s. 15; Gündüz, DKAB 4, s. 23. 

7 Kış. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 14, Çelebi ve ark, DKAB 4, s. 15; Tekin, DKAB 4, s. 12, 
Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s.21; ; Algül ve ark., DKAB 4, s. 21; Canbulan, DKAB 4, s. 21; Uluşan, DKAB 4, s. 19; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 15; Gündüz, DKAB 4, s. 23. 
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yukarıda görüldüğü gibi daha çok bilgi düzeyinde sorulardır. Yavuz/Günay'ın kitabındaki sorular ise daha çok onların düşünme, muhakemede bulunma, hüküm yürütme, sonuç çıkarma yeteneklerini geliştirmeye yönelik sorulardır. Bu ise değerlendirme çalışmalarında bulunması gereken niteliklere’ daha uygun bir yaklaşımdır. 

5. sınıf DKAB ders kitaplarındaki konumuzla ilgili ünitenin değerlendirme çalışmalarını incelediğimizde ilk kitap olan Bilgin'in kitabında çocuğa evrenin ne olduğu, evren hakkındaki bilgileri hangi derste öğrendikleri, göklere, yerlere ve kendi varlığına bakarak Allah'ın varlığını nasıl anladığı ile ilgili sorular yer almaktadır? 
Bilgin'in kitabında ünite konularının hepsini kapsayacak kadar soru yer almamaktadır. 2 
tana de okuma parçası ile ilgili soru ye almaktadır. Bilgin'in ilk sorusunda din dersinin diğer derslerle de ilgisi sağlanmaya çalışılıyor olabilir. Diğer soruda ise çocuğu etrafındaki varlıkları ve kendi varlığını gözlemleyerek çocuğun Allah'ın varlığını anlaması sağlanamaya çalışılmaktadır. İlk kitaptan sonra yazılan diğer ders kitaplarına baktığımızda genel olarak bulunan sorular şunlardır: “Evrendeki düzen ve uyuma bakarak Allah'ın varlığını nasıl anlarız?””, “Eğer birden fazla ilah olsaydı evrenin durumu ne olurdu?”, “Kelime-i tevhidin anlamını yazınız ”, “Allah'a inanan insan niçin huzurlu olur?“”, “Niçin herşey Allah'a muhtaçtır? Açıklayınız. ”, “Allah'a karşı 


g8» 


görevlerimiz kısaca nelerdir?” , “Niçin Allah'a sığınırız?””. Görüldüğü gibi 5. sınıf 
8 5 


DKAB ders kitaplarında yer alan sorular ünite konularının hemen hemen tamamını kapsamaktadır. Ancak kitaplarda yer alan soruların hepsi genelde bilgi düzeyinde ve 


birbirinin aynısıdır. Tarihi sırayla ilk kitaplardan bu yana sorularda herhangi bir yenilik 


' Ders kitaplarında yer alan değerlendirme çalışmalarında bulunması gereken nitelikler için bk. MEB Tebliğler Dergisi, 3 Temmuz 1995, Sayı: 2434, s. 612. 

2 Bk. Bilgin, ОКАВ 5, s. 29. 

? Kış. Çakıroğlu, DKAB 5, s. 26; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 17, Tekin, DKAB 5, s. 12; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 13; Ünal ve ark, DKAB 5, s. 18; Vakkasoğlu ve ark, s. 19; Gündüz, DKAB 5, s. 24. 

> Krş. Gündüz, DKAB 5, s. 24; Vakkasoğlu ve ark, s. 19; Tekin, DKAB 5, s. 12; Ünal ve ark, DKAB 5, s. 
18; Çınarlı/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 30; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 17; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 26. 

? Çakıroğlu, DKAB 5, s. 26; Çınarlı/Kadimoğlu, ОКАВ 5, s. 30; Gündüz, DKAB 5, s. 24. 

é Krş. Gündüz, DKAB 5, s. 24; Ünal ve ark, DKAB 5, s. 18; Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 19; Arvasi/Çilingir, РК АВ 5, s. 13; Canbulan, DKAB 5, s. 26; Tekin, DKAB 5, s. 12; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 17; Algül ve ark., DKAB 5, s. 25, Çakıroğlu, DKAB 5, s. 26. 

” Krş. Vakkasoğlu ve ark, s. 19; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 13; Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 13; Canbulan, DKAB 5, s. 26; Tannverdi, DKAB 5, s. 17; Algül ve ark., DKAB 5, s. 25; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 17. 

5 Kış. Çakıroğlu, DKAB 5, s. 26; Ak/Arslan, DKAB 5, s. 17; Çınarl/Kadimoğlu, DK AB 5, s. 30; Tekin, 
DKAB 5, s. 12; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 17; Algül ve ark., DKAB 5, s. 25; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 
13; Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 13; Canbulan, DKAB 5, s. 26; Ünal ve ark, DKAB 5, s. 18; Vakkasoğlu ve ark, DKAB 5, s. 19; Gündüz, DKAB 5, s. 24. 

? Kış. Algül ve ark., DKAB 5, s. 25; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 26; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 17; Çelebi ve ark, DKAB 5, s. 13; Ünal ve ark, DKAB 5, s. 18. 
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ve değişiklik göremiyoruz. Bu ise din dersi kitaplarının bilimselliği ve etik açıdan hiç de hoş bir durum sergilememektedir. 

4 ve 5. sınıf DKAB ders kitaplarını karşılaştırdığımızda iki ünitede de ortak 
olarak yer alan konularla! ilgili sorular hemen hemen birbirinin aynısıdır? Bunun haricindeki sorular ünite konularındaki farklılıktan dolayı ayrı konulardadır. Ancak her iki sınıfta da genelde değerlendirme çalışmalarındaki sorular bilgi düzeyinde sorulardır. 
Onların muhakeme yeteneklerini geliştirecek faklı çalışmalara yer verilmemiştir. Yalnız devletin yazdırdığı ilk 4. sınıf DKAB kitabında çocukların sadece öğrendiği bilgileri ölçecek bilgi düzeyinde sorular değil, onları düşündürmeye yönelik sorular da yer almaktadır”. 

Bunlar dışında ders kitaplarında yer alan değerlendirme çalışmalarındaki soruları türüne göre değerlendirecek olursak onların çoğunluğunda değerlendirme çalışmaları yazılı ve uzun cevap gerektiren sorular şeklindeyken? 4 tanesinde hem yazılı soru hem teste yer verilmiştir”. Oysa bir değerlendirme çalışmasında ne kadar çok soru türüne yer verilirse o kadar iyidir. Ölçme ve değerlendirme esaslarından biri, bir testte en az dört soru türünün bulunması gerektiği şeklindedir”. Bunlardan Demirbaş/Manaz'ın kitabındaki test çalışmasında hem çoktan seçmeli, hem boşluk doldurma, hem de doğruyanlış sorularına yer verilmiştir. bunun dışında kitaplardan hiçbirinde soruların cevap anahtarlarına ve puanlamaya rastlamadık. Oysa daha önce de belirttiğimiz gibi ders kitaplarında verilen değerlendirme sorularının amacına hizmet edebilmesi için öğretmen ve özellikle öğrenciye dönüt sağlaması esas alınmalıdır. Bunun için değerlendirme 


soruları için soruların altında veya kitabın sonunda mutlaka cevap anahtarı verilmelidir. 


' “Allah İnancının Verdiği Mutluluk, Allah'a Karşı Görevlerimiz” konuları her iki sınıfın Allah inancıyla ilgili ünitelerinde ortak olarak bulunmaktadır. 

? Yukarıda bu konularla ilgili sorulara her iki sınıf değerlendirme çalışmalarında değinmiştik. ВК. s. 127- 
130. 

* Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 14. 

“ Bk. Yavuz/Günay, DKAB 4, s. 14; Tekin, DKAB 4, s. 12; Uluşan, DKAB 4, s. 19; Ak/Arslan, DKAB 4, s. 15; Gündüz, DKAB 4, s. 23; Canbulan, DKAB 4, s. 21; Çelebi ve ark., DKAB 4, s. 15; Algül ve ark., DKAB 4, s. 21; Çınarl/Kadimoğlu, DKAB 5, s. 30; Canbulan, DKAB 5, s. 62; Gündüz, DKAB 5, s. 
24; Arvasi/Çilingir, DKAB 5, s. 20; Tekin, DKAB 5, s. 12; Tanrıverdi, DKAB 5, s. 17; Çakıroğlu, DKAB 5, s. 26; Vakkasoğlu ve ark., DKAB 5, s. 19; Bilgin, DKAB 5, s. 29; Çelebi ve ark., DKAB 5, 5. 
13; Algül ve ark., DKAB 5, s. 25; Ünal ve ark., DKAB 5, s. 18. 

5 Bk. Tanrıverdi, DKAB 4, s. 16; Tekışık/Kahveci, DKAB 4, s.21-22; Demirbaş/Manaz, DKAB 5, s. 22- 
23; Tekışık/Kahveci, DKAB 5, s. 23-25. 

6 Bk. Tosun ve ark, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8, s . 70. 
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C. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 


Araştırmanın neticesine gelince, biz burada şimdiye kadar yaptığımız açıklamalara dayanarak bir takım tespitler yapabiliriz: Din eğitimi ve öğretiminden daha fazla verim elde edilmesinde eğitimin en önemli araçlarından olan ders kitaplarının muhteva, dil ve anlatım ve yardımcı unsurlar açısından bilimsel kriterler içerisinde geliştirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Resmi olarak devlet ей ile yazdırılan Yavuz/Günay'ın 4. sınıf DKAB ve Bilgin'in 5. sınıf DKAB kitaplarından sonra gelen ders kitaplarında görülen serbest rekabet ortamına rağmen kitapların gerek muhteva gerekse öğreticilik özelliği bakımından istenen gelişme değişmeyi sağladığını söylemek oldukça güçtür. Bunun nedenleri olarak ise kitapların çocuktan hareket ederek, onun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve onun gelişim özelliklerine göre yazılmayıp onlarda genelde din hareket noktası olarak alınıp sadece bilgi verilmeye çalışılması, değişen toplum şartlarına rağmen ferde ve topluma ait problemler ve güncel sorunlar göz önünde bulundurulmadan kitaplarda herhangi bir yeniliğe gidilmemesi veya ticari birtakım amaçların kitapların yazılma gayesini unutturması sayılabilir. 

Dikkatimizi çeken bir başka husus da kitaplardan 5. sınıf ders kitaplarının ikisinde Ünite Г in “Herşeyi Yaratan Allah'tır” adlı konusunun metinlerinin birbirinin aynısı olduğudur". Burada etik açıdan hiç de hoş karşılanmayacak bir durumla karşı karşıyayız. Üstelik bunlar din dersi kitaplarında yapılan aldatmaca hareketlerdir. 

Din dersi kitaplarında 4. sınıfın I. Ünitesi olan “Allah ve Allah inancı” ile 5. 
sınıfın I. Ünitesi olan “Allah'a inanmak” ünitelerinde Allah ve Allah inancı ile ilgili öğretim yapılmaya çalışıldığı, ancak bu noktada bir takım eksiklikler olduğu göze çarpmaktadır. Bunları kısaca özetleyelim. 4. ve 5. sınıf DKAB ders kitaplarında öğrencilere Allah'ın öğretilmesinde daha çok O'nun varlığının zorunluluğu, yaratıcı ve hayat verici olması ile herşeyden haberdar olması noktalarına yoğunlaşıldığı görülmektedir. Allah'ın varlığının zorunluluğu anlatılırken genelde her iki sınıfta da yaratılan varlıklar ve evrendeki şaşmaz düzenden hareketle Allah'ın varlığını açıklama hemen hemen ilk kitaplar gibi aynı ifadelerle yapılmaktadır. Burada birbirleriyle yakın bir benzerlik görülmektedir. İki sınıf arasında içerikte çok az farklılıklar olsa da 


Allah'ın varlığının zorunluluğunu anlatmada genelde ilk kitaplardan bu yana aynı 


1 Krş. Gündüz, DKAB 5, s. 14-15 ve Çakıroğlu, DKAB 5, s.16. Yayınlanış tarihi bakımından 
Çakıroğlu'nun kitabı(1994) Gündüz'ün kitabından (1998) öncedir. 
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örneklerin ve anlatım tarzının tekrarlandığını, istisnalar hariç ciddi bir orjinal anlatım tarzının dikkati çekmediğini ve ders kitaplarında daha baştan itibaren konuların içeriklerinin monotonlaştığını söyleyebiliriz. Sonra, her iki sınıfta da dini bilgilerle sistemli bir şekilde ilk defa karşılaşan çocuğa Allah'ın anlatılmasında genelde sadece teorik bilgiler verilerek kuru bir bilgilendiricilik yoluna gidilmiş, konular çocuğun aklına ve duygularına yaklaştırılarak onu aklen ikna etmede daha basit, somut, hayatın içinden örnek ve anlatımlarla muhteva zenginleştirilmeye çalışılmamıştır. Ayrıca Allah'ı merak eden ve onu tanıma arzusu içerisinde olan çocuğa özellikle 5. sınıfta onun anlayabileceği bir dille Allah'ın sıfatlarından bahsedilmemiş, O'nun neden görülemediği noktasında çocukların meraklarını giderecek şekilde bilgiler verilmemiştir. Ayrıca çocukların gelişim seviyeleri göz önünde bulundurularak onların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde Allah'ın tanıtılmasına dikkat edilmemiştir. 
Ancak burada devletin yazdırdığı ilk resmi kitaplarnı bu durumun dışında olduğunu belirtmeliyiz. Gerek Yavuz/Günay gerekse Bilgin'in kitaplarında çocukların gelişim seviyeleri, ilgi, ihtiyaç ve meraklarının göz önünde bulundurulduğunu söylemeliyiz. 
Allah'ın yaratıcılığı ve hayat verici olması konusunda her iki sınıfta da ilk kitaplardan sonra çok az yeni ifade haricinde genelde herşeyi, evrendeki canlı cansız tüm varlıkları ve düzeni O'nun yarattığı, canlıların yaşayabilmek için O'na muhtaç olduğu, yalnız O'nun can verebildiği gibi aynı bilgilerin tekrarlandığını, konunun çok genel ve yüzeysel olarak verildiğini, ilk kitaplarda dikkat edildiği gibi öğretim ilkelerine uygun olarak çocuğa Allah'ın yaratıcılığı yakın çevresinden uzağa, somuttan soyuta, özelden genele doğru açılacak şekilde örneklerle verilmediğini görüyoruz. Çocuğa evrenden ve evrendeki varlıklardan önce kendi varlığı ve çevresindeki yakınlarını, sevdiği şeyleri, ihtiyaçlarını yaratanın Allah olduğu hissettirilerek onun duygularına hitap etme yoluna pek fazla gidilmemiştir. Allah din dersi kitaplarında daha çok bu noktalara ağırlık verilerek anlatılırken Allah'ın varlığı, birliği, O'nun zatı hakkında düşünülemeyeceği, bizim O'nun göremeyip Onun bizi gördüğü, mekandan münezzeh olduğu konularına ve anlayabileceği bir dille bazı isim ve sıfatlarına bazı kitaplar haricinde temas edilmemiştir. Çocuklara genelde Allah'ın göklerde olduğu şeklindeki yanlış anlayışı giderme ve şirk konusunda çocuk uyarılarak çevrenin yanlış telkinlerini önleme, olumlu telkinlerden yararlanma yolunda belli bir çaba harcanmamıştır. 

Din dersi kitaplarında genel olarak çizilen Allah-insan ilişkisi çerçevesinde Allah'tan insana yönelik olarak O'nun insanın ihtiyaçlarını karşılaması, insanları 


sevmesi, koruması, esirgemesi ve bağışlaması noktalarına temas konusunda 4. ve 5. 
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sınıf kitaplarında hemen hemen ilk ders kitaplarına yaklaştırılarak aynı ifadelerle, etrafımızda gördüğümüz herşeyi, ihtiyaç duyduğumuz hava, su, güneş ve toprağı, diğer varlıkları, tabiat olaylarını ve evreni Allah'ın yarattığı ve bu nimetleri insanın rahat yaşayabilmesi için onun hizmetine sunduğu ifade edilmiştir. Genelde az çok farklılıklarla kitaplarda Allah'ın insanlar için verdiği nimetlerin sıralanması yoluna gidilmiştir. Allah'ın insanları sevmesi konusunda ise 4. sınıf kitaplarında Allah'ın insanlara verdiği çeşitli nimetler sayılarak çocukların Allah'ın kendilerini sevdiğini hissetmeleri sağlanmaya çalışılmakta, ancak çocuğun gelişim özellikleri dikkate alınarak ona bu nimetlerin yaşamaları için önemi ve ihtiyaçları olduğu, Allah'ın bunları insanlar ve özellikle çocukları sevdiği için verdiği noktasına ilk kitaplardaki kadar yoğun bir şekilde temas edilmemiştir. Allah'ın koruması ile ilgili olarak da her iki sınıf kitaplarında da bazı kitaplar dışında genelde ifadelerin teorik kaldığı, çocuğa yaklaştırılmadığı görülmektedir. Kitaplarda çocuğa Allah'ın kendisini ve değer verdiği yakınlarını koruduğu ve emniyette olduğunu hissettirecek olan ifadelerin ilk kitaplar haricinde pek az olduğunu söyleyebiliriz. Allah'ın esirgemesi ve bağışlaması ile ilgili olarak DKAB ders kitaplarında genelde insanın hata yapabildiği, sonra pişman olup Allah'tan af dilediği, Allah'ın ise affedici olduğuna her durumda Allah'tan yardım dileyip dua ile O'na sığındığımıza, O'nun da bizi kaza, bela, kötü durumlardan koruyup, gözetip esirgediğine değinilmiştir. 

İnsan ve Allah ilişkisi çerçevesinde insanın Allah'a karşı sorumlulukları ile ilgili olarak kitaplarda Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, O'nun buyruklarını yerine getirmek, verdiği nimetler için O'na şükretmek, ibadet edip, yalnız O'na dua edip sığınmak, Kur'an okuyup adını çokça anmak noktalarına değinilmiştir. İki sınıfın kitapları arasında bu konuda içerik olarak herhangi bir değişiklik ve zenginleşme söz konusu değildir. 

Dini inancın insana kazandırdıkları ile ilgili olarak ise din dersi kitaplarında insanın iç alemine ve davranışlarına etkilerinden bahsedildiği görülmektedir. Ruh dünyasına etkisi olarak genelde inanan insanın Allah'ın kendisini koruduğunu bilmesinin ona huzur ve güven verdiği, ümitsizliğe düşmediği, O'nun sevgisini ve yardımını her zaman hissettiği, hata yaptığında ise tövbe edip ruhen rahatladığı, iyi işler yaptığında huzurlu ve mutlu olduğu ifade edilmektedir. Din dersi kitaplarında dini inancın aynı zamanda ferdin davranış dünyasına etkisinden de bahsedilmektedir. Allah inancının ferdin davranışlarına etkisi ile ilgili genel olarak kişiyi iyiliğe ve iyi 


davranışlara yönelttiği, her zaman gözetlendiği bilinci içerisinde her zaman doğru olup 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kötülük yapmadığı, sorumluluklarını bilen bir insan haline geldiği, herkese karşı iyi davranıp kendinin mutlu olduğu gibi başkalarını da mutlu ettiğinden bahsedilmektedir. 
Bu konudaki ifadeler her iki sınıfın kitabında da ilk kitaplardaki gibi aşağı yukarı aynen tekrarlanmaktadır. Ancak burada dikkatimizi çeken ilk kitaplar haricinde bu bilgiler verilirken çocuklar dikkate alınmamış, onlar bir yetişkin gibi düşünülerek genel olarak yüzeysel ve kompozisyon niteliğinde bilgiler verilmiştir. 

Din dersi kitaplarında içeriğin incelenmesinden sonra dil ve anlatım, kaynaklar, destekleyici unsurlar yönünden incelenmesine geçilmiştir. Din dersi kitaplarında genelde sade bir dil kullanılmıştır. Ancak din bilgisi kitaplarının dil bakımından çocuğun zihni ve ruhi gelişmelerine yeteri şekilde cevap verdiğini söylemek mümkün değildir. Devletin yazdırdığı ilk kitaplardan sonra yazılan kitaplar çocuğu psikolojik ve pedagojik olarak gereği kadar tanımamaktadırlar. Çocuklar birer yetişkin olarak düşünülüp sadece bilgi verilmeye çalışılmış, konular onun seviyesine indirilerek işlenmemiştir. Anlatım tarzı olarak açıklama, tasvir, soru-cevap, örnek verme, ayet ve hadis mealleri ile destekleme, gözleme yöneltme sık sık kullanılanlardandır. Bazı kitaplarda bu metodların asgariye indirildiği ve hatta sadece birinin de kullanılabildiği görülmektedir. Kitaplarda genelde öğretim ilkelerine uygun olarak somuttan soyuta, yakından uzağa, basitten karmaşığa bir anlatım tarzı kullanılmıştır. Ancak bazı kitaplarda bu durumun tam tersi bir durum da söz konusudur. 

Din dersi kitapları kaynaklar yönünden incelendiğinde ise kitaplarda genelde metinlerde alıntı yapıldığında kaynağın verildiğini, kitabın sonunda ise kaynakçada belirtildiği, metinde geçen ayet ve hadis meallerinin metnin içerisinde ayet veya hadisin hemen ardından ya da dipnot sistemi ile sayfa altında verildiği görülmektedir. Ayet mealleri için kitaplarda genelde DİBY'nın Kur'an meali, hadis tercümelerinde ise Buhari, Müslim, Riyazü?s-Salihin gibi genelde sahih kabul edilen hadis kaynakları kullanılmıştır. Üniteyi destekleyici unsurlardan olan okuma parçalarının ise kimden alındığı parçanın altında gösterilmiştir. 

Ünitelerde konuları destekleyici unsurlar olarak yer alan hazırlık çalışmaları, okuma parçaları, görsel materyaller, ve değerlendirme çalışmaları incelendiğinde genelde kitaplar arasında büyük oranda benzerlikler olduğu hatta ilk kitapların izlerini taşıdıkları ve onlara benzemeye özen gösterdikleri görülmektedir. 

Bütün bunların ışığı altında din eğitimi ve öğretiminin hedefine ulaşmasını sağlayacak en önemli unsurlardan biri olan din dersi kitaplarından belirlediğimiz 


kadarına baktığımızda, devletin yazdırdığı ilk kitaplardan sonra ders kitaplarının 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hazırlanmasında getirilen serbest rekabet ortamına rağmen gerek muhteva, gerekse öğreticilik özelliği bakımından hazırlanan ders kitaplarının istenilen gelişme ve ilerlemeyi tam olarak sağlayamadığı, kitapların muhteva ve anlatım açısından büyük oranda birbirine benzediği, hatta ilk defa devlet tarafından yazdırılan din dersi kitaplarından büyük oranda esinlenmeler olduğu görülmektedir. Bunun yanında kitaplarda çoğu zaman ilk kitaplardakinin aksine sadece kuru bir bilgilendiricilik ve monoton ifadelerle konu teorik ve yüzeysel olarak verilmekte, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişmeleri dikkate alınmamaktadır. Muhtevanın işlenişi esnasında, konular çocuktan hareket edilerek, onun seviyesine uygun olarak, somut, basit, kolay, anlaşılır ve onun hayatını kucaklayarak problemlerini çözmesine yardımcı olacak tarzda bir anlatım şekli çoğu zaman söz konusu olmamaktadır. Genellikle kompozisyon niteliği taşıyan ve sürekli tekrarlanan konuları ile oldukça kuru ve mücerret görünümdeki din dersi kitapları kendilerinden beklenen fonksiyonu yeterince yerine getirecek güçte görünmemektedirler. 

Bunların yanı sıra dikkatimiz çeken bir nokta da hızla değişen dünya ve toplum şartlarına rağmen 1982-2000 yılları arasında farklı tarihlerde yayınlanan din dersi kitapları arasında ciddi bir değişikliğin ve gelişmenin olmamasıdır. Devletin yazdırdığı ilk 4 ve 5. sınıf DKAB ders kitaplarından sonra yazılan diğer ders kitaplarının yazarları bu ilk kitapları ellerinde bir örnek gibi görerek kitaplarını bunlara benzetmeye çalışmış, anlatım veya metodda fazla bir değişikliğe gitme yolunu seçmemişlerdir. Bu bir bakıma ilk kitaplara bağlı kalındığını ve beklenen rekabetin dikkate alınmadığını gösterir. Din dersi kitaplarında genelde dini bilgiler, dini, ahlaki ve toplumsal beklentilerin yanında çocukların beklenti ve problemlerine fazla yer verilmemesi, onların psikolojik ve pedagojik özelliklerinin dikkate alınmaması, kitaplardan ve din eğitiminden beklenen verimin azalmasına, din eğitimi ve din dersinin kendisinden beklenen fonksiyonu 


beklendiği ölçüde yerine getirememesine neden olduğu söylenebilir. 


' Bk. Yavuz, “Din Psikolojisinin Işığı Altında...”, Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, s. 187. 
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D. ÖNERİLER 


1982-2000 yılları arasında uygulanan programa göre yazılan 4. ve 5. sınıf DKAB ders kitaplarında Allah'a iman öğretiminin belirlenip değerlendirilmesi ile sınırladığımız çalışmamıza benzer araştırmalar din dersi kitaplarında diğer iman esaslarının öğretiminin incelenmesi için de yapılabilir. Biz bu konudaki eksikliğin doldurulmasına adım atmak niyetiyle inanç esaslarının ilk ve en temel olanını alarak ilk defa din dersi kitaplarında konunun nasıl ele alındığını tespit etmek istedik. İnanç esasları içinde en önemlisi olması nedeniyle kitaplarda Allah inancının öğretimini başlangıç noktası olarak kabul ettik. Bu tür araştırmaların yapılması durumunda din dersi kitaplarıyla çocuklara verilen din eğitimi ve öğretiminin niteliği ve kalitesinin bilimsel bir şekilde tespit edilmesi sağlanarak din dersi kitaplarına dair ne gibi iyileştirmelerin yapılması gerektiği aydınlığa kavuşabilir. 

Din dersi kitaplarında Allah'a iman öğretimi sırasında Allah'ın varlığının zorunluluğu konusunda sık sık evrendeki düzenden hareketle Allah'ın varlığına gitme tarzında klişeleşen anlatım tarzlarının yerine çocuğun aklına hitap etme, duygulandırma yolu ile orjinal anlatımlarla, konuya farklı açılardan örnek getirerek çocuğun önceden işitmiş olabileceği sıradan, kuru ifadelerin onda bıkkınlık vermesi önlenebilir. Çocuğu Allah'ın varlığına iknadan sonra O'nun birliği, büyüklüğü, yüceliği, varlıkların hiçbirine benzemediği, gücü, O'nun her yönden kusursuz olduğu, en üstün sıfatların yalnız O'na ait olduğu, ezeli ve ebedi olduğu, hiç kimseye veya hiçbir şeye muhtaç olmadığı da çocuğun anlayabileceği şekilde dile getirilerek onun Allah hakkında merak ettiği şeylere de cevap verilebilirdi. Ayrıca çocuklara Allah'ın bize akıl verdiği, onu kullanarak varlığını, gücü, kudreti ve görünmezliğini anlayabileceğimiz anlatılabilirdi. 
Çocuklarda genelde Allah'ın gökte olduğu şeklindeki yanlış anlayışı gidermek için bu konuya da yer verilebilirdi. 

Allah'ın yaratıcılığı ve hayat vericiliğinden bahsederken genel ve yüzeysel bir şekilde Allah'ın herşeyin yaratıcısı olduğunu söylemek yerine özelden genele, yakın çevreden uzağa giderek önce kendisinin ve anne, baba, kardeşler, akrabalar gibi yakınlarının yaratıcısı olduğuna daha sonra, diğer insanlar, canlılar ve evrenin yaratıcısı olduğuna dikkat çekilmesi daha uygun olurdu. Bu yaklaşım tarzına kitaplardan sadece bazılarında rastlamaktayız. Genelde çevredeki varlıklara dikkat çekildikten sonra 


insanın kendi varlığına ve onun yaratıcısının Allah olduğuna değinilmektedir. 
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Allah'ın nimetler vermesi yönüne değinirken ise bu dönem çocuklarının Allah'a besleyen, büyüten, istediklerini veren, ihtiyaçlarını karşılayan eksiklerini gideren gözüyle baktıkları ve onların Allah'a inanmalarında Allah'ın ihtiyaçlarını karşılaması, onu sıkıntıdan uzaklaştırıp zevk veren şeylere yaklaştırması ve ihtiyaç duyduğu, istediği şeylere yakın çevresinden somut örneklerle temas edilip bunları Allah'ın verdiği hatırlatılarak onun yaşının özelliklerini dikkate almanın gerekliliği göz önünde bulundurularak çocuğun Allah'ı sevmesi, O'na yönelmesi isteklerini, O'ndan dilemesi O'na yaklaşması temin edilerek ilerde bunun yalnızca Allah'a inandığı için O'na yönelip iman etmesine dönüşmesi sağlanabilir. Bu nedenle biz kitaplardaki çok genel nimetlerden söz edilmesi yerine çocuğun ilgi, istek ve gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak daha ilgi çekici olmak üzere somut özel örnekler verilmesinin daha yararlı olabileceği kanaatindeyiz. 

Çocuklarda inancın beslenişinde çocukların duyduğu ihtiyaçların önemli katkısı . olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu yaş döneminde çocuktaki eski etkisini fazla göstermese de sahip oldukları ben merkezci duygulardan yararlanılarak onun varlığı ve yaşamasının Allah'a bağlı olduğu, herşeyi onun için yaratığı, isteklerini O'nun karşıladığı daha fazla hissettirilerek ve düşündürülerek, bu konu üzerinde daha yoğun durularak Allah'ın insanları,özellikle de çocukları daha fazla sevdiği duyurularak onun da Allah'ı sevmesi temin edilmeye çalışılabilirdi. Ancak bunun kitaplarda çok sınırlı ifadelerle ve üzerinde pek durulmadan geçtiğini görüyoruz. Esasen ilk yaşlardan itibaren başlaması gereken dini inancın öğretiminde Allah sevgisi ilk önce devreye sokulmalıdır. Bu noktada kitaplara düşen Allah'ı kendine sığınılacak bir varlık olarak tanıtmaktır. Allah ve çocuk arasındaki bağ kitaplarda sevgi çerçevesinde kurulmaya çalışılmalı, böylece çocuğun Allah'ı sevip O'nun da kendisini sevdiğine inanması temin edilmelidir. Bunun yanında çocuk kendisine, sevdiklerine zarar gelmesini istemez. 
Bunu sağlayacak, onları koruyacak yüce bir gücün olduğunu bilmek, O'na sığınmak, dua etmek onu rahatlatacaktır. Araştırmalar çocuktaki varlığını emniyet altına alma koruma, güvenme, dayanma, sığınma, teslim olma sevilme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında Allah inancının önemli bir yeri olduğunu göstermiştir. Bu yüzden Yavuz/Günay ve Bilgin'in kitaplarında olduğu gibi onun bu özelliğinden yararlanarak çocuğa Allah'ın koruyuculuğunu hissettirecek duygu yönü ağır ifadeler tercih edilmesi daha yerinde olur. 

Yine Allah'a iman öğretiminde önemli bir konu Allah çocuğa sevdirilmeye 


çalışılırken unutulmaması gereken samimi bir imanla beslenen sevgi korkuya kapalı 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değildir. Ви yüzden çocuğa Allah'ın kendisine sağladığı sayısız iyilik ve imkanlarla beslenirken O'nun beklentilerine uygun hareket edilmediğinde bunun karşılıksız kalmayacağı bilinci aşılanmalıdır. Çocuğa ciddi bir hata yaptığında Allah'tan af dilemesi ve samimiyetle af dilendiğinde Allah tarafından bağışlanacağı da öğretilmelidir. Çocuğa günlük hayatında yaptığı hatalardan örnek verip bunlar için insanlardan özür dilediği gibi Allah'a karşı işlenen suçlarda da O'ndan af dilemesi gerektiği, Onun affediciliği vurgulanabilir. 

Bunlar yanında çocuğa Allah'a karşı sorumlu olduğu bilincini kazandırmada bu yaş dönemi çocuklarının ilgileri, istekleri, ihtiyaçları, Allah'tan beklentileri göz önünde bulundurularak çocuğun istekleri ile Allah'ın büyüklüğü ve O'na bağlı olmasının gerekliliği arasında ilişki kurularak konu verilebilir. 

Sonuç olarak araştırmacılara dayanarak din dersi kitaplarındaki içeriğin sırf çocukları bilgilendirme tarzında değil de çocuktan hareket ederek onun merak, ilgi, istek, arayış, duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını doyuracak şekilde düzenlenerek iyileştirilmesine, onun seviyesine uygun farklı örnekler, anlatım usulleri, yardımcı unsurlarla zenginleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Esasen bu ihtiyaç fark edilmiş olacak ki bugün yeni bir programa ve bu programa uygun kitapların yazılması yoluna gidilmiştir. Yeni programın bir süre sonra uygulanması ve kitapların derslerde kullanılması yeni programdaki iyileştirmelerin yararlılığı, iyi veya eksik yönleri ve iki programın karşılaştırılması ile ilgili yeni araştırmaların yapılması da din dersi kitaplarından daha fazla verim elde etmede, dolayısıyla din eğitiminin daha iyiye 


gitmesinde yararlı olabilir. 
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